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Kerkdiensten zondag 08 februari: 
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Vieren en Gedenken. Heilig Avondmaal. Ds. Annelene Metz, organist Wim Kusee mmv de 
Cantorij olv Sjaak Warnaar. Henrike Dijkstra komt tolken.  
19.00 uur: Lutherkerk: Heilig Avondmaal/kringviering. Ds. A. vd Wal uit Hoofddorp en organist Jaap van Leeuwen.    
 

Bij de morgendienst 
Vandaag vieren we - in de Ontmoetingskerk en Lutherkerk, maar ook in de Vijverhof - de Maaltijd van de Heer. De 
woorden van hoop, genade, vergeving, verlangen en vertrouwen die we horen uit de Bijbel worden tastbaar in het 
delen van brood en wijn. In de ochtenddienst werkt de cantorij mee aan de dienst, een mooie kans om een keer een 
gezongen tafelgebed te gebruiken. Overigens: ik ken niet veel kerken waar de ene zondag Kliederkerk plaatsvindt en 
een week later een dienst met zo’n andere liturgie. Ik realiseer me dat dat best wat ‘liturgische lenigheid’ van jullie als 
gemeente vraagt en dat niet iedereen zich overal comfortabel bij voelt. Maar ik vind het een rijkdom dat hier zoveel 
manieren van vieren mogelijk zijn. En als het niet jouw taal, vorm of theologie is… ga eens het gesprek aan met een 
ander wat hij/zij hieraan beleeft. 
 

Bij de avonddienst 
In de kringviering die zondagavond plaatsvindt in de Lutherkerk, staat het verhaal van het manna uit Exodus 16 
centraal. Gedurende de woestijnreis van Egypte naar Kanaän ontving Israël dit brood voor onderweg. 
Daarmee liet de Eeuwige zijn nabijheid tastbaar worden. Mogen wij de Maaltijd van de Heer zondagavond vieren als 
brood voor onderweg voor ons. 
 

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 

Collectes: 1e collecte: Pauluskerk, 2e collecte: Emmaüs. 
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet 
redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige 
verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. 
Uitgangspunt is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. Ieder mens is bij ons onvoorwaardelijk 
welkom. Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en 
gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds 
moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk 
het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw 
perspectief bieden. 
 

                       Het busjes project is heel 2026 voor de Buddy Bike. 

                       Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!    Scan de QR-code!   
 
 

 

De bloemen zijn afgelopen zondag gegaan naar Mevr. J. van der Vis- Hoogenboom. 
  
Kerkdiensten zondag 15 februari: 
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Verdiepen. Ds. Ton Zoutman, organist: Jaap van Leeuwen. 
19.00 uur: Lutherkerk: Zingen op zondag, liederen van Dirk Jan Warnaar. Presentatie: Eric Bette. Pianist: Pieter de 
Jong. 
 

LET OP!!! 
In de laatste Kerkmag staat een verkeerd tijdstip voor de afscheidsdienst van Arjo op 22 Februari as. Het juiste tijdstip 
is 10.00 uur!!! 
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Kerk in de week 
 

Opbrengst actie Kerkbalans 2026 
De verwachte opbrengst van de Actie Kerkbalans 2026 is € 272.000, - Dat zit net iets boven het begrote bedrag van    
€ 271.900,-  Een mooie opbrengst, waar we u/jullie dankbaar voor zijn! Dankzij uw en jouw bijdrage kunnen we 
blijven doen wat we belangrijk vinden: samen kerk zijn, naar elkaar omzien, ruimte geven aan geloof en ontmoeting, 
en er zijn voor mensen — binnen en buiten de gemeente. Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de 
Actie Kerkbalans 2026: de lopers, de tellers en degenen die betrokken waren bij de voorbereiding en organisatie. 
Namens de taakgroep beheer & financiën, Wim Komrij 
 

Paaskaarten 
Zoals elk jaar willen we weer kaarten sturen naar gedetineerde.  Waarom? 
Een paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zicht dat er aan hen gedacht wordt. Het is goed om de boodschap 
van Pasen ieder jaar weer door te geven. Daarom kunnen jullie 8 februari de kaarten meenemen.  Deze moeten dan 
15 februari of 22 februari weer ingeleverd worden zodat wij ze kunnen opsturen.  
Alvast weer bedankt namens de Diaconie 
 

Amnesty-schrijven.  
In de maand februari schrijven we naar Indonesië. Zes activisten, waaronder Delpedro Marhaen, moeten mogelijk 6 
jaar de cel in. Marhaen, werkzaam bij een mensenrechtenorganisatie hielp scholieren, die opgepakt waren tijdens een 
vreedzame demonstratie. We vragen de Indonesische autoriteiten om de aanklachten tegen de activisten in te 
trekken. Twee bijlages, waaronder de brief om te versturen zijn bijgevoegd. Ook worden na de morgendienst de 
brieven uitgereikt en is er een schrijftafel in de Ontmoetingsruimte. Schrijft u weer mee?! 
 

Meditatiebijeenkomst in samenwerking met De Ark in Reeuwijk.  
Maandagavond 9 februari is de volgende bijeenkomst.  Een moment van rust en stilte in de drukte van alledag. De 
meditatie duurt ca. 1 uur, van 20 – 21 uur en bestaat uit stiltemeditatie en lectio divina. Inloop vanaf 19.45 uur. 
Adres: De Ark, 't Kerkestuk 1 in Reeuwijk. De volgende data zijn: 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni. 
Hartelijk welkom als je voor het eerst, of opnieuw kennis wil maken met meditatie. Je kunt gewoon meedoen zonder 
ervaring, luisteren en stil worden. Na afloop kun je in stilte naar huis gaan, of even napraten. Voel je vrij om te doen 
wat bij jou past. Fijn als je je aanmeldt, maar ook zonder aanmelding ben je welkom! Wil je meerijden of heb je een 
zitplaats over in de auto? Laat het even weten aan: Adrie Zaalberg, zaalberg52@gmail.com of 0646512912. 
 

KERKMAG 
De kopij voor het maart nummer van KERKMAG kan aangeleverd worden tot en met vrijdag 13 februari via 
KERKMAG@pge.nu. De verschijningsdatum is 4 maart. Het thema is: De kracht van twijfel. 
 
Kamp Leusden 
Hoi allemaal, dit jaar gaan we weer op Kamp Leusden! Net als vorig jaar gaan we naar Vierhouten. Het kamp is voor 
kinderen tussen 9 en 13 jaar oud en vindt plaats van 18 tot 24 juni. Lijkt het je leuk om mee te gaan, dan kun je vanaf 
23 februari 20 uur aanmelden door een mail te sturen naar kampleusdenbodegraven@gmail.com. Als je in de 
tussentijd nog vragen hebt, kun je altijd een mailtje sturen. Zien we je dan? Groetjes, Michelle, Jonathan, Sonja, Erik, 
Inge, Robin, Erik, Joab en Luuk. PS we zoeken nog nieuwe vrouwelijke kampleiding! Ben je 18+ en lijkt het je leuk, 
stuur ons dan een mailtje. 
 
Collecte opbrengsten: 
Collecte 1 februari: 

• Noodhulp Soedan: € 331,50 
• Emmaüs: € 204,10 
• Busjes: € 153,00 
• Songs of Praise: € 199,20 

                                
 
 
 
 
 

Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17 uur!   
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens, we gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Ds. Annelene Metz       
06-51 27 35 27 
a.metz@pge.nu  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73 
arjo.pge@aol.com   

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   
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