Protestantse Wijkgemeente

Emmaius

Bodegraven

Orde van dienst 4 april 2026
om 22.00 uur in de Ontmoetingskerk

Paaswake

Ouderling: Richard de Mooij
Diaken: Cees van der Wel
Lector: Kees de Bruijn
Organist: Sjaak Warnaar
Voorganger: ds. Annelene Metz

In deze dienst gedenken we onze doop. We leggen onze
oude mens af en staan op tot een nieuw leven, omdat
Christus gestorven is en opgestaan. We mogen symbolisch
onze doop beamen en de doopgelofte vernieuwen.

Als kinderen van het licht zijn we geroepen het licht van
Christus uit te dragen in de wereld, daarom krijgt ieder
een kaarsje in handen.

Het is stil in de kerk; het orgel zwijgt en wij doen dat ook.
OM TE BEGINNEN

Welkom

- we gaan staan -

Stil gebed

Zingen Zo dor en doods’ (Liedboek 610)

Gebed

vg: Onze hulp is God

allen: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE

vg: Die gezegd heeft: ‘Er zij licht’

allen:  EN HET LICHT WERD GEBOREN;

vg: voor wie alle mensen leven.

allen  NIEMAND GAAT IN DE DOOD VERLOREN.
vg: Wij zien reikhalzend uit naar licht en leven;
allen  WIJ WAKEN EN BIDDEN:

vg: Kom ons bevrijden!

allen:  AMEN

- we gaan zitten -
DE SCHRIFT

Schepping Genesis 1:1 - 2:3
Zingen ‘Zing al wie leeft van Gods genade’ (Psalm 33:2)

Bevrijding Exodus 14:15 - 15:1a
Zingen ‘Zing ten hemel toe’ (Liedboek 645:1,4)

De Profeten: Jesaja 12:1-6
Zingen ‘De toekomst is al gaande’ (Liedboek 605:1,3)

De Profeten: Ezechiel 36:24-28
Zingen ‘De Geest des Heren heeft’ (Liedboek 686:1)

HET LICHT

We keren ons naar de hoofdingang. De diaken van dienst
brengt de nieuwe Paaskaars binnen.

Zingen ‘Licht van Christus! Heer, wij danken U.
(Liedboek 593, driemaal gezongen, steeds een toon hoger)

De antependia worden verwisseld: het paars wordt
vervangen door het wit van het zegevierend licht.

- we gaan staan -
Zingen ‘Licht, ontloken aan het donker’ (Liedboek 600)
Het Paasevangelie Mattelis 28:1-10

Zingen ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en
gegeven’ (Liedboek 632:1)

- we gaan zitten -
DOOPGEDACHTENIS
Lezing Romeinen 6:3-4

We belijden:
vg: Laten wij in deze nacht onze doop gedenken
en uitspreken dat wij in het Licht van Jezus
Christuswillen leven en geloven
Ik — Zal — Er — Zijn is onze God
God over de goden,
Schepper van hemel en aarde
die ons de aarde heeft toevertrouwd
Vader van zijn volk onderweg
Moeder van alle levenden.
allen DAT GELOOF IK
vg: Zijn vrederijk is nabij gekomen
in Jezus van Nazareth, de Gezalfde
Hij roept ons Hem te volgen.
allen DAT GELOOF IK
Vi De Geest is het die levend maakt
die ons leidt in de waarheid
ons lokt met het visioen
van een wereld waar het menselijk toegaat
die met ons gaat naar de toekomst.
allen Dat geloof ik



Het water wordt uitgegoten in het doopvont. Nu komen
we naar voren. We hebben onze doopbelofte vernieuwd
met woorden; als bekrachtiging daarvan raken we met
onze vingers het doopwater aan. Misschien raken we het
water alleen aan, of misschien brengen we iets ervan naar
ons voorhoofd. We willen daarmee zeggen dat

we in woord en daad het komende jaar onze Heer, Jezus
Christus, willen volgen.

Als iedereen weer zijn/haar plaats heeft ingenomen, zegt
de voorganger:

v: Moge de almachtige God, de Vader van onze
Heer Jezus Christus, die ons heeft doen herboren
worden uit water en heilige Geest en ons
vergeving heeft geschonken van onze zonden,
ons door zijn genade bewaren tot het eeuwige
leven in Christus onze Heer.

a: AMEN

De diaken ontsteekt een kaars aan de Paaskaars. Hij geeft
het licht door aan de eerste persoon van iedere kerkbank,
die daarna de kaars van degene naast haar/hem
aansteekt. Intussen zingen we ‘Zuivere vlam, verdrijf met
je licht de schaduw van de dood’ (Liedboek 458b)

Slotlied ‘U zij de glorie’ (Liedboek 634)

Onder orgelspel verlaten we de kerk. We dragen het licht
met ons mee.

Morgen sluiten we de vieringen naar Pasen af. Welkom bij
de Paasgezinsdienst in de Ontmoetingskerk om 10.00 uur.



