
 
 
 
Orde van dienst 3 april 2026 
om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk 
 
Goede Vrijdag 
 
Welkom:  Alie Benedictus 
Lector:   Klaas van Donk, Adrie de Graaf,  

Jan van Eijk en Cathy de Goede 
Muziek:  Jaap van Leeuwen (orgel) en de  
  Emmauscantorij o.l.v. Sjaak Warnaar 
Voorganger:  ds. Annelene Metz 
 
Deze dienst op Goede Vrijdag staat in het teken van het 
lijden en sterven van Jezus en wordt gekenmerkt door 
soberheid en stilte. Centraal staan de lezing van het 
passieverhaal, gebeden, en meditatieve liederen. De 
liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer, boete, 
bezinning en rouw. 
 

 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Het is stil in de kerk: het orgel zwijgt en wij ook 
 
Welkom 
    (we gaan staan) 
Stil gebed  
 
Zingen ‘Hij ging de weg zo eenzaam’ (Liedboek 560) 
 
Bemoediging en groet 
(we gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming ‘O Heer mijn God’ (Iona 12) 
coupletten door cantorij, respons door allen 
 
respons 
O Heer, mijn God, o Heer, mijn God, 
waarom blijft Gij zo ver van mij, 
o Heer, o Heer, mijn God? 
 
1. Daag’lijks bid ik en roep en schrei: 
geef ons vrede en sta ons bij; 
wachten en vragen, wachten en vragen: 
Waar is God? Hoort Hij mij? 
respons 
 
2. Pijn en lijden, onschuldig bloed 
maken ’t leven zo bitterzoet; 
wanhoop en twijfel, wanhoop en twijfel: 
Wie is God? Is Hij goed? 
respons 
 

3. Rijken komen hier ruim aan bod, 
armen hebben alleen hun lot; 
bidden en smeken, bidden en smeken: 
Zijt Gij daar, levende God?  
respons 
 
4. Keer u om en heb medelij; 
stil de stormen en keer het tij; 
helende liefde, helende liefde, 
grote God, maak mij vrij. 
respons 
 
 
HET WOORD 
 
Lezen Jesaja 52:13-53:12 
 
Zingen ‘Tot God de Heer hief ik mijn stem’ 

(Psalm 142:1,3,5,6) 
 

Lezen Johannes 18:1-14 – Gevangen genomen 
 
Zingen ‘Met de boom des levens’ (Liedboek 547) 
couplet 1 en 2 allen, couplet 3 cantorij 
 
Lezen Johannes 18:15-27 - In de steek gelaten  
 
Zingen ‘Met de boom des levens’ (Liedboek 547) 
couplet 4 en 5 allen, couplet 6 cantorij 
 
Lezen Johannes 18:28- 19:3 – Pilatus  
 
Zingen ‘O wereld, zie uw leven’ (Liedboek 577) 
couplet 1 cantorij, couplet 2 en 3 allen 
 
Lezen Johannes 19:4-16 – Weg met hem!  
 
Cantorij zingt: ‘Mijn God, mijn God’ 
(uit: Vader, waar ben je? – Dirk Jan Warnaar) 
 
Lezen Johannes 19:17-27 – En zij kruisigden  
hem  
 
Zingen ‘Uw genade is mij genoeg’ (Hemelhoog 202) 

1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: kruisig Hem! 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 

 



2. Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de “Koning der joden” wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
refrein: 
 
Lezen Johannes 19:28-30 – Hij gaf de geest  
 
De Paaskaars wordt gedoofd  
 
Stilte  
 
Zingen ‘Nu valt de nacht’ (Liedboek 590) 
 
Lezen Johannes 19:31-42 –  Jezus begraven 
 
 
ONS ANTWOORD 
 
Gebeden  
besloten met stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
‘Goede vrijdag’ (Jan Groenleer) 

Heer, uw handen, ruw geschonden, 
wreed doorboord en lam gelegd, 
bloedende uit diepe wonden –  
alles volgens geldend recht. 
 
Bitterheid hebt U gedronken, 
hoog verheven, bovenaards. 
Spijkerhard in hout geklonken, 
wijst uw voetstap nederwaarts. 
 
Als uw zijde wordt doorstoken 
en er bloed en water vloeit, 
zijn uw ogen al gebroken. 
Stervende bent U volgroeid 
 
tot een mens, de meest verachte, 
spiegelbeeld van wie ik ben; 
lam dat zich voor mij liet slachten; 
offer waar ik nooit aan wen. 
 
Zingen ‘Blijf bij ons, want het is avond’ 
   (Liedboek 202) 
 
 
Wij verlaten de kerk in stilte.  
 
 

 
 
Van harte welkom morgenavond om 22.00 uur bij de 
Paaswake in de Ontmoetingskerk. We vieren dan de 
doorbraak van het licht in onze duisternis. Ook is er de 
gelegenheid om je doop te herdenken: bij God is altijd een 
nieuw begin mogelijk.  
 


