Protestantse Wijkgemeente

Emmaius

Bodegraven

Orde van dienst 2 april 2026
om 19.15 uur in de Ontmoetingskerk

Witte Donderdag

Welkom: Kees de Bruijn
Lector: Adrie de Graaf
Organist: Marco Spits
Voorganger: ds. Annelene Metz

Op deze Witte Donderdag beginnen we aan de laatste
dagen van onze tocht naar Pasen. We lezen het verhaal
van de voetwassing, over de liefde van Jezus en zijn
aansporing om ook vol liefde er te zijn voor de ander. Hij
nodigt ons aan zijn tafel, om samen met Hem de Maaltijd
te vieren. Op deze donderdag gloort daarom al een
sprankje van het Licht van Pasen: de liturgische kleur van
vandaag is wit. Aan het einde van de viering van het
avondmaal, zien we dat het feest van het delen van brood

en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Juist deze

dag gedenken we dat het om het laatste avondmaal gaat.
Daarom wordt dan de avondmaalstafel leeggeruimd. Het
wegdragen van brood en wijn, bloemen en kleden
markeert de overgang naar de verstilling van de dag van
Jezus' sterven.

OM TE BEGINNEN
Welkom
Stil gebed (we gaan staan)

Aanvangslied Vol van verwachting’ (ZZZ 107)
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waar men sen in aan dacht en lef de wer staan

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord.
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3. Samengekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Bemoediging en groet
(we gaan zitten)

Gebed om ontferming

Loflied ‘Loof uit volle borst’ (Psalmen Anders, 81a:1,2,3)
1. Loof uit volle borst, vrolijk musicerend,

Jakobs vredevorst; sla de snaren aan

bij de nieuwe maan, onze God ter ere.

2. Uit de wolken kwam waar wij s nachts van dromen
toen mijn hart vernam: ieder loodzwaar juk

dat een mens verdrukt, heb ik weggenomen.

3. Smachtend mensenkind, wil mijn woord bewaken,
stem uit storm en wind: wie in diepe nood

smekend roept om brood, zal mijn liefde smaken.
HET WOORD

Gebed

Bijbellezing Exodus 12:1, 15-20

Zingen ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’
(Psalm 116:1,6)

Bijbellezing Johannes 13:1-15

Verkondiging

Zingen ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’ (Liedboek 569)
ONS ANTWOORD

Toelichting op de collecten

le collecte voor de Non-Foodbank

2e collecte voor Emmais

Collectebusjes voor BuddyBike Bodegraven

Geven kan via de QR-code, de Emmaiis app, pge.nu
of de collectezakjes bij de uitgang.

Voorbede en stil gebed



MAALTID VAN DE HEER

Inleiding op de Maaltijd

Zingen ‘Als ik in deze stille tijd’ (Liedboek 393)
De instelling

Dankgebed
vg: ...en we loven uw eindeloze liefde:
allen:  HEILIG, HEILIG, HEILIG, GOD,
GOD 70 KRACHTIG EN STERK;
HEMEL EN AARDE ZIJN VOL VAN UW GLORIE,
HOSANNA IN DE HOGE!
GEZEGEND HIJ DIE KOMT
IN DE NAAM VAN DE HEER.
HOSANNA IN DE HOGE!

vg: Jezus, heilig bent u...
Onze Vader
vg: En zo bidden we, met wie ons voorgingen, en

met hen die ons omringen, met wie staan rond
de troon, met mensen genoemd en mensen
vergeten, gekend bij God, de woorden die u
zelf ons geeft:

allen:  ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZUJT...

Vredegroet
We wensen elkaar vrede van Christus

Nodiging

Delen

Je bent welkom om naar voren te komen en brood en wijn
(of druivensap) te ontvangen. De diakenen geven aan
wanneer je aan de beurt bent.

We zingen intussen:
- Zoals ik ben, kom ik nabij (Liedboek 377)
- Brood hier gedeeld (lona 41)

1. Brood - hier gedeeld om het leven,
voedsel om verder te gaan,
teken van liefde, gegeven
in ons bestaan, om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan.

2. Beker —gereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

3. Handen — bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van de liefde te gaan.

- Ubi caritas (Liedboek 568a)

OVERGANG NAAR DE DIENST OP GOEDE VRIIDAG
De avondmaalstafel wordt leeg gemaakt

Gedicht ‘Getsemane’ — Ria Borkent

Na de tafel van liefde
en het psalmenlied
gaat Gods genade nog dieper.

In het dal van de profetie
moet de herder zijn schapen verliezen,
lijdt hij zonder vrienden.

Zij willen het niet,

wij willen het niet
dat hij moet krimpen,
dat hij moet drinken
wat wij verdienen.

Hij smeekte en riep:
ik sterf van angst, maar niet
mijn wil, uw wil geschiede.

Wij kunnen dit lijden niet zien
en slapen liever,

maar God, u had hem lief

in zijn nederig knielen.

Zingen ‘In stille nacht’ (Liedboek 571)
Onder het naspel van lied 571 verlaten we de kerkzaal in

stilte. Morgen, op Goede Vrijdag, zetten we het vieren
voort om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Na de dienst

Van harte welkom in de Ontmoetingsruimte voor koffie en
thee. Om 20.30 uur kijken we samen via het scherm in de
Ontmoetingsruimte naar de live uitzending van The
Passion op NPO1.



