
EERSTE ADVENTSZONDAG  
30 NOVEMBER 2025 

LUTHERKERK 
AANVANG: 19.00 UUR 

LITURGISCHE KLEUR: PAARS  

VOORGANGER: DS. EVERT WESTRIK 
BOSKIOOP 

WELKOM: ALIE BENEDICTUS 
ORGEL: GIJSBERT KOK 

Thema uit een preek van AugusƟnus:  
“Uw verlangen is uw gebed. En als u niet ophoudt te verlangen, dan bidt u ook onophoudelijk.” 

 
 

  
Orgelspel 

Woord van welkom 
Gemeente gaat staan 

Zingen: Psalm 130: 3 en 4 
Ik heb mijn hoop gevesƟgd 

SƟl gebed 

Bemoediging en Groet 
Gemeente gaat ziƩen 

Zingen: Een lied van Taizé  
Iedere nacht verlang ik naar u, o God, 

 
Gebed  

Inleidend lied 442: 2  
Vervul o Heiland het verlangen 

SchriŌlezingen: 

Psalm 38: 10 en 11 Heer, al mijn verlangens zijn U 
bekend, mijn zuchten is u niet verborgen. Mijn hart 
gaat tekeer, mijn kracht ebt weg, mijn ogen verliezen 
hun glans. Maar op U Heer, hoop ik (vs. 16a) 

 

Romeinen 8:18–27 

Paulus noemt het “zuchten van de schepping” — dat diepe 
wachten op verlossing. Het sluit heel natuurlijk aan op de 
kwetsbaarheid van Psalm 38, maar geeŌ tegelijk dat 
fluisterende perspecƟef van de Geest die “met 
onuitsprekelijke verzuchƟngen” mee bidt. 

Zingen: lied 473  
Er is een roos ontloken 

VERKONDIGING 

Thema:“Uw verlangen is uw gebed. En als u  
niet ophoudt te verlangen, dan bidt u ook 
onophoudelijk.” 

Orgelspel: Herzlich tut mich verlangen,  
JS Bach BWV 727 

Zingen: lied 466: 2 en 3   
O kom, die Heer en meester zijt 

Geloofsbelijdenis  

Zingen: lied  463: 1, 6, 7 en 8  
Licht in onze ogen  

ToelichƟng op de collecten 
1e Collecte: Diaconie Buitenland: 

Kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig 
thuis bieden 

 2e Collecte: Emmaüs 
Busjes: YoungAfrica  

 

Geven kan via  de QR-code, de 
website, de kerk app. Of in de 
collectezakken/busjes aan de 
uitgang 
 

Gebeden 

Slotlied : lied 444 (Staande) 
Nu daagt het in het Oosten 

Zegen met gezongen Amen 

 
 

 


