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Samen in de naam van Jezus / heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen  / en doet ons elkaar 
verstaan / Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer / Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten / dat God niet veranderd 
is / En zijn  liefde als een lichtstraal / doordringt in de 
duisternis / 't Werk van God is niet te keren / omdat Hij er 
over waakt / en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open / naar de Vader, naar elkaar  
Jezus Christus, Triomfator / mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen / breng ik U mijn dank en eer 
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!           Tekst en melodie Charles A.E. Groot 

 

Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
 
Wees stil want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
Tekst en muziek David J. Evans Vertaling Peter van Essen 
 
 

Aan U, Vader, alle glorie / om het lichten van uw trouw,  
die met vrede uit den hoge / onze aarde nieuw bedauwt.  
U de ere, U de glorie / zon die ons in leven houdt.  
 
Om de Zoon U alle glorie / woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste / ons tot brood voor 
onderweg / U de ere, U de glorie  
woord op onze tong gelegd.  

 
Door de Geest U alle glorie / die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde / eenmaal haar gelaat 
hergeeft / U de ere, U de glorie / adem die in mensen 
leeft.                                      Tekst Sytze de Vries Melodie John Goss 

 

 

 
 

Ik danste die morgen toen de schepping begon,  
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,  
de golvende velden en de deinende zee  
en alles wat ademt dat danste mee.  
 
Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.  
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.  
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij  
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.   
 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;  
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.  
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,  
in Bethlehem zette de dans weer in. Refrein  
 
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.  
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.  
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
 Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein .  
 
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.  
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.  
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,  
de dans van de schepping, de dans van trouw. Refrein  
Tekst: Ben Sleumer. Melodie: Sydney Bertram Carter 
 

Als alles duister is / ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft /een vuur dat nooit meer dooft. 
Melodie Jacques Berthier  



Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden wordt Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 
Refrein: Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan!   Refrein 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer.  Refrein 2x 

Uw genade is mij genoeg 2x 
Tekst en melodie Marcel Zimmer 

 

O kostbaar kruis, o wonder Gods  
waaraan de Prins der glorie stierf   
ik wil om U zijn zonder trots  
ik acht verlies wat ik verwierf.   
 
Bewaar mij dat ik roemen zou   
dan in mijns Heren Christi dood  
 Al wat ik anders noemen zou  
is niets bij dit mysterie groot.  
  
En door zijn dood en door zijn bloed   
is nu de wereld dood voor mij 
Ik ben gestorven, maar voor goed   
van heel de dode wereld vrij.  
 
De aarde zelf is veel te klein   
voor wie U waarlijk loven wil 
Uw liefde is een groot geheim  
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.                         
Tekst I. Watts Vertaling W. Barnard Music E. Miller 
 

Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 

Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.  

Ik zal van U houden in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
Ned. tekst: Elly Zuiderveld, muziek: A. Gordon 

Zoek eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid,  
en dit alles krijgt u bovendien.  
Halleluja, halleluja.  
Refrein: Halleluja (4x) 
 
Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt.  
Halleluja, halleluja.   Refrein 
 
Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult het zien,  
klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Halleluja, halleluja.   Refrein 
Tekst en melodie Karen Lafferty Vertaling Hans Lieberton 
 

Ubi caritas /et amor / Ubi caritas / Deus ibi est. 
Tekst en muziek Jacques Berthier 

 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer. 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer. 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in uw warme licht, 
wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer. 
Tekst Henk Jongerius Melodie George Friedrich Händel 
 

Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. 
‘t Swanenburghshofje te Gouda.  
 
De volgende Songs of Praise is op zondag  11 mei  om 
19.00 uur in de Lutherkerk m.m.v.  Sjaak Warnaar.  

Heeft u een verzoeknummer, schrijf dan naar 
songsofpraise@pge.nu of meld het in de Emmaüs kerkapp 
onder Songs of Praise. 
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