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Hoopvol mens-zijn
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IK ZOEK HULP
De Diaconie wil helpen waar geen helper is. 
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan 
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen 
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in 
ernstige problemen komen. Dan fungeert de 
diaconie als extra vangnet voor mensen.
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp 
nodig heeft, bel of mail dan.
Tel: 06-15364530 of 06-51833688 
Mail: Stillehulp@pge.nu 

Inhoudsopgave

Als we het nieuws volgen zien we veel ellende in de 
wereld. De geschiedenis lijkt een niet te stoppen 
opeenvolging van oorlog en geweld te zijn. Om moe-
deloos van te worden en je machteloos te voelen.

Vlak na de Eerste Wereldoorlog waren de mensen ook 
in vertwijfeling. Zo veel leed geleden, zoveel vernieti-
ging en miljoenen slachtoffers. Hoe moest dat verder? 
Op de omgewoelde slagvelden ontdekten ze bloeiende 
klaprozen. Een echte pioniersplant die zich als eerste 
aandient in braakliggend land. Ze zagen het als teken 
van hoop en de klaproos, of in het Engels poppy, werd 
het symbool dat jaarlijks op herdenkingsdag in Enge-
land gedragen wordt als teken van herinnering en 
hoop. Een mooie combinatie.

Zo zijn we in ons kerkelijk jaar onderweg naar Pasen 
en daarna naar Hemelvaart en Pinksteren. Feesten van 
hoop en nieuw leven, midden in een wereld die zucht. 
Als een klaproos die met z’n felrode kleur om aan-
dacht vraagt. In deze KERKMAG zien we veel tekenen 
van hoop. Zo lezen we over het Appelboomproject, 
heeft Jan weer een bijdrage over hoopvolle wolken, 
heeft Bouwen en Ontmoeten weer avonden voor ons 
georganiseerd, kijkt de kerkenraad vooruit naar een 
opvolger voor Arjo, zijn er weer mooie avonddiensten 
gepland, schreef Annelene een inspirerende meditatie 
over hoopvol mens-zijn, hopen we op meer verhuur 
van ’t Centrum en hebben we aandacht voor wat er 
verder in de gemeente gebeurt. 
We wensen jullie veel leesplezier en hopen dat 
deze KERKMAG, als een klaproos, een teken van 
hoop mag zijn.

Chris Verra
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Laatste dagen Veertigdagentijd

We zitten in de laatste dagen van de Veertigdagentijd. Een tijd van 
bezinning, waarin we stilstaan bij het leven, onze keuzes en onze rela-
tie met God. Een innerlijke voorbereiding op het feest van Pasen, dat 
hoop, nieuw leven en opstanding symboliseert.

De kerkenraad heeft een 
werkgroep ingesteld om 
invulling te geven aan de 

ontstane vacature door het vertrek 
van Arjo van der Steen. Deze werk-
groep bestaat uit: ds. Annelene 
Metz, Judith van Klink vanuit de 
taakgroep Jongeren, Dirk-Jan Keve-
lam vanuit de taakgroep Beheer & 
Financiën, Petra Verra vanuit de 
Visiegroep en ikzelf als voorzitter.
We zijn begonnen met het inven-
tariseren waar extra aandacht 
nodig is en hoe dit kan worden 
ingevuld, mede in het licht van de 
kernwaarden uit het Visieplan en 
de daarin beschreven voorstellen. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de 
huidige taakverdeling binnen het 

team met ds. Annelene Metz en 
Marianne Verburg.
Marianne heeft door de afronding 
van haar studie en met de komst 
van de uitvaartbegeleiders Jan-
neke Benedictus en Kees de Bruijn 
de mogelijkheid gekregen om haar 
takenpakket te verbreden. Daar-
naast is zij afgestudeerd op ‘onze’ 
kernwaarde met alle generaties. 
Dit biedt haar een mooie mogelijk-
heid om hier binnen onze wijkge-
meente Emmaüs verdere invulling 
aan te geven.
Ondertussen wordt voor de invul-
ling van de vacature goedkeuring 
gevraagd aan het Classicaal College 
van PKN, dat hierover een besluit 
moet nemen.

We hopen binnenkort een voor-
stel aan de kerkenraad te kunnen 
voorleggen, op basis waarvan 
het functieprofiel kan worden 
opgesteld en het aantal uren kan 
worden bepaald.
In de komende dagen leven we toe 
naar het Paasfeest. Ik hoop dat deze 
periode van bezinning ons helpt om 
met nieuwe hoop en vertrouwen 
uit te zien naar het licht van Pasen.
Ik wens u allen fijne Paasdagen.

Richard de Mooij

Meditatie-uur in Reeuwijk
Elke maand is er een meditatie-uurtje in samenwerking met De Ark 
in Reeuwijk. Meditatie is heel populair, in allerlei vormen en vanuit 
verschillende achtergronden. Mensen hebben blijkbaar behoefte aan 
rust en stilte in het drukke bestaan van alledag. Voor meditatiecursus-
sen en stiltemeditaties vanuit oosterse tradities zijn vaak wachtlijsten! 
Maar meditatie heeft ook eeuwenoude wortels in de christelijke tradi-
tie. Meditatie als oefening in verstilling en gebed werd en wordt o.a. in 
kloosters beoefend om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid 
van de Eeuwige. 

Wat mooi dat we deze 
mogelijkheid ook bij 
Emmaüs hebben. Je 

maakt ruimte om te horen wat 

er in jezelf leeft of wat God je te 
zeggen heeft. Juist samen met 
anderen blijkt het makkelijker om 
je te concentreren. Een moment 

van rust en stilte in de drukte van 
alledag. De meditatie is onder 
begeleiding en duurt ca. 1 uur, van 
20 – 21 uur en bestaat uit stilte-
meditatie en lectio divina. Lectio 
divina houdt in dat je een korte 
tekst leest en in stilte overweegt 
wat deze jou te zeggen heeft.

Maandagavond 20 april is de eerst-
volgende meditatiebijeenkomst. 

Inloop vanaf 19.45 uur. Adres: De 
Ark, ’t Kerkestuk 1 in Reeuwijk.

Hartelijk welkom als je voor het 
eerst, of opnieuw kennis wil 
maken met meditatie. Je kunt 
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Vieringen op de  
3e en 4e zondagavond in april
Elke maand blikken we vooruit op de avondvieringen op de derde en 
vierde zondag van de maand. In april weer twee verrassende vieringen

Zingen op Zondagavond – 19 april
In april iets heel anders dan in de 
voorgaande maanden. Op 19 april 
neemt de recent gestarte band ‘Attic 
of Praise’ uit Bodegraven ons mee 
in een uur vol worship-songs met 
het thema ‘Verlangen naar God’. 
Het lied ‘Als een hert dat verlangt 
naar water’ staat hierbij centraal. 
Nummers als: ‘Holy Forever’ (Chris 
Tomlin), ‘Awesome God’ (Michael 
W. Smith), ‘10.000 reasons – Bless 
the Lord’ (Matt Redman) en ‘The 
goodness of God’ (Jenn Johnson) 
komen langs. De band, met onder 
andere Joab Schilt, die ook elk jaar 
een keer de begeleiding tijdens 
Songs of Praise voor zijn rekening 
neemt, is ontstaan vanuit de lei-
ding van kamp Leusden. De naam 
van de band is een verwijzing naar 
de plek waar zij elke week met 

elkaar muziek maken, namelijk 
een compleet daarvoor ingerichte 
zolder (attic). Als je weinig ervaring 
hebt met deze muziek, laat je deze 
maand eens verrassen.

Cantatedienst – 26 april 
Vorig jaar voerden Sjaak War-
naar en sopraan Tanja Demkow 
tijdens een viering in de Luther-
kerk een cantate van J.S. Bach 
uit. Dat smaakte naar meer. Dit 
jaar buigen ze zich over een can-
tate van Dietrich Buxtehude, die 
voor Bach een groot voorbeeld 
was (de jonge Bach liep ooit ruim 
400 km naar Lübeck om Buxte-
hude te horen spelen!). De titel 
van de cantate van Buxtehude 
luidt ‘Singet den Herrn’ en is geba-
seerd op Psalm 98. Naast deze 
cantate zullen nog twee muzikale 
parels onderdeel zijn van de litur-
gie van deze cantatedienst.

Hartelijk welkom in de Lutherkerk 
op deze zondagavonden, aanvang 
19.00 uur.

Namens Taakgroep Eredienst, 
Kees de Bruijn

gewoon meedoen zonder erva-
ring, luisteren en stil worden. Na 
afloop kun je in stilte naar huis 
gaan, of even napraten. Voel je 
vrij om te doen wat bij jou past. 
Fijn als je je aanmeldt, maar 
ook zonder aanmelding ben je 
welkom! Wil je meerijden of heb 
je een zitplaats over in de auto? 
Laat het even weten aan: Adrie 
Zaalberg, zaalberg52@gmail.com 
of 0646512912.

Namens de taakgroep Bouwen 
en Ontmoeten, Adrie Zaalberg

april 2026 5



Meditatie

Hoopvol mens-zijn
Wie het nieuws volgt, kan soms moedeloos worden. Oorlogen, kli-
maatcrises, politieke spanningen en persoonlijk leed stapelen zich op. 
Hoe houd je hoop in een wereld vol problemen? Hoe houd je hoop als 
het leven (zwaar) tegenzit?

Geestelijk verzorger Mar-
griet van der Kooi gebruikt 
een prachtig beeld om 

hoop te beschrijven. Zij spreekt 
over het kleine meisje van de hoop. 
Geloof en liefde zijn als twee sterke, 
volwassen vrouwen die stevig door 
het leven lopen. Maar tussen hen 
in loopt een klein meisje dat bijna 
onopvallend lijkt: de hoop. Juist dat 
kleine meisje trekt de twee ande-
ren vooruit. Hoop lijkt kwetsbaar 
en klein, maar heeft een verras-
sende kracht.

Die verrassende kracht van de 
hoop vind je terug in de Bijbel. 
De profeten spraken vaak scherpe 
woorden over hun tijd. Ze zagen 
hoe samenlevingen ontspoorden 
en waarschuwden voor oordeel 
en ondergang. Maar in dezelfde 
adem spraken ze over een nieuwe 
toekomst en Gods blijvende trouw. 
Wanhoop en hoop liggen in de 
Schrift dicht bij elkaar. Toch krijgt 

de hoop uiteindelijk steeds het 
laatste woord.
De Tsjechische schrijver en staats-
man Václav Havel heeft hoop eens 
treffend omschreven: Hoop is niet 
de overtuiging dat iets goed zal 
aflopen, maar de zekerheid dat iets 
zin heeft, ongeacht hoe het afloopt. 
Dat is een hoop die niet afhankelijk 
is van snelle oplossingen of gega-
randeerd succes. Het is een hoop 
die mensen in beweging zet.

Die hoop zien we ook vandaag. Bij-

voorbeeld wanneer mensen zich 
met vasthoudendheid blijven inzet-
ten voor vrede en recht. Denk aan 
schrijver Tommy Wieringa met zijn 
inzet voor Protect Ukraine, voor 
de verdediging van een land dat 
onder druk staat. Denk aan poli-
tica Sigrid Kaag, die plaatsneemt 
in een internationale Gaza-raad 
om te werken aan hulp en herstel 
in een verscheurde regio. Zulke 
keuzes zijn niet eenvoudig. Ze 

garanderen geen snelle oplossing. 
Het zijn keuzes die voortkomen uit 
geloof en hoop: dat het waard is 
om je in te zetten voor het goede. 
Keuzes die gemaakt worden door 
mensen die weigeren om cynisch 
te worden.
Hoop werkt niet luid en triomfan-
telijk, maar stil en vastberaden. 
Zoals dat kleine meisje dat tussen 
geloof en liefde doorloopt en hen 
vooruit trekt. Ook het christelijk 
geloof kent die beweging. In Jezus 
zien we geen snelle overwinning, 
maar een weg door lijden en dood 
heen naar nieuw leven. Zelfs na 
zijn opstanding blijven zijn wonden 
zichtbaar. Hoop wist de littekens 
niet uit, maar ze krijgen wel een 
nieuwe betekenis.
Geloven in een tijd van crisis bete-
kent niet dat we zeker weten hoe 
de toekomst eruit zal zien. Het 
betekent dat we blijven vertrouwen 
dat Gods toekomst al begonnen is. 
Dat we stap voor stap mogen mee-
bewegen met die hoopvolle kracht. 
Zachtjes vooruit getrokken worden 
door het kleine meisje van de hoop.

Annelene Metz

Hoop is niet de overtuiging dat 
iets goed zal aflopen, maar de 
zekerheid dat iets zin heeft, 
ongeacht hoe het afloopt.
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Truus Zaal - van Arnhem 
Op 9 februari overleed Truus Zaal – van Arnhem. Zij 
werd geboren op 3 december 1932 in Nieuwerkerk 
aan den IJssel als vijfde kind in het gezin Van Arnhem. 
Later kwamen er nog twee kinderen bij in het kleine 
huis onder de kerk waar vader van Arnhem koster 
was. De oorlog, die uitbrak toen Truus acht jaar was, 
maakte diepe indruk op haar en bleef haar hele 
leven in haar herinnering. Truus had graag willen 
doorleren om juf te worden, maar in die tijd moest 
er gewerkt worden. Zij hielp bij verschillende predi-
kantsgezinnen in de pastorie, waar zij zorgde voor 
het huishouden. Via haar vriendin Truus Speksnij-
der leerde ze Gijs Zaal kennen en toen hij haar mee-
vroeg naar een familiebruiloft, kregen zij verkering. 
Op 26 oktober 1955 trouwden zij en gingen zij in de 
Willemstraat wonen waar zij vijf kinderen kregen. 
Later verhuisden zij naar de Emmakade, waar zij met 
veel plezier woonden. Truus was een moeder die 
altijd klaarstond voor haar gezin. Het huis was ver-
zorgd en zij was altijd gastvrij. Ze was gek op sport en 
volgde dat (desnoods ’s-nachts) op televisie, vooral 

voetbal en tennis. Achtentwin-
tig jaar geleden verhuisden 
Truus en Gijs naar de Leidsche 
Poort, een lot uit de loterij waar 
zij ontzettend van genoten. Na 
62 jaar huwelijk heeft Truus 
afscheid moeten nemen van 
Gijs. Ondanks het verdriet en 
het gemis wist Truus de draad 
van het leven weer op te pakken. Toen haar gezond-
heid eind 2025 plotseling achteruitging, verhuisde 
zij naar het hospice. Daar bleef zij tot het laatst toe 
zichzelf; geïnteresseerd in haar omgeving, trots op 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
en ontzettend dankbaar voor de liefdevolle zorg! De 
laatste fase was intens. Het loslaten van haar dier-
baren viel haar zwaar. Op 9 februari mocht zij in 
alle rust heengaan, naar haar man Gijs en naar ‘De 
lichtstad met haar paarlen poorten’ waar ze zo naar 
verlangde. 

Marianne Verburg

Heleen van Zelderen 
Op 18 februari 2026 overleed Heleen van Zelderen in 
de leeftijd van 70 jaar. Zij werd geboren als tweede 
dochter van Cor van Zelderen en Gonda van Luinen. 
Door zuurstoftekort bij de bevalling werd Heleen een 
zorgenkindje. Toen ze een jaar of zeven was, werd ze 
heel erg ziek en moest ze maanden in het ziekenhuis 
blijven. Dat Christien haar toen niet mocht bezoeken 
was natuurlijk heel verdrietig.
Heleen ging naar de huishoudschool en heeft daarna 
een poos in de Vijverhof gewerkt, tot plezier van 
de bewoners want Heleen had altijd tijd voor een 
praatje! Later ging zij werken bij de Sluis in Woerden, 
een sociale werkvoorziening, waar zij het heel erg 
naar haar zin had.

Hoewel ze niet veel over geloof sprak was Heleen 
altijd graag in de kerk. Van jongs af aan ging ze met 
haar ouders mee, de kerk hoorde gewoon bij haar. 
Zij heeft met plezier bij het Sheharimkoor en Revival 

gezongen. Heleen genoot van 
de contacten op de rommel-
markt en van het praatje bij 
de koffie na de kerk. Zij hielp 
altijd met het opruimen van 
de kopjes, een taak die ze ook 
weer oppakte toen zij in Gouda 
haar plekje in de kerk vond. 
In de afscheidsdienst ston-
den we stil bij Matt. 6 “Wees niet bezorgd”. De 
vogels werken niet, maar doen gewoon waarom ze 
gemaakt zijn. Zij vliegen onbezorgd en fluitend door 
de lucht en genieten van wat ze ontvangen van de 
Heer. Op de begraafplaats hoorden we de vogels, het 
klonk als een lied, dat fluistert in de bomen: ga maar 
gerust want God zal met je meegaan. Moge Gods 
troostende kracht Christien en Hans en hun familie 
liefdevol nabij zijn.

Cathy de Goede 
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Geloofsgesprek met twee 
Theologen des Vaderlands
Om alvast in uw agenda te zetten! Als afsluiting van dit seizoen met als 
thema ‘Frank en vrij geloven’ zullen op 19 mei aanstaande 2 voormalig 
Theologen des Vaderlands samen in gesprek gaan over geloofsvragen 
die ook leven in onze gemeente. 

Met onze eigen predi-
kant Annelene Metz 
als gespreksleider. Er is 

volop gelegenheid om zelf vragen 
te stellen en aan het einde van 
de avond verder na te praten in 

aanwezigheid van beide theologen. 
Een unieke kans om over je geloof 
in gesprek te gaan!

Taakgroep Bouwen en Ontmoeten

Almatine Leene (Lelystad, 1984) 
is een Nederlandse theoloog en 
schrijver. Zij is de eerste vrouwe-
lijke predikant binnen de Gere-
formeerde Kerken vrijgemaakt (in 
2023 opgegaan in de Nederlandse 
Gereformeerde Kerken). In het 
seizoen 2020-2021 was zij Theo-
loog des vaderlands.

Erik Borgman (Amsterdam, 1 janu-
ari 1957) is een Nederlandse leken-
dominicaan en emeritus hoogleraar 
theologie van de religie, in het 
bijzonder het christendom, aan 
de Universiteit van Tilburg. In zijn 
denken is hij sterk beïnvloed door 
de katholieke bevrijdingstheologie. 
In 2012 werd hij uitgeroepen tot 
Theoloog des vaderlands.

 

 

Een gesprek tussen twee voormalig 
THEOLOGEN DES VADERLANDS 

DINSDAGAVOND 19 MEI 2026 – 19:30 UUR 
Inloop vanaf 19:15 uur 

Emmaüs: Ontmoetingskerk Bodegraven 

 
 

Waarin verschillen ze? 
Waarin vinden ze elkaar? 

En hoe spreken hun inzichten ons 
als gemeente aan? 

Een avond vol reflectie, dialoog en ontmoeting, 
waarin ook jouw vragen en gedachten een plek krijgen. 
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Mijn afscheidspreek 
samengevat
Op zondag 22 februari 2026 nam ik na zeven jaar afscheid van Emmaüs. 
Mijn slotpreek ging over Mattheüs 4:1-11, de verzoeking in de woestijn. 
In deze preek stonden drie hoofdthema’s centraal: de komst van de 
Koning, de doorbraak van Zijn Koninkrijk en een koninklijke identiteit.

A ls opstap gebruikte ik een 
beeld uit de film The Lion 
King. Het verhaal van 

Mufasa, Simba en Scar draait om 
de thema’s identiteit en koning-
schap. Pas wanneer Simba ont-
dekt wie hij werkelijk is – zoon van 
koning Mufasa, geroepen om te 
regeren – kan hij terugkeren naar 
het dierenrijk, Scar verslaan en het 
koninkrijk herstellen.

Nadat Jezus gedoopt was, klonk 
de stem van God uit de hemel: 
“Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik 
vreugde vind.” Daarmee werd Jezus 
bevestigd in Zijn identiteit. Deze 
woorden verwijzen naar Jesaja 
42 en Psalm 2: de beloofde Messias 

van Israël, de Vredevorst. Op Hem 
rust de roeping om Gods Koninkrijk 
in deze wereld te brengen.
Maar dat Koninkrijk breekt niet 
zonder strijd door. Eerst is er een 
confrontatie met de tegenstander. 
In de verzoeking in de woestijn zien 
we hoe Jezus standhoudt waar 
Adam en Eva, Israël en wij faalden. 
Hij gaat de confrontatie aan met 
de duivel en overwint. Pas daarna 
begint Hij te verkondigen: “Bekeer 
u, want het Koninkrijk van de hemel 
is nabijgekomen.”
De verzoeking is geen losstaand 
verhaal, maar een onmisbare 
schakel in het geheel van lijden, 
sterven, opstanding en hemelvaart. 
De Bijbel wijst bovendien vooruit: 

het Koninkrijk zal definitief door-
breken wanneer Jezus terugkomt. 
Die toekomst is onlosmakelijk ver-
bonden met Israël. In de afgelopen 
periode, waarin ik Israël meerdere 
keren mocht bezoeken, werd ik 
diep geraakt door de Messiasver-
wachting onder het Joodse volk. 
Samen met Israël verwachten wij 
de komst van de Vredevorst. Hun 
Messias is onze Jezus. Als gemeente 
uit de volken zijn wij door Jezus bij 
Israël gevoegd. 

Dat brengt ons bij het tweede 
thema: Identiteit. Wie ben je? 
Door Jezus’ dood en opstanding 
mogen wij weten dat wij kinderen 
van het Koninkrijk zijn. Wij horen 
bij de Koning. Vanuit die nieuwe 
identiteit worden wij geroepen om 
hier en nu ambassadeurs van Zijn 
Koninkrijk te zijn.
In de woestijn weerstaat Jezus 
elke verzoeking met hetzelfde 
wapen, dat is de Bijbel: “Er staat 
geschreven.” Hij kent het Woord, 
gelooft het en leeft eruit. Dat is ook 
voor ons de weg. Niet wettisch of 
krampachtig, maar geworteld in 
genade. Als wij vallen, is er verge-
ving en een nieuwe kans. In Gods 
Koninkrijk gaat het om karakter-
vorming, om groei in vertrouwen 
en gehoorzaamheid. Dit karakter 
is nodig voor ons leven nu en de 
toekomst. 
Daarom gaf ik de gemeente bij mijn 
afscheid dit mee: Blijf dicht bij het 
Woord. Ken het. Geloof het. Doe 
het. Zo blijven we staande in een 
wereld vol verleiding en zien we uit 
– samen met Israël – naar de komst 
van de Messias en de voltooiing 
van Zijn Koninkrijk Israël.
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Arjo van der Steen
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Het Appelboomproject 2026 
is bestemd voor de Hortus 
Populus in Bodegraven
Tijdens vier weken tussen Pasen en Pinksteren is de opbrengst van de 
eerste collecte voor Het Appelboomproject. De naam Appelboompro-
ject komt van de uitspraak van Maarten Luther, die zei: ‘Zelfs als ik wist 
dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom 
planten.’ Hiermee wilde Luther zeggen: ‘Het planten van een boom 
geeft hoop.’

Dit jaar is dit wel heel letter-
lijk: op de Hortus Populus, 
de pluk- en oogsttuin van 

Bodegraven, staan bomen, strui-
ken, gewassen en bloemen. Dit 
alles geteeld binnen onze eigen 
gemeentegrenzen! Duurzaam, met 
hoop op een gezonde toekomst. 
De collecteopbrengst is nodig om 
de reparatie van de belangrijkste 
machines te kunnen bekostigen. 
Van harte aanbevolen!!

Een stukje geschiedenis
De tuin is onderdeel van Stichting 
Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk. 
Het thema lokaal voedsel werd 
eerst in de buurttuin aan de Vrije 
Nesse vormgegeven. De groepen 

5 en 6 van de Prinses Beatrixschool 
en Willibrordschool kregen ieder 
10 bakken van 1m2 om te zaaien, 
onderhouden en oogsten. Nog 
eens 32 bakken werden door de 
buurtbewoners onderhouden. 
Toen er bouwplannen kwamen 
voor waar nu ‘Rijnleven’ staat, gaf 
de gemeente toestemming om 
de tuin in 2016 te verhuizen naar 
het Limespad (Weideveld, schuin 
tegenover Cyclus). De toestemming 
voor het hele terrein geldt voorlopig 
tot eind 2026. Een kleiner gedeelte, 
zo´n 2 ha, blijft (zover we nu weten) 
gelukkig nog in gebruik! De wens en 
hoop is, dat de gemeente toestem-
ming geeft voor langer gebruik van 
het totale terrein.

Hoe komt Hortus Populus aan de 
naam?
‘Hortus’ is de Latijnse naam voor 
‘tuin’, stukken grond die worden 
gebruikt om verschillende plan-
ten te kweken. ‘Populus’ is Latijn 
voor ‘volk’. 

Het doel van de Hortus Populus
Het doel is altijd geweest: lokaal 
voedsel bekend en beschikbaar 
maken. En: verbinden! De Hortus 
is een voedselverbindingsplek, het 
laat zien dat je met vrijwilligers en 
doorzetten een ideaal tot bloei 
kunt laten komen.
Er kan voor 150 monden voor-
zien worden in groenten en aard-
appelen. Ieder jaar, vanaf eind 
mei, wordt gedurende 26 weken 
geoogst en verkocht. Met het 
abonnement dat je afsluit, ben je 
dus een half jaar lang iedere week 
verzekerd van drie soorten groen-
ten. In 2025 ging de oogst lang 
door, en kon er zelfs 28 weken, tot 
begin december, worden genoten 
van verse groenten.
Ook worden er kruiden geteeld, los 
of ingemaakt verkocht, er wordt 
jam, compote en sauzen gemaakt. 
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In de bloementuin kan je zelf je 
eigen boeket komen knippen.
Maar ook zonder abonnement ben 
je welkom om groenten, kruiden 
en bloemen te komen kopen!
De verkoop is (vanaf eind mei) 
iedere vrijdag en zaterdag van 
10-12 uur en wordt gedaan vanuit 
de winkel op de Hortus. Bij goed 
weer gewoon lekker buiten! 

Hoe doen ze dat toch?
Ja, een goede vraag: hoe doen ze 
dat toch? Zoveel mensen een half 
jaar van voedsel voorzien, vraagt 

om veel handen, tijd, zaden, goede 
grond, gereedschap en geld. De 
‘handen en tijd’ komen voor 99% 
van vrijwilligers. Mensen die het 
fijn vinden om mee te werken aan 
een duurzame, lokale en groene 
tuin. Buiten bezig zijn en met de 
seizoenen meebewegen. Behalve 
vrijwilligers biedt de Hortus plaats 
aan mensen met een ‘randje’, sta-
tushouders, mensen die herstellen 
van bijv. een burn-out. Sommigen 
werken één ochtend per week 
mee, sommigen meerdere och-
tenden. Zo wordt het een echte 
voedselverbindingsplek! Alleen de 
tuinman krijgt het minimumloon 
voor maar 20 uur per week, ter-
wijl hij toch zo’n 30 uur per week 

in weer en wind werkt én groen-
ten ophaalt van een groentehan-
delsbedrijf en enkele biologische 
telers, die vervolgens aan de 
voedselbank worden gegeven. Het 
gereedschap, de zaden, compost 
en grond moeten betaald worden. 
Dit lukt nét met de opbrengsten 
van de oogsten en door giften. Van 
de gemeente krijgen we behalve de 
grond, geen extra subsidie.

Wat is er te doen op  
de Hortus Populus?
Behalve het werken op de tuin en 
de verkoop, biedt de Hortus ook 
regelmatig workshops aan; bijv. 
een workshop manden maken 
van gesnoeide wilgentenen, 
komen schoolkinderen tijdens een 
appel-les appelmoes maken, enz. 
Ook is er de Cohortus, het door 
een meewerkende architect nage-
bouwde soldatenverblijf, met een 
naam als knipoog naar de Hortus.

Contact
Kom eens langs, zomaar op een 
doordeweekse ochtend (behalve 
donderdag) om te zien hoe er 
gewerkt wordt op de Hortus, om 
de winkel en de Cohortus te bekij-
ken, wordt vrijwilliger, of neem een 
kijkje op de website https://www.
hortuspopulus.nl/over-ons

Namens de Appelboomcommissie,
Ditte, Lineke, Joke en Suzan
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Verdeling opbrengst 
Kringloophuis
In het Kringloophuis worden door ongeveer 70 vrijwilligers tweede-
hands goederen verkocht. De meeste van deze vrijwilligers zijn ver-
bonden aan één van de vier deelnemende kerken uit Bodegraven 
(Gereformeerde Gemeente, Ichthuskerk, Emmaüs en Hervormd).

De netto-opbrengst van 
het Kringloophuis gaat 
naar goede doelen. Van 

de helft van de opbrengst worden 
de doelen vastgesteld door het 
bestuur. De andere helft wordt naar 
rato verdeeld onder de deelne-
mende kerken. Voor Emmaüs bete-
kende dit dat er, over het jaar 2025, 
een bedrag van € 13.600,- beschik-
baar was voor goede doelen. In 
overleg met elkaar hebben de 
vrijwilligers die vanuit Emmaüs in 
de winkel werkzaam zijn, besloten 
om de opbrengst gelijk te verdelen 
onder onderstaande doelen.

Samen bouwen aan herstel en 
veerkracht in Oekraïne
De gevolgen van de oorlog in Oek-
raïne zijn groot en raken gezinnen 
en gemeenschappen diep. De 
christelijke organisatie UEP, part-
nerorganisatie van Kerk in Actie, 
gelooft dat juist de kracht van de 
gemeenschap het verschil kan 
maken. Samen met lokale kerken 
helpen zij mensen met noodhulp, 
kleinschalige subsidies en psycho-
sociale steun, waarmee zij hun 
leven weer kunnen opbouwen 
en nieuwe hoop vinden.  (https://

kerkinactie.protestantsekerk.nl/
projecten/noodhulp-oekraine/)

Victory Youth - Samen op de Bres
Victory Youth investeert in de 
levens van tieners in Zuid-Afrika 
door middel van discipelschap, per-
soonlijke mentoring en praktische 
hulp, als alternatief voor bendes en 
armoede. Het project wil de liefde 
van Jezus kenbaar maken aan jon-
geren in de sloppenwijken en hen 
helpen groeien in geloof en zelf-
redzaamheid (https://samenopde-
bres.nl/projecten/victory-youth/).

Stichting Lekker Geven!
Stichting Lekker Geven is opgericht 
om het werk van huis- en straatarts 
Michelle van Tongerloo te onder-
steunen. De focus van de stichting 

ligt op het helpen van mensen 
in regio Rotterdam-Rijnmond 
(https://lekkergeven.nl/).

Stichting Kom mee Eten
De missie van Kom mee eten is 
koken van gezonde en verse maaltij-
den binnen en buiten Bodegraven.
Het bevorderen van het samen 
eten, waarbij huiselijkheid het 
voorgerecht, de intermenselijke 
contacten het hoofdgerecht en de 
gezelligheid en warmte het toetje 
is. Een team van vrijwilligers o.l.v. 
Asha Bruinsma kookt elke dag (!) 
voor zo’n 40 dorpsgenoten. Het 
hele jaar door. 
Dorpsgenoten worden disge-
noten (https://kom-mee-eten.
nl/?page_id=12).
Naast dat het werken in het Kring-
loophuis leuk, sociaal en veelzijdig 
is, geeft dit werk ook voldoening 
omdat de opbrengst bestemd 
is voor goede doelen. Als dit je 
aanspreekt, meld je dan aan bij 
Richard van Duuren (richardvan-
duuren@gmail.com), want wij zijn 
nog steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. 

Henk Stapper
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Wolken in de Bijbel

Hoopvol mens-zijn
Intussen zijn er een paar stukjes van mijn hand verschenen en er komen 
aardige reacties op. Reden om er mee door te gaan, want het is leuk 
te merken dat er plezier beleefd wordt aan het lezen. Deze keer staan 
we stil bij het thema ‘Hoopvol mens-zijn’. Ik bekijk het weer vanuit 
‘Wolken in de Bijbel’ en mijn molenaars hobby.

Er zijn dagen op de molen 
en in het leven waarop de 
lucht strakblauw is en alles 

overzichtelijk lijkt. En er zijn dagen 
waarop het grijs is, dichtgetrokken, 
dreigend misschien. Wie vaak naar 
de lucht kijkt — molenaar of niet —  
weet: wolken horen erbij. Ze zijn 
geen storing in het systeem, maar 
onderdeel van het geheel.
In de Bijbel spelen wolken een grote 
rol. Ze zijn zelden alleen maar decor. 
Soms markeren ze Gods nabijheid, 
zoals bij de tabernakel. Soms zijn 
ze voorbode van regen na droogte, 
zoals bij Elia’s kleine wolkje boven de 
zee (1 Kon. 18). En soms omhullen 
ze wat nog niet volledig zichtbaar is.
Hoopvol mens-zijn heeft daar iets 
van. Bijbelse hoop is niet hetzelfde 
als optimisme. Optimisme zegt: het 
wordt vast mooi weer. Hoop zegt: 

ook onder deze wolken is de hemel 
niet verdwenen.
Paulus schrijft dat wij leven “in hoop” 
(Rom. 8:24-25). Niet omdat alles 
helder is, maar juist omdat nog niet 
alles zichtbaar is. Hoop is een manier 
om in de werkelijkheid te staan.
Christelijke hoop is altijd verbonden 
met de Heilige Geest. Geen vage 
wens, maar een innerlijke zeker-
heid, zelfs als het zicht beperkt is. 
Een beetje zoals rijden in mist: je 
ziet niet ver vooruit, maar je weet 
dat de weg er is.
Hoop brengt mensen in beweging. 
Niet luidruchtig of dramatisch, maar 
gestaag. Zoals een wolk die langzaam 
samenpakt en uiteindelijk regen 
brengt. Hoop is als iets dat groeit in 
gemeenschap — je leent soms even 
de hoop van een ander als die van 
jezelf op een laag pitje staat.

Hoop wordt ook vaak verbonden 
aan volharding: blijven kijken naar 
tekenen van goedheid, ook als ze 
klein zijn. Een wolkje ter grootte van 
een hand kan genoeg zijn.
Hoopvol mens-zijn betekent dus niet 
dat je altijd zonnig bent. Het bete-
kent dat je onder de wolken durft 
te leven zonder te concluderen dat 
de zon is opgeheven. Gewoon de 
overtuiging dat geloven een werk in 
uitvoering is.

Jan Strijdhorst

Molen De Trouwe Wachter, Tienhoven

ONTMOETINGEN ONDER DE KOFFIE

Dinsdag 28 april in ’t Centrum van de Ontmoetingkerk drin-
ken we weer koffie met elkaar. Rond 12.00 uur eten we 
gezellig met elkaar stamppot. De deur is om 9.30 uur open 
en staat de koffie/thee voor u klaar. Komt u ook? Maken 
we er weer een gezellige ochtend van, iedereen welkom. 

Taakgroep Diaconie
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Beheer & Financiën

Beheer kerkgebouwen en 
verhuur ’t Centrum
De taakgroep Beheer & Financiën ziet hoopvolle stappen in het beheer 
van onze gebouwen. De plannen voor de herinrichting van de Ont-
moetingskerk krijgen steeds meer richting. Samen met de projectlei-
der bezoeken we eind maart de Kerkenbeurs om inspiratie op te doen 
voor een toekomstbestendige inrichting. Ook in de Salvatorkerk zijn er 
ontwikkelingen: de pinkstergemeente Morgenstond wil aanpassingen 
doen in de ontmoetingsruimte, zodat deze aantrekkelijker en uitnodi-
gender wordt. Zo werken we samen, stap voor stap, aan plekken waar 
ontmoeting, geloof en hoopvolle verbondenheid kunnen groeien.

In deze KERKMAG vooral een 
bijdrage van Joost over ’t Cen-
trum. Als nieuwe adverteer-

der kregen we de mogelijkheid om 
’t  Centrum te promoten voor de 
verhuur van de diverse ruimtes.
’t Centrum is “ons” gebouw van 
“ontmoeten” binnen Emmaüs én, 
zoals iedereen wel weet, is het 
vast verbonden aan de kerk. De 
multifunctionele ruimten en zalen 
worden gebruikt voor vergade-
ringen en bijeenkomsten van de 
diverse taakgroepen. Maar wat 
misschien niet iedereen weet, ze 
worden ook verhuurd aan derden. 
’t Centrum is namelijk heel 
geschikt voor uiteenlopende bij-
eenkomsten, zoals vergaderingen, 

cursussen, culturele activiteiten 
en sociale evenementen. De ver-
huurinkomsten vormen een mooie 
bijdrage voor onze gemeente 
Emmaüs zodat we dat bijvoorbeeld 

voor onderhoud van het gebouw 
kunnen gebruiken. 
Het is natuurlijk heel mooi dat we 
verhuurmogelijkheden hebben 
maar dit gaat niet vanzelf en 
brengt veel werk met zich mee. 
Als er bijvoorbeeld een concert is 
in de kerk dan wordt er vaak ook 
gebruik gemaakt van de Ontmoe-
tingsruimte en één of meerdere 
vergaderzalen Er wordt koffie of 
een drankje geschonken en vaak 
wordt er een lunch verzorgd. Om 
dit voor elkaar te krijgen, werkt 
Marja Sandifort met het team van 
vrijwilligers. Ze zetten zich met hart 
en ziel in om alles op rolletjes te 
laten lopen en het iedereen (meer 
dan) naar de zin te maken. Ook 
overdag is verhuur mogelijk, Marja 
is aanwezig om haar klanten weg-
wijs te maken en van een hapje en 
een drankje te voorzien.
Bij een rouwdienst in de Ontmoe-
tingskerk is ’t Centrum een mooie 
ruimte voor de condoleance. 
Nabestaanden kunnen gebruikma-
ken van de rouwkamer binnen het 
gebouw, een rustige en besloten 
ruimte voor afscheid en samenzijn. 
Ook hier zorgen Marja en de vrijwil-
ligers voor een respectvolle bijeen-
komst voor de nabestaanden.
Naast de Ontmoetingsruimte en 
de rouwkamer hebben we zes 
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vergaderzalen die gebruikt kunnen 
worden voor bijvoorbeeld vergade-
ringen en cursussen. 
En dan hebben we nog de Jeugdzol-
der, die binnendoor maar ook via 
de trap aan de buitenzijde van het 
gebouw is te bereiken. De Jeugd-
zolder en de Ontmoetingsruimte 
zijn leuke ruimtes om een feestje 
te geven. Voor verhuur kan met 
Marja contact worden opgenomen. 
En... Marja kan extra vrijwilligers 
gebruiken om haar te helpen om 
alle bijeenkomsten soepel en goed 
te laten verlopen.

Op de achterkant van KERKMAG 
staat een advertentie van ’t Cen-
trum om bovengenoemde moge-
lijkheden onder de aandacht 
te brengen. 

De exploitatie van ’t Centrum over 
2025 leverde ruim € 50.000 op. De 
inkomsten komen van uitvaarten 
(37%), externe verhuur (35% zoals 
aan het Evertshuis, Concert Trinity, 
Volksuniversiteit, Stibco etc.) en 

interne vergaderingen en bijeen-
komsten (28%).

Namens de Taakgroep  
Beheer & Financiën,
Joost de Bruijn en Frank Baas

The Passion
Witte donderdag 2 april 2026: 
THE PASSION 20.30 uur – inloop 20.15 uur
Samen kijken én samen beleven.
Kijk je mee op donderdag 2 april in ’t Centrum naar de live-uitzending van The 
Passion (KRO-NCRV, NPO1) die we dan op groot scherm mee kunnen beleven. 
We sluiten af met een drankje met hapjes bij de bar en een informeel nage-
sprek. In de vorige KERKMAG stond een leuk interview met Truus van Donk die 
vorig jaar ook bij de kijkavond in ’t Centrum was. Iedereen is van harte welkom!

Namens de taakgroep Bouwen & Ontmoeten, Petra Verra
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Inbox 

Gebed voor Emmaüs  
 

O nze Vader, 
Ik bid voor diegenen binnen onze gemeente 

die mij pijn hebben gedaan 
én voor diegenen die ik pijn gedaan heb.  
 
Ik bid voor die groep met wie het schuurt in mijn 
geloofsbeleving. 
Heer, laat mij allereerst  mijn eigen fouten zien, 
de eenzijdigheid van mijn eigen visie, 
mijn eigen ontrouw aan Jezus Christus. 
 
Vader, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren. 
Maak ons zo opnieuw vrij voor het echte gesprek 
met elkaar. 
 
Dank U wel dat U ons bij Eén kunt brengen. 
Dank U wel dat er bij U vergeving en verzoening 
is. 
Maak ons ontvankelijk voor wat U ons geeft. 
Door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de 
heilige Geest één God leeft en regeert nu en al-
tijd. 
Amen. 
 
Bidt met ons mee thuis in de gebedskring  
op woensdag 24 februari  van 19.00-19.30 uur. 
U/je kunt online meedoen. 
Geef je op bij arjo.pge@aol.com dan stuurt hij je 
een link. Punten van voorbede opgeven bij 
bwschenkels@gmail.com 

In gesprek… 
 

I n KERKMAG van december werd vanuit de 
kerkenraad een oproep gedaan om elkaar op 

te zoeken, te bevragen en nieuwgierig te zijn 
naar de situatie die na de adviezen van de visita-
tie is ontstaan. 
 
Zo nam Astrid het initiatief om met Petra in ge-
sprek te gaan en samen betrokken ze ook Kees 
en Chris bij de meerdere gesprekken die volg-
den.  
 
Eerst deelden we wat we zelf eigenlijk begrepen 
van de ontstane situatie. Al snel kwamen we 
erachter dat we vooral vooruit wilden kijken 
naar wat voor ons de waarde van geloven en 
kerk-zijn betekent. Alle vier bleken we verschil-
lende verwachtingen te hebben en ook verschil-
lende redenen om wat minder vaak in de kerk te 
komen of te luisteren naar de online diensten. 
Wat we voor onszelf waardevol vinden, is om lid 
te zijn van een plaatselijke kerk waar we ons in 
alle diensten welkom voelen en daar op verschil-
lende manieren, ook door elkaar, geïnspireerd 
worden. Waar diensten niet gelabeld zijn maar 
ons verrassen. Waar we elkaar kennen, ook 
leeftijdgenoten vinden en samen kerk kunnen 
zijn met de hele gemeente. 
 
Misschien hoge verwachtingen, maar we zien uit 
naar de komende gesprekken in de gemeente 
over een verdere invulling van de toekomst. Wat 
we u als lezer willen meegeven, is om ook een 
dergelijk gesprek met elkaar aan te gaan. Wij 
vonden het waardevol. 
 
Een vriendelijke groet,  
Astrid Schouten, Kees Cluistra en  
Petra en Chris Verra 

 
Dank 
 
Heel hartelijk dank voor het prachtige 
symbolische boeket dat ik op Eeuwig-
heidszondag in de Ronssehof mocht 
ontvangen. Rondom dit boeket zijn 
vele mooie gesprekken ontstaan! 
 
Ook veel dank voor het geweldige me-
deleven vanuit de gemeente en de 
fantastische steun van ds. Bram Tack. 
Hierdoor voelde ik mij weer echt bij de 
gemeente horen! 
 
Riet Aalbers- Plantinga 

RA 
 

Bedankt 
 
 
Bij deze willen wij iedereen hartelijk 
bedanken, voor de bloemen En de vele 
kaarten voor ons 50-jarig huwelijk. 
 
Groetjes, 
 Jan Piet en Sylvia Francken  

JS Ongelooflijk wat een overweldigende 
belangstelling en medeleven bij het overlijden 
van onze zus en schoonzus

Heleen van Zelderen

Ondanks dat zij al 15 jaar niet meer in 
Bodegraven woonde, is ze zeker niet vergeten.
Ze laat een enorme lege plek achter.

We willen iedereen heel erg bedanken voor 
het meeleven.
Het heeft ons veel steun gegeven.

Christien en Hans Slappendel-van Zelderen

Lieve mensen,

De afgelopen drie maanden heb ik bijna onaf-
gebroken in het LUMC, het GHZ en Ronssehof 
verkeerd. Gedurende die tijd ben ik verrast met 
talloze kaarten met hartverwarmende wensen, 
onder andere van jullie. Voor die tijd had ik, 
heel eerlijk gezegd, geen idee hoe goed dat een 
mens kan doen. Ik weet nu beter!
Zeer veel dank hiervoor. Ik heb me werkelijk 
gedragen gevoeld.

Een hartelijke groet,
Bas Batelaan

De woestijn zal bloeien als een roos
En de steppe zal jubelen en juichen
Want het levend water van Gods Geest
Maakt dorstig land tot waterbronnen

De woestijn zal bloeien als een roos
En de steppe zal jubelen en juichen
Want het levend water van Gods Geest
Maakt dorstig land tot waterbronnen

Sta op Sion en juich
Want de Here heeft u verlost
Want de lamme zal springen als een hert
En de stomme zal jubelen en juichen

Sta op Sion en juich
Want de Here heeft u verlost
Want de lamme zal springen als een hert
En de stomme zal jubelen en juichen

Bloeiende woestijn: gemiddeld eens in de 10 jaar een teken van hoop!
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Rooster weeksluiting ‘Vijverhof’

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	 Voorganger	 Koor / Begeleiding
3 april	 Ds. A. van Lingen	 W. Kusee, Goede Vrijdag/HA
4 april	 P. v.d. Zee	 W. Kusee
11 april	 G. Postma	 J. Kroon
18 april	 D. Spaanderman	 J. v. Leeuwen
25 april	 A. J. Treur	 N. v. Vliet, K. v. Beek (mondharmonica), E. Roseboom (viool)
2 mei	 De heer Proos	 J. Kroon

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum	 Tijd	 Activiteit	 Plaats
3 april 2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. A.J.R. Treur/ Goede Vrijdag	 wijk 1
Dorpskerk	 19.30 uur	 ds. A. van Lingen/Bediening HA	 wijk 2
Bethlehemkerk	 19.30 uur	 ds. A.J.R. Treur/Bediening HA	 wijk 1
5 april 2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. A. van Lingen/1ste Paasdag	 wijk 2
Dorpskerk	 18.30 uur	 ds. M. van Dam, Amersfoort	 wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30 uur	 ds. A.J.R. Treur/1ste Paasdag	 wijk 1
Bethlehemkerk	 18.30 uur	 prop. L. Solleveld, ‘s-Gravenzande	 wijk 2
6 april2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. J.W. van Bart, Krimpen aan den IJssel/
		  2de Paasdag/zangdienst	 wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30 uur	 ds. A. van Lingen	 wijk 2
12 april 2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. E. van der Poel, Meerkerk	 wijk 1
Dorpskerk	 18.30 uur	 ds. K. Timmerman, Schoonhoven	 wijk 2
Bethlehemkerk	 9.30 uur	 ds. M. K. de Wilde, Nunspeet	 wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30 uur	 ds. A. de Wit, Voorthuizen	 wijk 1
19 april 2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. A. van Lingen	 wijk 2
Dorpskerk	 18.30 uur	 ds. A.J.R. Treur	 wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30 uur	 ds. J.H. Visser, Amsterdam	 wijk 1
Bethlehemkerk	 18.30 uur	 ds. A. van Lingen	 wijk 2
26 april 2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. W.J. de Hek, Utrecht	 wijk 1
Dorpskerk	 18.30 uur	 ds. A. van Lingen	 wijk 2
Bethlehemkerk	 9.30 uur	 stud. J.M.A. Bakker, Wijngaarden	 wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30 uur	 ds. A.J.R. Treur	 wijk 1
3 mei 2026
Dorpskerk	 9.30 uur	 ds. A. van Lingen/Afsluiting Winterwerk	 wijk 2
Dorpskerk	 18.30 uur	 ds. A.J.R. Treur	 wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30 uur	 -	 wijk 1
Bethlehemkerk	 18.30 uur	 prop. A. van Kralingen, Ridderkerk	 wijk 2
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Kerk in de week Emmaüs

	 Datum	 Tijd	 Activiteit	 Plaats
	 April
	 2 april 2026	 20.15 uur	 Schuif aan bij the Passion	 ’t Centrum

	 4 april 2026	 9 tot 12 uur	 Inleveren oude metalen	 Buitenkerk 57A

	 8 april 2026	 14.30 tot 15.30 uur 	 Bakkie en Bijbel	 Salvatorkerk

	16 april 2026	 14.30 tot 15.30 uur 	 Bakkie en Bijbel	 De Meent

	17 april 2026	 	 Kopij sluiting KERKMAG mei 

	18 april 2026		  BOC

	18 april 2026	 10 tot 12 uur	 Philadelphiaclub	 Het Anker

	20 april 2026	 20 tot 21 uur	 Meditatie avond	 Kerkestuk 1, Reeuwijk-brug

	21 april 2026	 14.30 uur	 PCOB-contactmiddag	 ’t Centrum

	28 april 2026	 9.30 uur	 Koffieochtend	 ’t Centrum

	 Mei
	 2 mei 2026	 9 tot 12 uur	 Inleveren oude metalen	 Buitenkerk 57A

	 6 mei 2026		  KERKMAG bezorgen

	 9 mei 2026	 10 tot 12 uur	 Philadelphiaclub	 Het Anker

	 13 mei 2026	 14.30 tot 15.30 uur 	 Bakkie en Bijbel	 Salvatorkerk

	 15 mei 2026	 	 Kopij sluiting KERKMAG juni 

	 26 mei 2026	 9.30 uur	 Koffieochtend	 ’t Centrum

	 30 mei 2026		  BOC

PCOB-contactmiddag
UITNODIGING
 ‘De Biesbosch; waar polderland water wordt…’.
Op dinsdag 21 april 2026 verzorgt Jacques van der 
Neut een mooie presentatie over de Biesbosch.
De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten 
diverse natuurontwikkelingsplannen qua uitvoering 
in een stroomversnelling. Rond de eeuwwisseling 
kondigde Rijkswaterstaat het beleid ‘Ruimte voor de 
Rivier’ aan, waarbij meer ruimte werd gecreëerd voor 
toekomstige, hoge rivierafvoeren. De creatie van een 
doorstroomgeul in de Noordwaard, het voormalige 
landbouwgebied van Werkendam, is een bijzonder 

aansprekend onderdeel van het programma Ruimte 
voor de Rivier. Momenteel is er ruim 3500 hectare 
‘nieuwe’ natuur aan De Biesbosch toegevoegd. Door 
al deze ontwikkelingen trekt het gebied nu veel vogels 
zoals lepelaars, grutto’s en roerdompen. Als klapstuk 
vestigde de zeearend zich er in 2012 als broedvogel, 
gevolgd door de visarend in 2016.

U bent om 14.30 uur van harte welkom in 
’t Centrum.

Ineke Post
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Kerkdiensten Emmaüs
2 april 2026 Ontmoetingskerk 19.15 uur Ds. Annelene Metz/ 

Witte Donderdag/ 
Heilig Avondmaal

Vieren en gedenken

3 april 2026 Ontmoetingskerk 19.30 uur ds. Annelene Metz/ 
Goede Vrijdag

Vieren en gedenken

4 april 2026 Ontmoetingskerk 22.00 uur ds. Annelene Metz/ Stille 
Zaterdag/ Paaswake

Vieren en gedenken

5 april 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur Marianne Verburg/ Gezins-
dienst/ 1e Paasdag (zingen 
vóór de dienst)

Vieren

Lutherkerk 19.00 uur Songs of Praise/ Eric Bette

12 april 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Annelene Metz/ Dienst 
met Psalternatief

Beleven

Lutherkerk 19.00 uur Lizanne Lanser/ meditatief

19 april 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. A. van der Wal/ 
Philadelphiadienst/
gezinsdienst

Lutherkerk 19.00 uur Esther Kevelam/ Zingen 
op zondag/ Worship 
(zie pagina 5)

26 april 2026 Ontmoetingskerk 11.00 uur ds. P. van Veldhuizen 
H.I. Ambacht/ SHH

Beleven

Lutherkerk 19.00 uur Cantatedienst 
(zie pagina 5)

3 mei 2026 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. Judith van der Vis, Aar-
landerveen/ Doopdienst

Vieren

Lutherkerk 19.00 uur Songs of Praise/ 
Judith van Klink

Collectedoelen
5 april: India, hulp kansarme kinderen
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel 
Dalit-kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden 
aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te 
werken. De organisatie Cards begeleidt kinderen (terug) naar school. 
Door huiswerkbegeleiding krijgen ze meer zelfvertrouwen, waardoor 
schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over 
het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te 
verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken. 

12 april t/m 3 mei: Appelboomproject Hortus Populus, zie pagina 10
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Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 

 

Warmtepompen

Klimaatbeheersing

Zonne-energie

Service en onderhoud 

UW DUURZAME PARTNER 
IN TECHNIEK EN COMFORT

W W W. H EAT I N G S E R V I C E . N L

Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug  

T   0348 68 87 77  | E  info@heatingservice.nl  

 

 

 

 

Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 

 

Voor vergaderingen, feesten, cursussen en bijeenkomsten. 
Moderne zalen, fl exibele indeling en catering mogelijk.
Er is een rouwkamer voor uitvaarten naast het zalencentrum.

Interesse?
Neem contact op met Marja Sandifort
06 - 1707 5312 | marja.hetcentrum@kpnplanet.nl

Zalen in ‘t Centrum te huur!


