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IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is.

Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in

ernstige problemen komen. Dan fungeert de
diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft, bel of mail dan.

Tel: 06-15364530 of 06-51833688

Mail: Stillehulp@pge.nu

Van de redactie

Met deze eerste KERKMAG van het nieuwe jaar liggen
er weer twaalf maanden voor ons, vol verwachtingen,
ontmoetingen en verhalen. Het jaar begon al met een
dik pak sneeuw: wonderschoon, alles verstilde. Alsof
de schepping zelf ons uitnodigde om even pas op de
plaats te maken. Het sluit naadloos aan bij het thema
van deze maand: “De waarde van stilte”. Een onder-
werp waar binnen de Emmauls gemeente op allerlei
vlakken aandacht aan wordt besteed. De Visiegroep
benoemt “Spiritualiteit en verstilling” als kernwaarde
en gaat dit verder uitwerken, de Lutherkerk opent haar
deuren als plek van rust en samen met de groep van
PG De Ark worden Stilte meditaties georganiseerd. Ook
in de kapel, waar we onze overledenen kunnen geden-
ken, zoeken we momenten van verstilling.

Persoonlijk ervaar ik hoe kostbaar stilte kan zijn wan-
neer ik in het buitenland een kerk binnenloop. De
innerlijke rust die dat geeft, gedachteloos worden, een
kaars aansteken en gedenken. Activiteiten als yoga,
bewegen in de natuur, creatief bezig zijn of simpel-
weg even niets doen, zijn helpend om uit het hoofd te
komen en te focussen op het moment.

Ook in deze KERKMAG staat de bijdrage Meditatie stil
bij het hervinden van die stilte, met de mooie woorden:
‘zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons
verblijdt’. Een uitnodiging in de zoektocht naar stilte.
Het artikel Wolken in de Bijbel refereert hier ook aan.
Daarnaast vindt u in dit nummer informatie over kerk-
bijdrage en giften op verschillende manieren. Het
afscheid van Arjo van der Steen wordt belicht en een
kennismaking met het Uitvaartteam. Zo vormt deze
KERKMAG opnieuw een plek van verbinding, bezinning
en betrokkenheid.

Stieneke Baas
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Meditatie

De waarde van stilte

In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen

van het woord, dat ons verblijdt.

o0 begint lied 283 uit het
Liedboek. Wij leven in een
wereld vol geluiden, in
meerdere opzichten. Dat geldt om
te beginnenin letterlijke zin: Neder-
land is een dichtbevolkt land en al
die Nederlanders maken geluid.
Met onze aanwezigheid. Met onze
auto’s en vliegreizen, je moet er
moeite voor doen om een plek te
vinden waar het stil is. Met onze
muziek, want in heel veel openbare
ruimtes is achtergrondmuziek te
horen. Voor de één een sfeerma-
ker, voor de ander een belemme-
ring in het verstaan van anderen.
Een veelheid van geluiden is er
ook op andere manieren. Ik denk
aan het nieuws dat voortdurend
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op allerlei manieren bij ons binnen-
komt. Alle meningen die elke dag
weer tot ons komen via opiniestuk-
ken, talkshows en social media. We
scrollen en refreshen, vastgeplakt
aan het scherm. Het kan overweldi-
gend zijn, die niet aflatende stroom
berichten. Wat een ellende, wat
een verdriet, je kan je er machte-
loos onder voelen.

Een veelheid van geluiden zit
ook in onszelf: ons hoofd vol met
lijstijes van wat we moeten doen,
wat we willen bereiken en wie we
willen zijn. We zijn voortdurend
bezig. Onze oren hebben geen rust,
want de lijst met podcasts en luis-
terboeken die we willen beluisteren
is langer dan we aankunnen. Zoveel
prikkels, zo weinig momenten dat er
even niets van ons gevraagd wordt.

Kortom: ons leven is vol gelui-
den, door een aanhoudende
stroom van allerlei soorten prikkels.

Onze hersenen krijgen voortdu-
rend informatie te verwerken. De
één is daar gevoeliger voor dan de
ander, maar het is inmiddels duide-
lijk dat overprikkeling kan zorgen
voor o.a. stress, vermoeidheid
en concentratieproblemen.

Hoe vinden we iets van stilte in
een roerig en rumoerig leven? Of
misschien moeten we zeggen: hoe
hervinden we de stilte? Want kinde-
ren lijken van nature een stille plek
te hebben om naar terug te keren.
Ze kunnen peinzend om zich heen
kijken en luisteren, nemen alles in
hun omgeving op met een grote
aandacht. Zij beheersen de kunst
van opgaan in het moment, opgaan
in de wereld. Ze hebben nog een
onverdeeld zelf. Maar als volwas-
sene zijn we dat ergens onderweg
verloren, raken we afgestompt.
Kunnen we iets van dat vermogen
hervinden, ons daarin oefenen?

De Amerikaanse schrijfster
Sarah Clarkson beschrijft in haar
boek Reclaiming quiet haar zoek-
tocht naar stilte. Ze vertelt hoe con-
fronterend die zoektocht is, wantin
de stilte kom je van alles tegen dat
je over het algemeen liever weg-
stopt: angst, onzekerheid, je tekort-
komingen. Maar, zegt ze, liefde
heeft een weg door die wildernis
gebaand. In de stilte wacht ook
God. Stilte begint niet bij ons. We
worden uitgenodigd om te luiste-
ren. Onze stilte is een antwoord op
de liefhebbende woorden van onze
Schepper. Onze stilte is niet alleen
dat we onze stemmen tot zwijgen
brengen, maar vooral dat we die
van Hem willen horen. Dan vinden
we een vrede die alles te boven
gaat. Zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

Annelene Metz



Woord van de voorzitter

et nieuwe jaar moet
ik beginnen met het
‘nieuws’ dat Arjo van der

Steen ons gaat verlaten.

Tijdens de time-out periode werd
het voor Arjo duidelijk dat zijn
toekomst niet langer bij Emmals
ligt en dat hij na goed overleg
afscheid neemt.

Wij betreuren dit zeer, temeer
omdat de samenwerking in het
huidige pastoresteam met colle-
ga’s Marianne en Annelene zo goed
was. Tegelijk zijn we dankbaar voor
de afgelopen zeven jaar, waarin
Arjo de gemeente in een crisispe-
riode heeft geleid en, zoals hij zelf
schrijftin zijn brief, een brugfunctie
heeft vervuld van het ‘oude’ naar
het ‘nieuwe’ Emmals. Wij wensen
Arjo Gods zegen toe voor de nabije

toekomst en de nieuwe fase in
zijn leven.

Naast de afscheidsdienst op zondag
22 februari is er ook gelegenheid
om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdagavond 13 februari in de
ontmoetingsruimte van 't Centrum.

Over diensten gesproken, heeft u al
de nieuwe opzet van de avonddien-
sten ervaren?

Vanaf 2026 worden twee van de
vier avonddiensten anders inge-
vuld. Naast een traditionele dienst
en de bekende Songs of Praise is er
iedere maand ook een Preek van de
leek en Zingen op zondag. Zo zingen
we in februari liederen van Dirk Jan
Warnaar en wordt de Preek van
de leek verzorgd door Freek Ver-
geer. Een mooie invulling van de

avonddiensten door de taakgroep
Eredienst, van harte aanbevolen.
Tot slot blikken we terug op een
geslaagde nieuwjaarsreceptie met
een boeiende lezing van Dirk de
Bree over De kwestie Job. De kern-
lessen die ik ervan heb overgehou-
den zijn: ga langs bij vrienden in
nood, luister geduldig, durf vragen
te stellen, je hoeft God niet te ver-
dedigen en bid samen. Laten we zo
kerk zijn met elkaar.

Richard de Mooij

Aandacht geven aan verlies in Pastoraal

Diaconaal Centrum De Herberg

Verlies heeft veel gezichten. Ver-
driet als iemand overleden is. Pijn
als contact met een vriend of fami-
lielid niet meer mogelijk is. Onze-
kerheid als je geen werk meer
hebt. Of gemis als je man of vrouw
verandert door ziekte. De Herberg
is er voor mensen die lijden onder
verlies. Het is een plek waar je in
alle rust en onder begeleiding aan-
dacht kunt geven aan het verlies
dat je trof en nieuwe richting en
veerkracht kunt vinden om met je
verlies om te gaan.

Ben je (of ken je) iemand die daar-
naar uitziet? Overweeg dan een
verblijf in De Herberg. Een Herstel-
verblijf is mogelijk vanaf twee tot
zes weken. De Herberg biedt daar-
naast kom-op-adem-dagen rond
het verlies van een geliefde:

- op zaterdag 7 februari is er een
dag voor opa’s en oma’s die een
kleinkind verloren,

- een driedaagse ‘Leven met ver-
lies” is er van 9 t/m11 april en van
13 t/m 15 april.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM ¥

de Herberg

Meer informatie over intake en
aanmelden, kijk op
www.pdcdeherberg.nl of bel tij-
dens het spreekuur 026-334 2225.
Van harte welkom!

Pastoraal Diaconaal Centrum

de Herberg

Pietersbergseweg 19 |

6862 BT Oosterbeek

026-334 2225/06-2813 4711
mvanderwerf@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl
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In memoriam

Cornelia Grietje
Lammens
- van den Akker.

Op 20 november 2025
overleed in het hospice
te Bodegraven Cornelia
Grietje Lammens- van
den Akker. Zij werd gebo-
ren op 29 maart 1929 te
Zegveld als eerste kind van vier in het boeren dag-
gelders gezin van Hendrik en Tania van den Akker.
Vanwege dit beroep verhuisde het gezin van Zeg-
veld naar de Buitenkerk, Nieuwerbrug en uiteinde-
lijk naar Bodegraven. Corrie deed de lagere school
en kon vanwege de oorlog maar één jaar naar de
huishoudschool. Corrie was sportief, stoer en was
graag buiten in de natuur. Ze hield van schaatsen,
hardlopen en paardrijden en beleefde de oorlog als
avontuurlijk. Tot haar trouwen werkte ze met veel
plezier als dienstmeisje en was ze gewend om thuis

ook te zorgen voor haar jongere zus en broers en het
huishouden draaiende te houden. Corrie trouwde
met Cor Lammens. Samen kochten ze een klein huisje
in oud-Bodegraven dat zij helemaal naar hun zin
opknapten. Daar woonden zij 21 jaar en kregen vijf
kinderen; Jan, Toos, Hennie, Kees en David. Daarna
verhuisden zij naar de Hollandshof en kregen zij een
huis met een tuin! Corrie vond het heerlijk om daar,
na het werken, lekker in te ontspannen. Tot op hoge
leeftijd hield ze ook van fietsen en lezen. Ondanks
het verdriet dat Corrie meemaakte in het overlijden
van haar man, haar zoon Jan, schoonzoon Gerard en
achterkleinkind Ryan, bleef ze de positieve kant van
het leven zien. Ze verstond de kunst zichzelf weg te
cijfferen en altijd klaar te staan voor haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Ze had een luisterend
oor en oordeelde niet. Zoals in de brief van Paulus
aan de Korintiérs over de liefde, was haar gevende
liefde een vanzelfsprekendheid en onvoorwaardelijk.

Marianne Verburg

Wilt Komrij

Op Kerstavond, 24 de-
cember 2025, overleed
Wilt Komrij in het hos-
pice te Bodegraven.
Wilt werd als zeven
maands kindje geboren
op 30 november 1935 te
Marum in Groningen.
In het boerengezin van
Leuwe Komrij en Ettje Dijkstra was hij de oudste
van zes kinderen. Wilt doorliep de lagere school,
deed de ULO en werd melkcontroleur. In militaire
dienst, als hospik bij de geneeskundige troepen
ervaarde hij dat deze rol hem goed paste en hij de
verpleging wel in had gewild. Maar dat was in die
tijd voor een man ‘not done’. Rond zijn twintigste
ontmoette hij, bij een zangconcours in Leek, Lamke
Top. Zij trouwden op 1 december 1961en verhuis-
den naar Bodegraven omdat Wilt daar een baan
kreeg in de kaasfabriek. Zij kregen drie kinderen;
Wim, Hilda en Hans. Na veertig dienstjaren in de

zuivel mocht Wilt op zijn 58¢ met vervroegd pen-
sioen. Er kwam tijd voor Lammy, de kinderen en
de kleinkinderen, de moestuin en het werk voor
de kerk. Wilt en Lammy hielden van de huiselijke
gezelligheid. Een plek, een veilige haven waar je
welkom was en waar altijd tijd was voor een spelle-
tje; samen of met de kinderen. Wilt had tot zijn 905
nauwelijks gezondheidsklachten wat maakte dat hij
Lammy tot haar overlijden kon geven wat ze nodig
had en intensief heeft verzorgd. Daarna kwam er
wat rust maar wat was het gemis van Lammy groot.
Wilt vierde zijn 90 verjaardag met allen die hem
lief waren in "t Zwaantje. Daarna werd hij met een
beenontsteking en een longontsteking opgenomen
in het ziekenhuis. Het viel Wilt zwaar om het leven
en zijn geliefden los te moeten laten. Maar ondanks
dat bleef hij vertrouwen op de Heer die hem zou
leiden en hem niet los zou laten. Zoals de dichter in
psalm 121 beschrijft. Wilt zag er naar uit herenigd
te worden met zijn Lammy.

Marianne Verburg
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Mary van Wensveen-Hoogendoorn.

Op 18 november 2025 overleed in het hos-
pice te Bodegraven Maria Hedwig — Mary- van
Wensveen-Hoogendoorn. Zij werd geboren op
18 december 1940. Ze trouwde met Wim van
Wensveen en samen kregen zij een zoon en een
dochter; Hans en Ingrid. Tijdens de dankdienst voor
haar leven stonden we stil bij Romeinen 8: 35-39.

Rie Vroege

Op 30 november 2025, overleed in het verzor-
gingshuis Overrhyn te Leiden Rie Vroege. Zij
werd op 29 juni 1936 in De Meije geboren. Ze
trouwde met Joop van der Gugten en samen
kregen zij drie zoons; Johan, Nico en André.
Tijdens haar afscheidsdienst stonden we stil bij
Exodus 33:12-17.

Marianne Verburg

Marianne Verburg

Taakgroep Eredienst

Elke maand blikken we even vooruit op de avondvieringen op de derde

en vierde zondag van de maand.

Zingen op Zondagavond

- 15 februari

Op 31 januari jl. was het alweer
8 jaar geleden dat Dirk Jan Warnaar
overleed. Dirk Jan heeft veel muziek
nagelaten die nauwelijks meer
klinkt sinds zijn overlijden. Deze
maand, twee dagen voor Dirk Jans
geboortedag, willen we daarom
een klein deel van zijn muziek weer
laten klinken, door samen liederen
van hem te zingen. Daarbij wordt
in ieder geval geput uit de bundel
‘Bron van niet te stuiten liefde’,
waarin liederen van Dirk Jan zijn
opgenomen die geschikt zijn om in
erediensten te zingen.

Eric Bette, van jong af aan een

goede vriend van Dirk Jan, verzorgt
de presentatie. En deze maand niet
één, maar twee muzikale begelei-
ders: Pieter de Jong, die in het ver-
leden heel veel met Dirk Jan heeft
gemusiceerd op piano en Wim
Warnaar, broer van Dirk Jan (en
vader van Sjaak), op het orgel. Dat
wordt een bijzondere avond!

Preek van de Leek — 22 februari

Diensten meteen preek-van-de-leek
hebben we in het verleden vaker
gehad. De laatste jaren is het er niet
meer van gekomen. Met de nieuwe
invulling van de vierde zondag van
de maand — vieringen zonder (pro-
fessionele) voorganger —is er weer

een mooie gelegenheid om dit
concept in ere te herstellen. Voor
2026 staan twee van deze vieringen
gepland, waarvan op 22 februari de
eerste. Ons gemeentelid Freek Ver-
geer is de eerste lekenvoorganger.
Freek is werkzaam bij het CIDI, het
Centrum voor Informatie en Docu-
mentatie Israél. Hij zal kort iets ver-
tellen over wat zijn werk inhoudt,
dat de laatste anderhalf jaar extra
intens was. Maar vooral zal hij
ingaan op hoe hij in deze inten-
sieve periode zorgt voor een goede
balans in zijn leven, en welke rol de
Bijbel en geloof daarin speelt. Freek
zal beginnen met een bekentenis,
die verklaart waarom hij enthousi-
ast op het verzoek inging om deze
preek-van-de-leek-dienst te verzor-
gen. We zijn benieuwd!

Namens de taakgroep Eredienst
Kees de Bruijn

Ontmoetingen onder de koffie
Dinsdagochtend 24 februari in ‘t Centrum van de Ontmoetingskerk
drinken we weer koffie. Om 12.00 uur eten we met elkaar o.a.
lasagne en macaroni. De deur is om 9.30 uur open.
ledereen van harte welkom.

Dank voor de medewerking namens taakgroep Diaconie.

Hartelijke groet, Dita Matse
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Terugblik en afscheid

Beste gemeenteleden,

e afgelopen maanden
had ik een time-out
genomen. Deze peri-

ode bracht ruimte, ontspanning
en bezinning. Allereerst wil ik
benadrukken dat dit geen peri-
ode van een diep dal is geweest.
Het was niet zwaar en ik voelde
mij goed. Regelmatig kreeg ik de
vraag: “Hoe gaat het met je?” En
ik kon daarop eerlijk antwoorden:
“Het gaat goed.” Tegelijkertijd
werd het mij in deze periode wel
duidelijk dat mijn toekomst niet
langer bij de Emmals gemeente
ligt. Dat betekent dat ik, na goed
overleg, afscheid van Emmals ga
nemen. Graag geef ik daarbij een
korte toelichting.

Met veel dankbaarheid kijk ik
terug op de zeven jaren waarin ik
hier mocht dienen. Bij mijn startin
2019 kon niemand vermoeden dat
Emmaus door een moeilijke peri-
ode heen zou gaan. Terugkijkend
vind ik het bijzonder dat ik eerst
een jaar normaal heb gefunctio-
neerd binnen het oude pastores-
team en inmiddels ook een jaar
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binnen het nieuwe pastoresteam.
Zo is het gelopen dat ik, op de één
of andere manier, een brugfunctie
mocht vervullen van het oude naar
het nieuwe Emmas.

QOok in de moeilijke jaren waren er
altijd lichtpuntjes en uiteindelijk
zijn er veel mooie momenten van
herstel gekomen. Emmals is weer
in een flow. Ik ben dankbaar voor
alles wat we samen hebben mee-
gemaakt: voor de samenwerking
met collega’s (met name met Mari-
anne en later Annelene) en voor het
werken met de leden van de Taak-
groep Jongeren.

Tijdens mijn time-out ontdekte ik
dat mijn persoonlijke geloofsweg
anders loopt dan de richting waarin
Emmaus zich ontwikkelt. Ik merk
dat ik zelf een andere weg op ga.
Het lukte mij niet langer om mij met
hart en ziel te verbinden aan deze
ontwikkeling. Dat is niemand aan te
rekenen; soms groeien wegen een-
voudigweg uit elkaar. Dit ligt niet
zwaar, maar het is gewoon eerlijk
en goed om dit te erkennen. Wat
ik nadrukkelijk wil benoemen is dat
ik geen afscheid neem omdat het
werk mij te veel werd. Integendeel:

het werk in mijn rol als voorgan-
ger, kerkelijk werker en jonge-
renwerker heb ik altijd met veel
plezier gedaan. Na mijn vertrek
neem ik nog een periode de tijd
om te ontdekken waar ik binnen
de breedte van de kerk mijn weg
verder kan gaan, en welke plek
past bij mijn geloofsprofiel.

Zeven jaar Emmauls betekent
ook dat ik met velen van jullie
een mooie en waardevolle band
heb opgebouwd. Dat is kostbaar.
Mijn wens is dan ook dat we de
komende periode toewerken naar
een warm, ontspannen en gezel-
lig afscheid. En weet ook: ik ben
niet zomaar weg uit Bodegraven.

Tot slot wil ik jullie bedanken.
Voor het vertrouwen, voor de
weg die we samengingen en
voor de plek die jullie mij gaven.
Ook dank voor de vele tekenen
van meeleven, in de vorm van
kaartjes, appjes en mailtjes.
Ik ben me ervan bewust dat het
contact leggen in de afgelopen
periode niet altijd gemakkelijk
was. Dat was wederzijds. Als
ik bijvoorbeeld door het dorp
fietste en gemeenteleden tegen-
kwam, was er vaak een spontane
begroeting, maar het was soms
lastig om elkaar echt te spreken.
Wat dat betreft is deze weg weer
open, want mijn time-out peri-
ode is voorbij.

Ik wens Emmadis van harte Gods
zegen voor de toekomst. Er gaan
ongetwijfeld nog meerdere
momenten komen waarop ik hier
verder woorden aan kan geven.

Hartelijke groet,
Arjo van der Steen



Gerda Verweij

k ben Gerda Verweij, 46 jaar
Igetrouwd met Hans en we

hebben 3 kinderen (uit Colom-
bia). We kwamen vanuit Eindho-
ven naar Bodegraven en moesten
kerkelijk erg wennen. |k kom uit
een sterk liturgische gemeente
en Eindhoven was een “Samen
op Weg” gemeente (1980!). Wijk
3 was zo anders dan we gewend
waren. Het duurde even voor we
onze draai vonden maar al gauw
werden we actief in de gemeente.
Ik was lange tijd leidster van de
kinderkerk en Hans werd kerken-
raadslid. Na enkele jaren begon
het proces van “Samen op Weg”
ook in Bodegraven. We waren blij
met de fusie tussen Lutheranen
en de Gereformeerde kerk. Ruim
9 jaar ouderling heb ik ervaren als
een waardevolle tijd.

Vlak voor de val van de muur (1989)
ging Wijk 3 een partnerschap aan
met de Evangelisch Lutherische
Kirche uit Bad Belzig (voormalige
DDR). Ik was erg actief in de werk-
groep en langere tijd voorzitter.
Helaas werd na 30 jaar het offici-
ele contact met bijbehorende ver-
plichtingen beéindigd. Het waren
mooie jaren en de vriendschap
met de Belzigers is mij nog steeds
erg dierbaar.

Na 44 jaar docent Duits ben ik per
1 augustus gepensioneerd. Wat de
kerk betreft, ben ik op dit moment
minder actief. Wel ben ik af en toe
lector in de zondagse viering. Het
is mooi, om op deze manier bij te
dragen aan de dienst. Een mooie
strakke liturgie heeft mijn voorkeur.
De liederen van Huub Oosterhuis,
Willem Barnard en Henk Jonge-
rius zing en hoor ik graag. Zij doen

De Veldwerkers

recht aan mijn manier van geloven
en beleven.

Zoals overal is het ook in de kerk
geven en nemen. Ik hoop, dat we
als gemeenteleden voor elkaar
open blijven staan en elkaar res-
pecteren. Het is een groot goed,
dat onze gemeente zo veelkleu-
rig is. Dat moeten we koeste-
ren en daar moeten we blijvend
in investeren.

Local Care

Stichting Local Care heeft een
Kerstkaartenactie gehouden voor
ziekenhuizen, revalidatiecentra en
scholen in Oekraine. Deze kaarten

waren uitgedeeld in de kerk en
gezamenlijk, met de Kliederkerk
voorzien van een kerstgroet, weer
bij ons ingeleverd. Het was een
mooie opbrengst van zo’n 250 kaar-
ten. Alle kaarten hadden een Oek-
raiense kerstgroet die door pastor
Viktor, onze hulp en toeverlaat in
Oekraine, gemaakt is

Ook hebben de scholen in Bodegra-
ven zich ingezet om kerstkaarten te
maken, die uitgedeeld worden bij
de scholen in Oekraine. Er zijn bij
elkaar zo’n 700 kaarten gemaakt.

De kaarten zijn op tijd met een
vrachtwagen met hulpgoederen

meegenomen naar Oekraine.
Pastor Viktor heeft in de ziekenhui-
zen, revalidatiecentra en op scho-
len in en rond Rivne en Cherson in
Oekraine de kaarten uitgedeeld.

Zo scheen er een kerstlichtje vanuit
Bodegraven in Oekraine.
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Uitvaartteam

Bij het gedenken van de overledenen op Eeuwigheidszondag klonken
eind november 45 namen. Bij velen van hen was er betrokkenheid
vanuit de kerk bij het afscheid: door een dienst in de kerk of in de
aula van de begraafplaats of het crematorium, door een bijdrage aan
een zelf georganiseerd afscheid, door pastoraat voorafgaand of na het

overlijden.

Het is mooi en dankbaar werk om
mensen te ondersteunen bij het
afscheid van een dierbare. Juist op
de grens van leven en dood komen
ervragen, is er behoefte aan troost
en ondersteuning. Maar voor
de pastores betekent dit inmid-
dels ook, dat een flink deel van
de beschikbare werktijd hieraan
besteed wordt. Naast tijd vraagt
de betrokkenheid bij een afscheid
ook veel energie. Er is tijd en/of
een andere activiteit nodig om als
pastor je batterij weer op te laden.
Met een krimpende kerk in een
vergrijzende samenleving is dit
voor veel voorgangers een her-
kenbare uitdaging. Daarom wordt
inmiddels overal in het land een
beroep gedaan op gemeenteleden

KERKMAG Bodegraven

bij het voorgaan in afscheidsdien-
sten. Dat mag en kan, want het
voorgaan in afscheidsdiensten is
niet voorbehouden aan predikan-
ten en kerkelijk werkers. De Pro-
testantse Kerk in Nederland biedt
een training ‘Leiden van uitvaart-
diensten door gemeenteleden’
aan. Deze training rust gemeente-
leden toe om mensen die sterven
een waardig afscheid te geven. Het
is een intensieve training, waarbij
de vrijwilligers geschoold worden
in pastoraal-psychologische
kennis en gespreksvaardigheden,
Bijbels-theologische vragen en
vooronderstellingen rond sterven,
liturgische vormgeving van een
uitvaartdienst, het schrijven van
een overdenking, de rol en het
gebruik van rituelen en symbolen
en presentatietechnieken.

Janneke Benedictus en Kees de
Bruijn hebben in december de
cursus voor het leiden van uit-
vaartdiensten afgerond en zijn in
de kerkdienst van 14 december
benoemd als leden van het uit-
vaartteam. Dat betekent dat er nu
- met Janneke, Kees en pastores
Marianne Verburg en Annelene
Metz - een team van vier perso-
nen is dat beschikbaar is voor
het begeleiden van een afscheid.
Wat betekent dit in de praktijk?
Marianne en Annelene hebben een
werkverdeling gemaakt, waarbij
Marianne verantwoordelijk is voor
het pastoraat van hen die ouder

zijn dan 80 en Annelene voor hen
die jonger zijn. Daar vloeien van-
zelfsprekend contacten uit voort,
waarbij het voor de hand ligt dat
er ook betrokkenheid bij een uit-
vaart is. Maar er zijn ook situa-
ties van een plotseling overlijden,
waarbij (nog) geen van de pastores
betrokken is. Of het kan gebeuren
dat de pastores — om welke reden
dan ook- niet beschikbaar zijn. In
dat geval kan Kees of Janneke de
begeleiding van een afscheid op
zich nemen, alsook de pastorale
zorg die hieraan voorafgaat. We
zijn blij dat hiermee de continuiteit
van het begeleiden van uitvaarten
gewaarborgd kan worden. We
hopen dat dit de pastores ruimte
geeft om andere werkzaamheden
de aandacht te geven die nodig is.

Janneke Benedictus,
Kees de Bruijn, Marianne Verburg
en Annelene Metz



Zomerkamp Leusden
(in Vierhouten)!

Hallo allemaal,

Hebben jullie ook al zo’n zin in de
zomer? Wij wel! En natuurlijk hoort
daarbij één van de leukste weken
van de vakantie: Kamp Leusden in
Vierhouten! Vorig jaar hebben we
enorm genoten op de Paasheuvel,
dus daar gaan we dit jaar ook weer
naartoe. We duiken het bos in voor
gave spellen, zingen liedjes, nemen
een frisse duik bij de zwemplas en

BOC-nieuws

gaan op de fiets naar het zwem-
bad en Nunspeet. Het kamp wordt
georganiseerd vanuit verschillende
kerken uit Bodegraven, en daarom
duiken we elke dag in een tof bijbels
thema waar we met elkaar over
praten. We slapen in tenten midden
in het bos en als het weer het toe-
laatis er ook een kampvuur. Elke dag
is weer een nieuw avontuur! Gaan
jullie dit jaar ook weer mee?

Wat moet je weten?

Wanneer? Zaterdag 18 t/m vrijdag
24 juli 2026

Voor wie? Kinderenvan 9t/m 13 jaar
Kosten? €200 voor het eerste kind
en €12,50 korting voor elk vol-
gende kind

Waar? De Paasheuvel in Vierhouten

Aanmelden?

Inschrijven kan vanaf maandag
23 februari 20.00 uur. Wees er snel
bij, want vol = vol!

Stuur een mail naar kampleusden-
bodegraven@gmail.com met je:
Naam, Geboortedatum, Mailadres
Telefoonnummer van je ouders

Vragen?

Mail: kampleusdenbodegraven@
gmail.com

Facebook: www.facebook.com/
kampleusden

Instagram: @kampleusden

Wij hebben er nu al zin in en hopen
jullie deze zomer allemaal te zien!

Erik, Robin, Michelle, Erik,
Jonathan, Joab, Sonja, Luuk en Inge

Tijdens de laatste ophaaldag van 2025 hebben we afscheid genomen van Bart van der Lede.

Bart is bijna 40 jaar lid geweest van de zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente en heeft
gedurende heel veel jaren de codrdinatie verzorgd van de vrijwilligers voor de BOC vanuit de Gere-
formeerde Gemeente. De leden van de zendingscommissie zorgden voor iets extra’s bij de koffie en
namens de BOC hebben we Bart bedankt met een kerststuk. Vanaf januari neemt Mark Jan Kortleven de

taak op zich.

Inmiddels zijn ook de ophaaldagen voor 2026 door Cyclus vastgesteld. Er wordt regelmatig afgeweken
van de vaste 3e zaterdag, dus houdt uw de agenda goed in de gaten.

De BOC komt langs op:

18 april
30 mei
27 juni

17 januari
21 februari
21 maart

25 juli
22 augustus
19 september

17 oktober
14 november
12 december

We rekenen weer op een goede opbrengst.
Namens het BOC-team: Jan Schipperus
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Beheer en financien

Giften

Giften

Regelmatig staat er in dit blad een
klein stukje met vermelding van
giften. Er staat dan “gift via xxxx”
en het bedrag van die gift. Is dit
het enige geld dat binnenkomt bij
de kerk? Nee, gelukkig niet. Vele
mensen dragen bij in de vorm van
de Actie Kerkbalans. In het voorjaar
doet men dan een toezegging en
daarna wordt dan, somsin de vorm
van een eenmalig bedrag, soms in
de vorm van een bedrag per maand
of per kwartaal, het geld aan de
kerk overgemaakt. Die bijdragen
in het kader van AKB worden niet
in KERKMAG vermeld.

Daarnaast gebeurt het ook regel-
matig dat iemand nog een extra gift
geeft. Bijvoorbeeld na een salaris-
verhoging, een financiéle meeval-
ler of omdat iemand dankbaar is
voor een gebeurtenis en die dank-
baarheid wil delen met de kerk in
de vorm van een extra gift. Ook
die giften worden niet vermeld in
KERKMAG. In dit kader kunnen we
ook denken aan de bijdragen die
zijn gegeven om de zonnepanelen
op het dak van 't Centrum aan te
schaffen.

Bij al de genoemde bijdragen geldt
het zogenaamde ‘vier-ogen’ prin-
cipe. De penningmeester verwerkt
de bijschrijving op de rekeni

S ek

KERKMAG Bodegraven

Met de bijdragen van alle
mensen samen kan het werk
van de kerk voortgang vinden

en de boekhouder verwerkt het
in de boekhouding van de kerk.
Twee mensen, dus vier ogen, zijn
daarbij betrokken, zij controle-
ren elkaar en eerlijkheid is daar-
mee gewaarborgd.

Contante giften

Toch staan er regelmatig giften ver-
meld in KERKMAG. Dat gaat dan om
de zogenaamde contante giften in
de vorm van geld of collectebon-
nen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als
iemand bij een bezoek geld geeft
aan de dominee, kerkelijk werker,
ouderling, bezoekster van Comité
Meeleven, en soms vindt de pen-
ningmeester ook weleens een
envelop met inhoud in de brieven-
bus. Natuurlijk zijn alle mensen in
de kerk goudeerlijk en worden deze
giften netjes verwerkt. Maar om te
voorkomen dat oneerlijkheid ook
maar een kans zou krijgen, wordt
het ‘vier-ogen’ principe bij deze
giften gewaarborgd door de ver-
melding in KERKMAG.

Een gift blijft anoniem, de naam
van de gever wordt niet vermeld.
Maar wél wordt vermeld via wie de

)

kan dan zelf lezen dat de gift goed
en eerlijk is verwerkt.

Gift na overlijden

Een bijzondere gift wil ik toch ook
noemen. Na het overlijden van
een partner of familielid vinden de
nabestaanden het gepast om een
gift aan de kerk te geven. Uit dank-
baarheid. Die bijdrage komt dan
binnen op de bankrekening van
de kerk, en wordt net als andere
bankbijschrijvingen niet vermeld
in KERKMAG. De afgelopen tijd
zijn soms best wel grote bedragen
ontvangen. Denk aan een gift van
€300, een gift van € 500, een gift
van € 700, en ook een gift van €
5000. Allemaal giften die in stilte
worden gegeven en in stilte worden
ontvangen. Op deze plaats in KERK-
MAG past een dankbaarheid voor
wat is gegeven.

Met de bijdragen van alle mensen
samen kan het werk van de kerk
voortgang vinden en kunnen we
de salarissen van vaste krachten en
het onderhoud van de gebouwen
blijven financieren.

Wim Kusee




Wolken in de Bijbel

De waarde van stilte

Het is een mistige, windstille dag.
De molen is gehuld in een sluier
van lage bewolking en staat stil,
nauwelijks nog zichtbaar vanaf
de brug die iets verderop over de
rivier ligt. De geluiden van het dorp
worden gedempt; geen geronk van
auto’s, geen gerinkel van fietsbel-
len, overkomende vliegtuigen gaan
in stilte voorbij. Er is geen zuchtje
wind. Vandaag heerst er volledige
stilte in en rondom de molen.
De molenaar heeft een rustige dag.
De molen draait niet. De wieken
zullen niet suizen over de stelling

en de zeilen niet klapperen op de
wind. Deraderen zullen niet draaien
en in de molen heerst stilte. Dit is
een dag om onderhoud te plegen,
onderdelen te smeren en voorbe-
reidingen te treffen voor wanneer
er weer gedraaid kan worden.

Zo kent ook het leven zijn mistige,
windstille dagen. Dagen waarop
er niets lijkt te bewegen, waarop
gebed stilvalt, geloof stroef draait
en de hemel gesloten lijkt. Maar
juist in die stilte kan iets kost-
baars groeien.

“In rust en vertrouwen
ligt uw kracht,” zegt
Jesaja (Jes. 30:15). Het
volk wilde doorrennen,
handelen, zichzelf bewij-
zen — maar God nodigde
uit tot stilzijn. Niet uit
passiviteit, maar tot
herstel. Zoals de mole-
naar onderhoud pleegt
op windstille dagen, zo
nodigt God ons uit om in
de stilte opnieuw afge-
stemd te raken op Hem.

Paulus kende ook die
momenten van stilte. In
de brief aan de Galaten
schrijft hij over de tijd
dat hij zich terugtrok naar
Arabié, na zijn bekering
(Gal. 1:17). Geen preken,
geen reizen, geen brie-
ven — alleen stilte en
voorbereiding. Daar, in
die onbekende jaren,
leerde hij luisteren naar
de stem van de Geest.

Paulus zou zeggen: de stilte is geen
onderbreking van je roeping, maar
onderdeel ervan.

De stilte kan ook de ruimte zijn
waarin de Geest “her calibreert”.
De Geest spreekt niet altijd door
storm of vuur, maar soms door de
stille overtuiging van Gods aan-
wezigheid, ook zonder dat je iets
voelt of hoort.

Stilte kan ook gezien worden als
een heilige oefening. De kracht
van de Geest wordt niet gevonden
in geluid, maar in overgave. Net als
Elia op de Horeb (1 Kon. 19) ont-
dekken we dat God niet in de wind
of de aardbeving is, maar in “het
suizen van een zachte stilte.”

Geestelijke vorming door stil
worden. In een wereld vol stem-
men en meningen is stilte geen
leegte, maar ontmoeting. Niet om
te vluchten, maar om te horen wat
werkelijk van waarde is. Stilte is de
ademruimte van het geloof.

Wanneer de molen stilstaat, is dat
geen verloren dag. Het is een dag
van onderhoud, van voorbereiding
op nieuwe wind. In ons geloofs-
leven vormen de dagen zonder
beweging de momenten waarin
de Geest onze raderen opnieuw
afstemt op Zijn kracht.

En wanneer de mist verdwijnt en
de wind weer aantrekt, zullen de
wieken weer bewegen — niet door
eigen kracht, maar door de adem
van God zelf. Tot die tijd is stilte niet
leegte, maar verwachting.

Jan Strijdhorst

februari 2025 m



Diaconie

Collectedoelen

8 februari: Pauluskerk

Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle
mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder
hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden,
mensen met psychiatrische problemen, mensen
zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald
werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun
bestaan en kwetsbare ouderen. Belang is het ‘per-
spectief op beter’ van deze mensen, ieder mens
is onvoorwaardelijk welkom. Door de huidige
ontwikkelingen is het voor veel van de bezoekers
moeilijker zich staande te houden. Via de activitei-
ten willen ze hen weer nieuw perspectief bieden.

15 februari: Stichting water voor leven

De ‘Stichting Water voor Leven’ in Gouda ondersteunt
al vele jaren de bevolking van het eiland Fogo, onder-
deel van de eilandengroep Kaap Verdié. Het begon in
1981 met de bouw van cisternes (opvang van regen-
water), diverse scholen, naaiatelier, een gemeen-
schapshuis en vele andere projecten. Het laatste

project is de bouw en inrichting van een Muziekschool
voor de kinderen in Sao Filipe op Fogo. Het project
kreeg recent speciale aandacht van de stichting ‘Wilde
Ganzen’ die hieraan graag financieel meewerken.

22 februari: Guatemala stop lesuitval werkende
kinderen

Vooral onder de arme Maya-bevolking in Guatemala
komt kinderarbeid nog veel voor. Kinderen gaan in
eerste instantie naar school, maar vallen uit doordat ze
veel lessen missen en verlaten de basisschool zonder
te kunnen lezen en schrijven. Een speciaal programma
met bijles voor kinderen en steun aan ouders helpt dit
tegen te gaan. Doel is ernstige vormen van kinderar-
beid te stoppen.

1 maart: Libanon Meebouwen aan een stabiele
samenleving

Christelijke opleidingen in Libanon combineren aca-
demische kennis met geestelijke toerusting. Aan de
Haigazian Universiteit in Beiroet studeren jongeren
bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen,
terwijl geestelijke begeleiding hen helpt persoonlijk en
professioneel te groeien. Dit draagt bij aan een stabiele
samenleving, waar het land naar snakt.

Collectedoel Busjesproject /

Stichting Buddy Bike Bodegraven is in 2016 opgericht met het doel om
mensen, die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, de mogelijkheid te
bieden om samen naar buiten te gaan. In dit verslag wordt een over-
zicht gegeven van de ontwikkeling van de stichting, het gebruik van
de duo fietsen, uitdagingen rondom onderhoud en financiering en de

huidige stand van zaken tot nu.

BuddyBike

Oprichting en eerste jaren

Bij de start in 2016 had de stichting
één duo fiets van het merk HUKA,
gesponsord door diverse bedrij-
ven en serviceclubs. De fiets werd
ingezet voor bewoners van Vijver-
hof en Rijngaarde. Naarmate de
bekendheid groeide, kwamen er
andere zorginstellingen en particu-
lieren bij die niet zelfstandig konden

m KERKMAG Bodegraven

fietsen. Mantelzorgers werden ont-
last en familieleden fietsten samen
op de duo fiets. De duo fiets had
veel onderhoud en reparaties
nodig, wat bekostigd werd door de
vele sponsoren.

Uitbreiding van de vloot na Covid
Na de Covid-lockdown bleek één
fiets onvoldoende. In september




2023 werd een tweede fiets van het
merk Van Raam (BB1) aangeschaft.
Van Raam had meer ervaring met
duo fietsen en werd ook door
andere fietsmaatjes veel gebruikt.
In december 2023 kwam een derde
fiets (Van Raam, BB2) en werd de
HUKA-fiets overgedragen aan Het
Hof van Waarder voor hun bewo-
ners. De tweede Van Raam-fiets
(BB2) vertoonde al snel mankemen-
ten zoals een gebroken tandwiel,

versleten ketting en roestvorming.
Hierdoor moest de fiets langer dan
verwacht terug naar de fabriek.
Er werd veel gebruik gemaakt van

extra kwetsbaar. De fietsen maken
per jaar 5.000 & 6.000 km. Dit
betekent dat er vaker en intensie-
ver onderhoud nodig is. Een duo
fiets kost bijna €17.000, met een
afschrijftermijn van vijf jaar. Jaarlijks
worden tandwielen en kettingen
vervangen. Accu’s gaan tot vijf jaar
mee, mits goed opgeladen.

Onderhoudsplanning en toekomst
Momenteel zijn er drie fietsen in
gebruik. Een vierde is besteld zodat
er ruimte is voor goed en tijdig
onderhoud van de andere drie.
Duo fietsen BB1 en BB2 krijgen een
grote onderhoudsbeurt. Dit wordt
door Van Raam betaald (€2.000)
want het was niet voorzien. Het
dient nu als pilot. In 2026 beschikt
de stichting over vier duo fietsen.
Het jaarlijkse onderhoud van
de fietsen wordt uit sponsoring
betaald. Er is meer geld nodig om
een buffer op te bouwen voor toe-
komstige vervanging van fietsen.
De stichting blijft actief op zoek
naar aanvullende financiering en
sponsoren om het maatschappe-
lijke werk voort te zetten en uit
te breiden.

/

‘leenfietsen’ uit privébezit. ,% BuddyBike
(3]

De Gemeente Bodegraven spon-

-—

Conclusie

sorde de vierde fiets volledig vanuit
PUK-gelden, omdat de duo fiets een
groot maatschappelijk doel dient.
Deze Van Raam BB3 is in maart
2025 in gebruik genomen, de fiet-
sen waren 95% van de tijd bezet.

De huidige duo fietsen zijn niet ont-
worpen voor intensief gebruik. Van
Raam gaat uit van 1.000 km per jaar
en één vaste bestuurder. In de prak-
tijk worden de fietsen echter door
veel verschillende mensen gebruikt,
die er niet altijd even zorgvuldig
mee omgaan. Bovendien zijn de
twee achterwielen en tandwielen

Stichting Buddy Bike Bodegraven
heeft in tien jaar tijd een enorme
groei doorgemaakt. De duo fietsen
vervullen een belangrijke sociale
en maatschappelijke functie in de
regio, maar vragen om intensief
onderhoud en structurele financie-
ring. Met vier fietsen in 2026 en een
solide netwerk van sponsoren blijft
de stichting zich inzetten voor haar
doelgroep, maar uitbreiding van de
financiéle middelen is noodzakelijk
om de continuiteit te waarborgen.

Ditte Eling
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Van de Visiegroep

p zaterdagmiddag 10 januari heeft de kerken-
O raad tijdens een speciale middagvergadering
het visieplan Kerk 2035 uitgebreid bespro-
ken en vastgesteld. Daarmee heeft de visiegroep haar
opdracht met voldoening afgerond. Dit is een waarde-

volle stap, waarin we als gemeente samen richting en
bakens hebben bepaald voor de toekomst.

Met het vaststellen van het visieplan breekt nu een
nieuwe en hoopvolle fase aan: die van de uitvoering.
De vraag die daarbij centraal staat is hoe we ervoor
zorgen dat de plannen daadwerkelijk tot leven komen.
In de komende maanden gaan de taakgroepen hier-
mee aan de slag. Zij stellen korte rapportages op
waarin zij hun taken bezien in het licht van missie en
kernwaarden, verkennen welke bijdrage zij kunnen

leveren aan nieuwe initiatieven en geven aan welke
toerusting daarvoor nodig is.

Op basis van de vele ideeén die we van gemeentele-
den en taakgroepen ontvingen, staan in het visieplan
twee initiatieven verder uitgewerkt. Deze sluiten in het
bijzonder aan bij de kernwaarden ‘God dienen in de
wereld’ en ‘Met alle generaties’:

Relaties bouwen met twintigers en dertigers

Kerk voor het dorp in de Lutherkerk

In de komende KERKMAG gaan we deze initiatieven
verder toelichten en nodigen we jullie van harte uit
om mee te denken en mee te doen. Samen bouwen
we verder aan de kerk van morgen.

De visiegroep bedankt Erik Verwoerd voor de inspire-
rende begeleiding van het proces.

Namens de Visiegroep
Petra Verra, Kees de Bruijn, Erik Dijk en Richard de Mooij

Periodiek schenken

Reguliere gift
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Periodieke gift

eel gemeenteleden geven
geld aan de kerk. In januari
vindt daartoe ieder jaar de

Aktie Kerkbalans plaats waarbij u
kunt aangeven wat uw plannen op
dat gebied zijn voor het komende
jaar. Als u geld geeft aan een
ANBI-erkende instelling (en de kerk
is dat uiteraard ook), dan mag u dat
bij de aangifte van de inkomstenbe-
lasting opgeven als aftrekpost. Dat
is fijn. Dan zijn de kosten voor uzelf
minder hoog want u hoeft daarover
geen belasting te betalen.

Maar bij de inkomstenbelasting
is er sprake van een drempel. Pas
als u boven deze drempel komt
geldt die aftrek. Gelukkig is er ook
een mogelijkheid om vanaf iedere
eerste euro de aftrek te laten
gelden. Dat kan als u een overeen-
komst voor periodiek schenken
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aangaat. Door uw bijdrage aan
de kerk voor meerdere jaren toe
te zeggen is uw toezegging volledig
fiscaal aftrekbaar. Vanaf de eerste
euro. Vroeger moest je daarvoor
naar de notaris, maar tegenwoor-
dig is dat gemakkelijker gewor-
den. U kunt een formulier van de
website van de kerk downloaden,
invullen, ondertekenen en inleve-
ren. Meer is niet nodig. U krijgt dan
van de penningmeester een trans-
actienummer, dat u bij uw belas-
tingaangifte kunt opgeven. Simpel
toch? Met zo’n overeenkomst kost
uw gift u minder. Of u zou kunnen
besluiten uw bijdrage aan de kerk
te verhogen zonder dat het u extra
geld kost.

In het plaatje ziet u hoe het werkt.
In het linker voorbeeld geeft u
€ 150,- en krijgt de kerk € 150,-.

In het rechter voorbeeld geeft u €
259, maar omdat u minder belas-
ting betaalt (in dit voorbeeld €
109,-) kost het u dezelfde € 150,- als
in het linker voorbeeld, maar ont-
vangt de kerk € 259. De bedragen
zijn uiteraard afhankelijk van uw
inkomenssituatie en belastingdruk.

Het formulier voor periodieke
schenking is te vinden op de web-
site van de kerk (pge.nu). Klik daar-
bij op het linkje van “taakgroepen”
en daarna op “Beheer & Finan-
cién”. Op die pagina staat een link
voor het formulier. Vindt u dat te
moeilijk, dan is er altijd ondersteu-
ning mogelijk. Bel of mail gerust
naar uw penningmeester.

Wim Kusee, penningmeester@
pge.nu, tel. 0172-618168



Tegenover de school in Zwammerdam
staat een bankje waar regelmatig wat
oudere mannen zich verzamelden voor
een praatje. Mijn buurman werd 103 jaar.
Elke vrijdagochtend ging ik even bij hem
op de koffie. Toen hij ergens in de 90 was vroeg ik hem
of hij het niet leuk vond om ook eens een praatje te
maken met die mannen op het bankje bij de school.
Zijn antwoord was: ‘Dat is voor de bejaarden’.

Hier moet ik vaak aan denken. Zeker nu ik mij ver-
diept heb in ‘kerk-zijn met alle generaties’. Juist als
mensen van verschillende generaties met elkaar in

Bakkie & Bijbel

gesprek gaan rondom de Bijbel kunnen
zij groeien in geloof. Samen ontdekken en
van elkaar leren onder het genot van een
bakkie koffie. De bijeenkomsten in de Sal-
vatorkerk en in de Meent zijn niet alleen
bedoeld voor ‘de oudjes onder ons’. En bovendien:
wanneer voelen we ons oud? Blijkbaar willen we niet
graag oud zijn maar juist Samen Jong blijven! Hiervoor
zijn deze bijeenkomsten van Bakkie & Bijbel een mooie
gelegenheid en uitdaging. Dus ook als u wat jonger
bent: kom gerust eens meedoen! De data voor komend
jaar zijn:

In de Salvatorkerk van 14.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag 14 januari, 11 februari, 11 maart,
8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september,

14 oktober, 11 november en 9 december

Marianne Verburg en Arend Bunt

In De Meent van 14.30 uur tot 15.30 uur

Donderdag 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni,
16juli, 17 september, 29 oktober en 17 december

Marianne Verburg en Adrie Mak

Amnesty

Een brief versturen,

hoe doe je dat?

ledere tweede zondag van de
maand worden er na de morgen-
dienst Amnesty- brieven uitgedeeld
bij het verlaten van de kerk. Regel-
matig krijgen we de vraag, hoe het
moet, dat opsturen van de brief.

In de bijlage kunt u lezen waar de
brief naar toe gaat en voor wie hij
geschreven wordt.

De schrijftafel, onder leiding van Michiel.

Bijgaand vindt u de kant en klare
brief. De brief hoeft niet overge-
schreven te worden, hij kan zo
opgestuurd worden. Alleen naam
en handtekening eronder schrij-
ven is voldoende (alleen handte-
kening mag ook). Op de envelop
komt naam en adres, precies zoals
bovenaan de brief. Een priority
postzegel-internationaal erop en
de brief kan verstuurd worden.
Ook kan er altijd uitleg gevraagd
worden bij de schrijftafel in de Ont-
moetingsruimte. Hier kan de brief
ook in orde gemaakt worden.

Uit de Goed Nieuws berichten
(onderaan de bijlage) blijkt dat
brieven schrijven helpt! Op deze
manier kunnen we iets beteke-
nen voor mensen, die vervolgd
worden, omdat ze opkomen
voor gerechtigheid.
Amnesty-International is een
beweging van miljoenen mensen
wereldwijd. Dit zijn mensen die het
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werk financieel steunen, maar ook
mensen die als vrijwilliger mee-
doen aan acties, de collecte of het
ondersteunen van petities of het
schrijven van brieven.

Heel fijn dat u meeschrijft! Bent
u bovendien geinteresseerd om
mee te werken in de Amnesty-
werkgroep-Bodegraven of aan de
collecte die in maart gehouden
wordt? We horen het graag, stuur
een mailtje naar edithvermeij@
outlook.com

Marian Domburg, Truus Nell,
Michiel Karssen, Edith Vermeij
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Beheer Kerkgebouwen

“Stilte vraagt zorg”

Hoe onderhoud en middelen ruimte scheppen
voor wat niet hoorbaar is

De waarde van stilte is het thema
dat ons in deze KERKMAG ver-
bindt. Stilte is meer dan rust; het is
ruimte om te bezinnen, te bidden
en elkaar te ontmoeten. Die ruimte
ontstaat niet vanzelf. Ze vraagt om
zorg voor gebouwen, middelen en
organisatie. Vanuit de taakgroep
Beheer & Financién werken wij
met diverse vrijwilligers, vaak op
de achtergrond, aan het scheppen
en behouden van die voorwaarden.

Kortgeleden hebben wij het rap-
port van Rechurch ontvangen. Dit
rapport en het eerder ontvangen
rapport over duurzaamheid van
de Groene Grachten, legt de basis
voor onze herinrichtingsplannen.
Het rapport is gepresenteerd aan
de kerkenraad. Een van de advie-
zen uit dit rapport is om bij de
herinrichting (en daarmee ook
bij de zaken als groot onderhoud
en duurzaamheid) te werken met
een zogenaamde menukaart.
De Herinrichtingsgroep start de
menukaart op, de kerkenraad vult
aan en/of stuurt dit bij, waarna
we keuzes op basis van dit ‘menu’
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gaan maken. Daarbij is de haal-
baarheid, qua financién en bouw-
technische aspecten natuurlijk
essentieel. Uiteraard gaan we de
onderdelen uit de menukaart met
de gemeente delen. We realiseren
ons dat het een lang en ingewik-
keld proces betreft, waarbij we
alle kansen en bedreigingen tegen
elkaar moeten afwegen. Hoe leuk
zou het niet zijn als we dit jaar al
voorzichtig de eerste stappen zien
in de uitvoering.

Diverse klussen en onderhoud
Recent zijn er werkzaamheden uit-
gevoerd aan de verwarmingsinstal-
latie. Het expansievat is vervangen
en enkele buizen zijn gerepareerd.
Dit onderhoud is noodzakelijk om
de installatie betrouwbaar en veilig
te houden en om comfort te bieden
tijdens vieringen en andere activi-
teiten. Dat het systeem behoorlijk
is verouderd en begint te ‘ramme-
len” is geen geheim. De taakgroep
bekijkt de mogelijkheden om uit-
eindelijk dit systeem te vervangen.
Voor het drumstel, wat door de
Emmaus-band wordt gebruikt, is
een plateau gemaakt. Dit zorgt voor
een betere en stabielere opstelling
van het instrument en maakt dat
het slepen ermee niet meer nodig
is. In de vorige KERKMAG hebben
we verteld over het opknappen van
de parkeerplaats bij de Salvator-
kerk. Helaas zijn er opnieuw stenen
van het terrein in de vijver gegooid.
De hovenier heeft de stenen weer
aangevuld en deze met cement
enigszins vastgelegd.

De winterkou en verwarmen

Om verantwoord met energie om
te gaan, werken we met vaste
stookafspraken. Zo werd op zondag
11 januari de kachel om 01.00 uur
aangezet, zodat rond 10.00 uur
een redelijke temperatuur werd
bereikt. Diverse gemeenteleden
hielden hun jas aan, wat in deze
tijd, met de behoorlijk lage tem-
peratuur ook logisch is. We doen
ons best om het behaaglijk te krij-
gen en hebben daarbij ook jullie
hulp nodig, bijvoorbeeld in het
zoveel mogelijk sluiten van de toe-
gangsdeuren. Dit helpt om tocht
tegen te gaan, warmte vast te
houden en onnodig energieverlies
te voorkomen.

VOG voor vrijwilligers — samen
zorgen we voor een veilige
gemeente

Na wat vertraging in de aanloop is
het aanvragen van de Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) inmiddelsin
volle gang. We hebben voor maar
liefst 127 vrijwilligers een VOG
aangevraagd. Een indrukwekkend
aantal mensen dat, ieder op zijn
of haar eigen manier, tijd en ener-
gie steekt in onze wijkgemeente
Emmadis. Deze betrokkenheid is
van grote waarde. Het laat zien
hoeveel mensen zich met hart en



?

ziel inzetten voor het werk binnen
onze gemeente — in pastoraat,
jeugdwerk, diaconale taken en vele
andere vormen van dienstbaar-
heid. Dat is iets om als gemeente
oprecht dankbaar voor te zijn Op
het moment van schrijven hebben
we van ongeveer de helft van de
aanvragen een terugkoppeling ont-
vangen. Dat betekent ook dat we
nog reacties verwachten. Om het
proces zorgvuldig en volledig af te
ronden, is het belangrijk dat ieder-
een die dit nog niet heeft gedaan,
de VOG alsnog aanvraagt.

Beheer Kerkgebouwen

Heb je je VOG al aangevraagd? Dank
je well Heb je dit nog niet gedaan,
of heb je de bevestiging nog niet
doorgestuurd? Dan willen we je
vriendelijk maar dringend vragen
dit alsnog te doen en je reactie te
mailen naar: vog@pge.nu. Ook als
je vragen hebt of ergens tegen-
aan loopt, kun je terecht op dit
e-mailadres. Natuurlijk mag je ook
altijd Dirk-Jan Kevelam aanspreken.
Samen zorgen we ervoor dat alles
goed geregeld is. Alvast hartelijk
dank voor je inzet en medewerking.

Namens de taakgroep,
Dirk Jan Kevelam en Frank Baas

Kerkdienst en
afscheid Arjo van
der Steen

Tijdens de kerkdienst van zondag
22 februari(om 10.00 uur) neemt
Arjo afscheid van de gemeente.
Op vrijdagavond 13 februari
is er om 20.00 uur een gezel-
lige avond voor het afscheid
van Arjo in de Ontmoe-
tingsruimte van ‘t Centrum.
Eris gelegenheid om een kleine
bijdrage te geven voor een
afscheidscadeau. Dit kan via de
bijgaande link: Afscheidscadeau
Arjo, via de bijgaande QR-code
en via bankrekeningnummer
NLO2RABO0373716672 t.n.v.
Protestantse
Gemeente
Bodegraven
acties Emmads.

Tot slot een mooi verhaal van Harry de Bruijn:

Het Hek

Wij schrijven 1996, de bouw van het Centrum van de “Ont-
moetingskerk” is in de laatste fase, maar nu nog het hek voor
het z.g. “achterom”. Ik ben als docent lastechniek verbonden
aan de bedrijfsschool van de firma “Verolme lisselmonde”.
Ik heb een tekening gemaakt van het te maken hek en mijn
superieuren zagen het wel zitten. Dat was maar goed ook want
het was nog een hele klus. Er moest wel een plaatje op komen
met “bedrijfsschool Verolme lisselmonde”. De productie kon
beginnen en de jongens vonden het fantastisch. Een probleem
was nog het aantal punten op het hek, die zijn erg duur.
Er moesten 90 punten komen. Uiteindelijk kreeg ik van
een “sjabloon” brander te horen dat hij ze wilde maken
in de fabriek van afval schroot. Het naamplaatje was
ik helaas kwijtgeraakt, maar heel bijzonder is het één
dezer dagen, na bijna 30 jaar, uit een hoes van mijn auto
tevoorschijn gekomen.
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In gesprek met... Nel Pauw

In KERKMAG halen we “In gesprek met ...” iemand naar voren
die veel bijdraagt aan de gemeente, maar niet altijd in de schijn-

werpers staat. We hopen dat deze rubriek een bron van inspira-
tie zal zijn voor iedereen die KERKMAG leest.

“Vrijwilligerswerk is voor mij een manier van kerk-zijn”

Al 45 jaar is Nel Pauw getrouwd
met Henk, en al 36 jaar is ze actief
als vrijwilliger binnen de kerk. Wat
begon als een praktisch moment in
haar leven —haar dochter Hanneke
was vijf jaar en er kwam ruimte —
groeide uit tot een langdurige
en onmisbare betrokkenheid. In
1989 gaf Nel aan dat ze tijd vrij
kon maken voor de kerk. Onder
beheerder Wil Braam begon ze
als vrijwilliger in 't Centrum. Dat
vrijwilligerswerk werd geen fase,
maar een rode draad in haar leven.
In de loop der jaren maakte Nel
drie beheerders mee: Wil Braam,
Ineke Post en de huidige beheerder
Marja. “ledereen doet het op zijn
eigen manier,” zegt Nel. Ook zag ze
hoe de samenstelling van vrijwil-
ligers veranderde. Waar vroeger
veel jongere mensen door de week
‘s avonds klaarstonden om koffie
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te schenken voor verenigingen en
koren, is dat nu veel lastiger. Het
rond krijgen van de planning kost
steeds meer moeite. Vooral bij het
schoonmaken van de kerk wordt
dat merkbaar. Zo’n groot gebouw
vraagt onderhoud en zorg, en dat
is sterk afhankelijk van vrijwilligers.
Tegenwoordig wordt de kerk één
keer per maand schoongemaakt,
op de laatste vrijdag van de maand.
Vroeger gebeurde dat twee keer
per week: op maandagochtend
en op vrijdag. Toch benadrukt Nel
vooral de positieve kant. “Het is
gewoon heel gezellig samen.” Voor
haar is het contact met mensen het
allerbelangrijkste aspect van haar
vrijwilligerswerk. Of het nu gaat
om collega-vrijwilligers, bezoekers
die koffie komen halen aan de bar,
of het samen voorbereiden en uit-
serveren van een buffet bij een
feestje: de onderlinge ontmoeting
staat centraal.

Nel heeft naast haar taken in 't
Centrum ook een belangrijke rol
wanneer beheerder Marja afwezig
is. Samen met haar man Henk is zij
dan het aanspreekpunt, bijvoor-
beeld bij uitvaarten of feestelijke
bijeenkomsten. Daarnaast onder-
steunt Nel Henk bij het schoon-
maken van de Lutherkerk, waar
hij beheerder is. Dat begon toen
de Lutherse gemeente over kwam
naar de Ontmoetingskerk. De toen-
malige voorzitter Dirk-Jan Warnaar,

van de Vrienden van de Lutherkerk,
vroeg Nel om tijdelijk de Lutherkerk
schoon te houden. Een jaar later
werd Henk beheerder en sindsdien
doen ze het onderhoud samen.

Wie Nel kent, weet dat ze sociaal
is en met iedereen goed door een
deur kan. Tegelijk houdt ze van
structuur en orde. “Dingen doen
zoals ze moeten en daarna alles
weer netjes opruimen,” zegt ze. Dat
past bij haar manier van werken.
Een grappige herinnering stamt uit
de tijd dat ze presidente was van
de vrouwenvereniging. Tijdens een
kennismaking met een beroepen
dominee in’t Centrum, liepen plot-
seling Sinterklaas en twee pieten
binnen. Ze gaven de dominee een
hand, begroetten hem en liepen
weer door. Dat gebeurde niet één,
maar zelfs drie keer. De verbazing
van de dominee was groot, tot
duidelijk werd dat het ging om
de Sinterklaascentrale. Voor Nel
is vrijwilligerswerk onlosmakelijk
verbonden met kerk-zijn. “We zijn
samen kerk, en vrijwilligerswerk
hoort daarbij.” ledereen zet zijn
talenten in op een eigen manier:
de één via huisbezoeken, de ander



door praktisch werk of organisatie.
Voor Nel ligt dat bij werken met
haar handen en het regelen van
zaken. Ook nu ze lichamelijk wat
minder kan, is het waardevol om
betrokken te blijven en mensen
te zien en te spreken. Dat is haar
drijffveer. Samen met Henk is Nel
veel bezig met kerkelijke activitei-
ten. Dat levert ’s avonds genoeg
gespreksstof op. Ze vinden het alle-
bei leuk en belangrijk. En het blijft
vrijwillig: als het niet meer gaat of
niet meer leuk is, stoppen ze. Tege-
lijk merkt Nel op dat mensen die al

veel doen vaak nog meer aankun-
nen. “Die maken tijd,” zegt ze. Ter-
wijl mensen die weinig doen, vaak
aangeven geen tijd te hebben.

Nel kijkt ook vooruit. Ze vindt het
belangrijk dat de kerk verjongt en
ziet initiatieven als SHH en klieder-
kerk als noodzakelijk. “De jonge-
ren van nu zijn de gemeenteleden
van later” Dat was ook de reden
dat zij destijds betrokken raakte
bij de SHH-diensten in de Luther-
kerk. Nel regelde alles en de koffie
werd gewoon buiten gedronken,

omdat de consistorie te klein was.
Het waren mooie tijden, die tot
aan Corona werden volgehouden.
Daarna groeide de band en ver-
huisden ze naar de Ontmoetings-
kerk. Haar boodschap is helder:
kerk-zijn vraagt betrokkenheid.
Niet alleen door kerkgang, maar
ook door aanwezig te zijn bij acti-
viteiten en zelf een actieve rol te
pakken. Zo blijft de kerk een plek
van ontmoeting en verbinding.

Stieneke Baas

W

Lieve gemeente leden,

Inbox

Hartelijk dank voor alle lieve berichtjes en felici-
taties voor ons 60-jarig jubileum.

Wij zijn dankbaar dat wij dat samen nog
mogen meemaken.

Lieve groeten van Leen en Jellie Speksnijder.

Lieve mensen,

Een paar weken terug kreeg ik van de kerk
een prachtige bos bloemen met rozen.

De rozen bleven een week stralen, de rest
stond twee weken heel mooi.

Ik was er heel blij mee.

Hartelijk bedankt,

Met vriendelijke groet, Flori Kleijwegt-Smink.

Lieve mensen,

Bedankt voor het medeleven tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis.

Het volledig herstel duurt nog wel even, maar ik
ga met stapjes vooruit.

De vele kaarten die ik heb mogen ontvangen en
de mooie bos bloemen hebben

ons goed gedaan.

Hartelijke groet Ina en George Habold

Verhuizing familie ds. Terlouw

De oud-predikant van wijkgemeente 3 is afgelo-
pen zomer verhuisd van Veenendaal naar Leus-
den. De nieuwe adresgegevens zijn:

Fam. L. Terlouw
Backenhagen 10

3831 BR Leusden

Tel. 06-38232755
dslterlouw@gmail.com
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Agenda

Kerk in de week Emmailis

Datum

Februari

4 februari 2026
7 februari 2026
11 februari 2026
13 februari 2026
13 februari 2026
17 februari 2026
18 februari 2026
21 februari 2026
21 februari 2026
24 februari 2026
Maart

2 maart 2026

4 maart 2026

5 maart 2026

7 maart 2026

10 maart 2026
11 maart 2026
13 maart 2026
16 maart 2026
21 maart 2026
21 maart 2026
31 maart 2026

Tijd

20.00 uur
Stot 12 uur
14.30 tot 15.30 uur

20.00 uur
14.30 uur
19.30 uur

10 tot 12 uur
9.30 uur

19.45 tot 21 uur
14.30 tot 15.30 uur
Stot 12 uur

14.30 uur

14.30 tot 15.30 uur

19.45 tot 21 uur

10 tot 12 uur
9.30 uur

Activiteit

Lezing God 9.0

Inleveren oude metalen

Bakkie en Bijbel

Kopij sluiting KERKMAG maart
Afscheid Arjo
PCOB-contactmiddag
Vesperdienst begin 40-dagentijd
BOC

Philadelphiaclub

Koffieochtend

Meditatiebijeenkomst
KERKMAG bezorgen

Bakkie en Bijbel

Inleveren oude metalen
PCOB-contactmiddag
Bakkie en Bijbel

Kopij sluiting KERKMAG april

Plaats

‘t Centrum
Buitenkerk 57A

Salvatorkerk

‘t Centrum
‘t Centrum
Lutherkerk

Het Anker

‘t Centrum

‘t Centrum

De Meent
Buitenkerk 57A
‘t Centrum

Salvatorkerk

Rooster weeksluiting ‘Vijverhof’

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum Voorganger Koor / Begeleiding

7 februari  dhr. D. Spaanderman M. Spits

8 februari  ds. A. Metz W. Kusee Avondmaal

14 februari dhr. G. Nap N. v. Vliet

21 februari dhr. G. van Veelen J. Kroon

28 februari ds. AJ. Treur W. Kusee S. Hille (dwarsfluit)

E KERKMAG Bodegraven

Meditatiebijeenkomst ‘t Centrum

BOC

Philadelphiaclub Het Anker

Koffieochtend ‘t Centrum
Verantwoording

contante giften

in november en december

Voor de kerk

via Jeanette Kemp
Voor Comité meeleven
Via Ada van den Berg € 50,00
Voor bloemenfonds
Via Dita Matse

€20,00

€10,00



Agenda

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum Tijd Activiteit Plaats
08-02-2026

Dorpskerk 9.30 ds. A.J.R. Treur/Bediening Heilig Avondmaal wijk 1
Dorpskerk 18.30 ds. A.J.R. Treur/Dankzegging Heilig Avondmaal wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 ds. A. van Lingen/ Bediening Heilig Avondmaal wijk 2
Bethlehemkerk 18.30 ds. A. van Lingen/Dankzegging Heilig Avondmaal wijk 2
15-02-2026

Dorpskerk 9.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Dorpskerk 18.30 ds. M.J. van Oordt, Delft wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 ds. AJ.R. Treur wijk 1
Bethlehemkerk 18.30 ds. J.J. Mulder, Dordrecht wijk 2
22-02-2026

Dorpskerk 9.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Dorpskerk 18.30 ds. AJ.R. Treur wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 voorganger Brugkerk/Kom over de brug dienst wijk 1
Bethlehemkerk 18.30 ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk a/d lJssel wijk 2
01-03-2026

Dorpskerk 9.30 ds. AJ.R. Treur wijk 1
Dorpskerk 18.30 ds. C. van de Scheur, Veenendaal wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Bethlehemkerk 18.30 ds. AW.J. Theunisse, Zevenhuizen wijk 1

Kerkdiensten Emmaiis

8 februari 2026 Ontmoetingskerk 10.00 ds. Annelene Metz/ Vieren i
Heilig Avondmaal en gedenken
Lutherkerk 19.00 ds. A.van der Wal/
Heilig Avondmaal kringviering e
15 februari 2026 Ontmoetingskerk 10.00  ds. Ton Zoutman Verdiepen .' ¥ ]
Lutherkerk 19.00 Zingen op zondag liederen Dirk
Jan Warnaar
18 februari 2026 Lutherkerk 19.30 ds. Annelene Metz/

Vesper begin 40-dagentijd

22 februari 2026 Ontmoetingskerk 11.00  Marianne Verburg/SHH XL/ 1e Beleven
zondag 40 dagentijd/Invocabit

Lutherkerk 19.00 Preekvan de Leek

1 maart 2026 Ontmoetingskerk 10.00 ds. Annelene Metz/ Vieren i

Doopdienst/ 2e zondag
40 dagentijd/Reminiscere

Lutherkerk 19.00  Ds. Erick Versloot/
Songs of praise

februari 2025 E



A Vreeken

ERA &Meijer

REAL ESTATE mMa kelaard IJ
VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 6193 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl

DRIEMAN

i

GARANTIEMAKELAARS
Aankopen Marktstraat 6
Verkopen
i 5 2411 BE Bodegraven r
Nieuwbouw Tel. (0172) 46 08 00 L

o0ogr

vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl

Persoonlijke begeleiding

rondom uw afscheid

Telefoon 06-28645140
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar

@ ‘ baelde uitvaarten

GOUDRIAAN /
JONGERIUS BV G

bouw- en sennemingsbedrijf

Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...

De Groendijck 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 1326

DEBOUWMARKT ~ KAR
vAN BoDEGRAVEN! WEI

KARWEI Bodegraven h
Lemsteraak 2

2411 NC Bodegraven [
0172 - 611102
www.karwei.nl

ELKE WERKDAG

|OPEN 9-9

zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT

WWW.HEATINGSERVICE.NL

Protestantse Wi ]kgemeente

Emmaus
\ Bodegraven L.

\

HOVENIERS

WWW.SCHONEWILLEHOVENIERS.NL %, 06 - 18 47 47 63




