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IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is.

Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in
ernstige problemen komen. Dan fungeert de

diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft, bel of mail dan.

Tel.: 06-15364530 of 06-51833688

Mail: Stillehulp@pge.nu

Van de redactie

KERKMAG heeft als thema ‘Geloof en kunst’, hoe
kunnen kunst en creativiteit ons helpen om ons geloof
uit te drukken en te verdiepen?

Wat is de verbinding tussen geloof, kunst en beleving?
Kunst en geloof kunnen elkaar op verschillende manie-
ren versterken en aanvullen. Beide om de dieperlig-
gende lagen van het menselijk bestaan te begrijpen
en uit te drukken, waarbij kunst een unieke rol speelt
in hoe we geloof ervaren en delen. Geloof, kunst en
beleving beinvioeden en versterken elkaar of het nu
gaat om beelden, schilderijen, muziek of literatuur.
Veel kunstenaars maar ook leken worden door hun
geloof geinspireerd en creéren iets vanuit een religi-
eus thema. Kunst is een manier om geloof en spirituele
ervaringen te communiceren, waardoor het abstracte
en onzichtbare op een tastbare manier beleefd kan
worden. Denk aan kerken, met hun indrukwekkende
architectuur en glas-in-loodramen of aan muziek die
een spirituele ervaring oproept. Beleving is de ervaring
die iemand heeft bij het in contact komen met kunst
of religie. Het is een ervaring die emoties, gedachten
en zelfs spirituele reflectie kan oproepen, maar door
ieder anders ervaren. Kunst kan helpen om een gevoel
van verbondenheid, vrede of spiritualiteit te ervaren.
Maar het maken van iets creatiefs kan ook een vorm
van gebed of spirituele oefening zijn. Mensen ervaren
tijdens het luisteren naar religieuze muziek of het bekij-
ken van religieuze kunst een gevoel van vervoering of
bewondering, waarbij de kunst hen uit hun dagelijkse
realiteit haalt. Hoe zie jij zelf de relatie tussen deze drie
elementen? Een mooi thema om over na te denken.

Stieneke Baas




Meditatie

Als je geen woorden hebt -
geloven met hart en handen

“Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen.”

— Romeinen 8:26b

oms zijn er gewoon geen
Swoorden. Je wilt bidden,
maar je weet niet waar
je moet beginnen. Je wilt over

je geloof praten, maar het blijft
steken in je keel. Herkenbaar?

hoe. Wat moet je zeggen? Wan-
neer dan? En hoe komt het over?

Wij mensen hebben verschillende
liefdestalen. leder mens drukt
liefde op zijn eigen manier uit.
De een praat veel, de ander geeft

Ook vandaag zijn er talloze
creatieve manieren om jouw
liefde en dankbaarheid aan

God te uiten.

Je bent niet de enige. Zelfs Paulus,
een man die juist zoveel woorden
gaf aan zijn geloof, schrijft in Romei-
nen 8 dat bidden vaak moeilijk is.
“Wij weten niet wat we tegen God
moeten zeggen,” bekent hij eer-
lijk. En toch is dat geen probleem.
Want, zegt hij erbij: de Geest bidt
voor ons. Zelfs een zucht, een
traan, een stil moment — het kan al
een gebed zijn.

Wat een opluchting. Je hoeft het
niet altijd perfect onder woorden
te brengen. God verstaat je hart,
zelfs als jouw hoofd de woorden
niet vindt.

En toch blijft het lastig. Bidden is
één, maar ook het spreken over
je geloof met anderen voelt vaak
ongemakkelijk. We weten niet goed
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cadeaus, een derde is er gewoon,
stil maar trouw. Liefde kent vele
talen. En geloof ook. En God kent
de liefdestaal van je hart.

Z0 is ook kunst al eeuwenlang
een taal van geloof. Denk aan

schilderijen vol symboliek, indruk-
wekkende kathedralen, muziek die
de ziel raakt. Kunst spreekt waar
woorden tekortschieten.

Ook vandaag zijn er talloze crea-
tieve manieren om jouw liefde en
dankbaarheid aan God te uiten.
Misschien houd jij van tekenen,
schilderen of fotografie.

Misschien maak jij muziek, zing je,
speel je of schrijf je liederen.

Of vind je jezelf terug in woord-
kunst: gedichten, ‘spoken word’,
verhalen, toneel.

Misschien uit jij je geloof juist via
handwerk of ambacht, met je
handen maak je zichtbaar wat er
in je hart leeft.

Het mooie bij kunst is: er is geen
‘goed’ of fout’. De ene vorm is niet
meer waard dan de andere. Wat
telt, is dat jij op jouw manier je
hart uitdrukt.

Welke kunstige manier past bij
jou om je geloof te uiten? Durf te
ontdekken. Durf te creéren. Laat
jouw geloof zichtbaar worden,
niet alleen in woorden, maar ook in
kleuren, klanken en vormen. Juist
als je geen woorden hebt, heb je
altijd iets om te geven.

Arjo van der Steen




Van de voorzitter

In de komende maanden zullen er veel toekomstplannen, beleidskeu-
zes, visiedocumenten, investeringsplannen en activiteiten-agenda’s de

revue gaan passeren.

ij al deze ontwikkelingen zal
de kerkenraad jullie steeds
vragen mee te denken,

discussie bij te wonen of te reage-
ren. Het is ook noodzakelijk om de
gemeenteleden betrokken te laten
blijven bij nieuwe ontwikkelingen.
Het tintelt en bruist in Emmadus en
dat valt wel op.

Een groot project is het visiedocu-
ment, wij zijn nu toe aan de vol-
gende fase, hoe vullen we al die
uitspraken nu concreet in? Ik ben
wel trots op de manier waarop
dit tot nu toe is verlopen met een

goede discussie met veel gemeen-
teleden. In het najaar zullen de vol-
gende stappen worden gezet.
Daarbij hoort ook de discussie over
onze gebouwen en de discussie
over de financiéle middelen. Ik ver-
wacht dat dit veel discussie zal gaan
opleveren. Hoe wil Emmals zich
in de komende jaren naar buiten
presenteren? Het is de bedoeling
de gemeente hierover ook in het
najaar bij te praten.

Rondom de morgen- en avonddien-
sten is de discussie voorlopig even
klaar. De taakgroep Eredienst kan

met de opbrengst van de enquéte
aan de gang.

Naast al die feitelijkheden moeten
we natuurlijk vooral inspannin-
gen blijven leveren voor elkaar.
Binnen het pastoresteam en de
taakgroep pastoraat wordt samen
met de pastorale medewerkers
en het Comité Meeleven enorm
veel inzet gepleegd om goed om
te zien naar elkaar. Dat is eigenlijk
het allerbelangrijkste binnen een
kerkelijke gemeenschap.

Ik kan alleen maar zeggen, doe
mee, zet je schouders eronder, het
is mooi om zo in Gods wijngaard
aan de slag te zijn.

Koos Karssen

Nieuwe scriba van de
Protestantse Kerk

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris (1972) wordt per 1 juli de nieuwe scriba
van de Protestantse Kerk in Nederland. De generale synode stemde op
donderdag 10 april in met zijn benoeming.

e scriba van de Protes-
tantse Kerk is lid van
het dagelijks bestuur

(moderamen) van de generale
synode en geeft mede leiding aan
de kerk. Volgens preses Trijnie
Bouw is Van Ekris een aansteke-
lijke theoloog, met hart voor de
kerk, voor de samenleving en de
individuele mens: “Zijn spreken en
optreden daagt je uit, inspireert
en zorgt voor beweging. Vanuit
zijn geloof is gemeenschap en
gemeenschapsvorming een gave
en een opdracht.”

Meteen na zijn benoeming
stond Van Ekris in zijn toespraak

uitgebreid stil bij het woord ‘moed’.
De nieuwe scriba noemde onder
andere dat we de moed moeten
hebben tot ‘Gemeinsames Leben’,
waarbij hij een verwijzing maakte
naar de oorlogsdagboeken van
Etty Hillesum: “We leven in een
tijd vol uit-elkaar-trekkende krach-
ten, in de samenleving, in families,
in lokale kerken, in synodes, en
dat dat ons verzwakt. Juist in deze
omstandigheden moeten we de
oefening doen om tot die diepere
eenheid te komen, die onder aller-
lei conflict en dispuut zit.”

Van Ekris zei verder dat hij het
komende jaar verschillende tafels

wil organiseren, om in gesprek te
gaan over “tien thema's waarvan
wij allemaal aanvoelen dat ze ons
bezighouden.” Hij noemde onder
andere de onderwerpen: oorlog,
Generatie Z, schepping, verharding
en ideologische betovering.

De volledige toespraak vind je via
de onderstaande link.
https://protestantsekerk.nl/
nieuws/kees-van-ekris-nieuw
e-scriba-protestantse-kerk/




Taakgroep Jongeren

Deel 4

Kidsmomenten, de specials —

Juniorkerk

Wat organiseren we in onze gemeente voor kinderen en jongeren? In
deze serie ‘kidsmomenten, de specials’ zoomen we steeds in op één

activiteit. Deze keer: Juniorkerk.

g

Juniorkerk, Kinderkerk, Klieder-
kerk, ik zie door de bomen het
bos niet meer. Wat is Juniorkerk?
Juniorkerk is tijdens de ochtend-
dienst samen doen en denken
over een Bijbels thema. Ouders in
de kerkdienst, kinderen naar Juni-
orkerk, dat is het idee. Het is altijd
tegelijk met Kinderkerk 2.0, wat
voor de onderbouw kinderen is.
We zitten op de jeugdzolder.

Voor wie is het bedoeld?

Alle kinderen van groep 5 t/m
8 (zo'n beetje 8 t/m 12 jaar) van
de basisschool zijn welkom. Kin-
deren van groep 5 kunnen kiezen
of ze aansluiten bij Kinderkerk
of Juniorkerk.
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Het bestaat nog niet zo lang, toch?
Klopt, Juniorkerk is ons nieuwste
‘merk’. We merkten bij Kinderkerk
2.0 dat activiteiten voor kinderen
van 4 jaar niet zo leuk zijn voor
kinderen van 12 jaar. Met oudere
kinderen kun je ook wat langer
doorpraten over een thema. En
er was ook een praktisch punt: de
groep kinderen was ook vrij groot,
zodat er minder aandacht voor
iedereen was. Daarom zijn we
vanaf verleden jaar mei met Juni-
orkerk begonnen.

Loopt het een beetje?

Dat kun je wel zeggen! Per keer
zijn er gemiddeld tussen de 8 en
14 kinderen.

Hoe ziet een Juniorkerk eruit?
We beginnen met gebed en het
aansteken van de kaars. Het eerste
gedeelte van de Juniorkerk bespre-
ken we een Bijbels thema. We lezen
uit de Bijbel, stellen daar enkele
vragen over, we zingen of we luis-
teren naar een lied. Na het seri-
euze gedeelte doen we vaak een
spel of voeren we een opdracht
uit. Het tweede gedeelte gaan
we lekker knutselen, dat vaak te
maken heeft met het thema. Aan
het einde komen we nog even in de
dienst. We vertellen even kort wat
we hebben gedaan. Daar zingen
we het kinderlied van de maand en
krijgen we de zegen mee naar huis.
Na de dienst gaan we nog terug
voor limonade en wat lekkers.

De bankjes waar de kinderen op
zitten voor in de kerk, die zijn toch
gemaakt bij Juniorkerk?

Leuk he? En ja, voordat je het
vraagt, gemaakt samen met de
kinderen. Maar ze zijn nog niet
klaar, we moeten ze gezamenlijk
nog opvrolijken.




Welke thema’s zijn er al geweest?
Liefde, bedankt, het delen van
brood en op naar Kerst

Hoe vaak is het?
Zo’'n 8 tot 10 keer per jaar.

Wie geven Juniorkerk?

In de leiding zitten Janet de Vos,
Frederik de Koning, Harmen Barten
en Gert Jan Veenstra.

Wat willen jullie meegeven
met Juniorkerk?

Dat dit een terugkerend moment is
waar kinderen elkaar kunnen ont-
moeten. Dat helpt om onderling
een band op te bouwen.

Dat niet alleen de leiding aan het
woord is, maar waar de kinderen
actief meepraten en meedoen.
Met de Bijbel bezig zijn is leuk! Op
een ontspannen manier werken we
het Bijbels thema uit door een spel
te spelen of iets te maken.
ledereen mag zich thuis voelen en
kan zichzelf zijn.

We zijn kerk met alle generaties!
Daarom is het moment aan het
einde van de dienst zo belangrijk,
waarin we met z'n allen bij elkaar
zijn, kunnen delen wat we hebben
gedaan en de zegen mogen ont-
vangen. Samen met de Kinderkerk
2.0 en de oppas, om de verschil-
lende generaties met elkaar te
verbinden.

Dankjewel voor... o wacht.. Je
wil nog wat kwijt?

We hopen dat over twee jaar,
naast Kinderkerk 2.0 en Juni-
orkerk ook weer iets nieuws
opgericht is, zodat de oudste

kinderen/tieners
doorstromen.

Ik geloof het wel -
over belijdenis doen

We leven in een wereld waarin geloof, Bijbel en kerk niet vanzelf-
sprekend zijn. Waar geloof ik nu eigenlijk in? Wat geeft de traditie
ons mee? Hoe past mijn eigen levensverhaal tussen al die grote
woorden die in de kerk gesproken worden?

at zijn vragen waar je je
hele leven over na blijft
denken en waar je op

verschillende momenten mis-
schien ook andere antwoorden
geeft. Maar uiteindelijk komt het
aan op de vraag: vertrouw je op
God en wil je Jezus volgen? Dit
uitspreken in de kerk noemen
we ‘belijdenis doen’. Waarom
zou je belijdenis willen doen?
Misschien ben je ooit door je
ouders gedoopt en wil je zelf ver-
antwoordelijkheid nemen voor je

geloof. Of misschien heb je God
later leren kennen en wil je je
laten dopen. Misschien wil je iets
van je geloof delen met andere
gemeenteleden. Of je voelt dat
je anderen nodig hebt om te
geloven en wil uitspreken dat je
trouw wil zijn aan de gemeente.
Als je overweegt om belijdenis te
doen kun je je aanmelden voor
belijdeniscatechese: een soort
verdiepingscursus in het christe-
lijk geloof. Daarbij gaat het over
de inhoud van het geloof, maar

ook over de verbinding tussen
geloof en ons dagelijks leven.
Arjo van der Steen en ik willen
volgend seizoen zo’'n verdie-
pingscursus aanbieden, waar-
bij de mogelijkheid bestaat om
belijdenis te doen op Palmzondag
(29 maart 2026). Overweeg je om
je belijdenis te doen of je te laten
dopen? Of ben je op zoek naar
een opfriscursus? We horen het
graag als je interesse hebt, dan
kunnen we bekijken wat voor
route we gaan uitstippelen.

Annelene Metz

kunnen



Visiegroep

Gesprek met de gemeente

De afgelopen weken stonden voor de visiegroep in het teken van ver-
binding en dialoog met de gemeente. Op drie zondagochtenden, véér
of na de kerkdienst, zijn er gesprekken gevoerd over drie kernwaarden.
Ter voorbereiding werden in de week voorafgaand korte video’s (vlogs)
over deze kernwaarden gedeeld via de website en de Emmaiisapp.
Daarnaast vond op 3 februari en 24 maart een gemeenteavond plaats,
waarin eveneens de kernwaarden centraal stonden.

Kernwaarden

Kernwaarden verwoorden waar
het in de kern om draait binnen
Emmaus. Ze geven richting aan hoe
we als gemeente willen zijn en wat
we belangrijk vinden in ons hande-
len. In die zin vormen ze de speer-
punten voor de komende jaren.
We zijn het proces gestart met het
formuleren van een aantal kern-
waarden. Na gesprekken met de
klankbordgroep, de wijkkerken-
raad en diverse gespreksgroepen
kwamen we tot tien kernwaarden.
De meeste hiervan zijn afkomstig
uit het beleidsplan en aangevuld
met waarden die uit de gesprekken
naar voren kwamen.

Tijdens de gesprekken met de
gemeente bleek dat er overlap
zat in de formuleringen van de
kernwaarden. Daarom zijn de tien
kernwaarden in eerste instantie
teruggebracht naar zes. Op de
gemeenteavond van 24 maart
2025 heeft de visiegroep deze zes
kernwaarden uitgebreid toegelicht
en besproken.

Toch bleken zes kernwaarden nog
steeds te veel om als gemeente
goed op te kunnen focussen. Op
basis van de input van de gemeen-
teavond én eerdere gesprekken
met gemeenteleden, heeft de
visiegroep tijdens de kerkenraads-
middag op zaterdag 5 april een
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voorstel gepresenteerd om het
aantal kernwaarden verder terug
te brengen tot vier.

Vervallen kernwaarden:

¢ ‘Oefenplaats met Jezus als
voorbeeld’ is als kernwaarde
geschrapt. Niet omdat deze
waarde niet belangrijk is, maar
juist omdat Jezus de kern vormt
van het gemeenteleven. Daarom
is ervoor gekozen Hem cen-
traal te stellen in de missie van
de gemeente.

‘Zorg voor de schepping’ is
eveneens komen te vervallen.
Dit was een moeilijke keuze.
Hoewel deze waarde belangrijk
is, bleek uit de gesprekken dat
dit thema breder leeft in de
samenleving en niet specifiek als
speerpunt van Emmaus wordt
ervaren. Als gemeente blijven
we natuurlijk zoeken naar
manieren om te verduurzamen.

Hoe verder tot juni
In april en mei zullen we de
vier kernwaarden verdiepen en

concreet uitwerken. Elke kern-
waarde heeft een ‘eigenaar’ binnen
de visiegroep die verantwoordelijk
is voor de verdere invulling.

De indeling is als volgt:

Kernwaarde Eigenaar

1. Eenheid in

verscheidenheid Al (s

2. God dienen in | Arjo van der

de wereld Steen

3. Met alle Marjanne
generaties Verburg

4. Spiritualiteit | Petra Verra en
en verstilling Kees de Bruijn

Voor de verdieping wordt onder
andere de volgende informa-
tie verzameld:

1. Welke input is er al vanuit de
gemeente gegeven?

2. Wat zegt de Bijbel
dit thema?

3. Wat kunnen we leren vanuit de
literatuur, van andere gemeen-
ten en van experts?

4. Wat doen de taakgroepen al op
dit vlak? Wat is er al gaande?

Vervolgens worden de kernwaarden

vertaald naar concrete uitwerking:

Hoe geven we hier in de praktijk

invulling aan? Wat betekent dit voor

bijvoorbeeld het jeugdwerk, de ere-
dienst en de urenverdeling binnen
het pastoresteam?

over

Op 7 en 20 mei gaat de visiegroep
in gesprek met de taakgroepen om
per kernwaarde op te halen waar
zij al mee bezig zijn. De uitkomsten
van deze avonden worden meege-
nomen in de uitwerking.

In de KERKMAG van juni zal nader
worden ingegaan op het vervolg-
proces; hoe we verder gaan met
de verdiepingen en uitwerkin-
gen per kernwaarde en hoe de



gemeente hier weer bij betrokken
gaat worden.

Definitieve missie en
kernwaarden

Op basis van de inbreng van de
gemeente tijdens de gesprekken,

heeft de kerkenraad de onder-
staande herziene missie en vier
kernwaarden vastgesteld. Maar we
vinden het belangrijk dat de gehele
gemeente zich hierin kan vinden,
daarom bieden we de mogelijk-
heid om hierop te reageren. Dit

per e-mail aan Richard de Mooij
(richarddemooij@live.nl).

Namens de visiegroep, Richard de
Mooij (voorzitter)

Emmaus

Wie wij mogen zijn als kerk, als leden van de gemeente Emmaiis,
beschrijven we in onze missie en onze vier kernwaarden.

Missie
In de protestantse wijkgemeente
Emmals staat Jezus Christus
centraal.

Hij laat ons zien wie God is. Jezus is
degene die ons samenbindt en hij is
ons voorbeeld in zijn relatie tot God
en tot de mens.

Daarom:

e Omarmen we onze verschei-

denheid in geloven; we leren

van elkaar en ontdekken zo
meer van God;

Is er plek voor en zoeken we

verbinding tussen alle genera-

ties; we hebben elkaar nodig om
samen te groeien in geloof;

Is er ruimte voor spiritualiteit en

verstilling, een plek om op adem

te komen en om het werk van

Gods Geest ruimte te geven;

e Weten we ons geroepen om, in
navolging van Jezus, te werken
aan vrede, compassie en recht
voor heel Gods schepping, dicht-
bij en veraf.

Kernwaarde 1:
Eenheid in verscheidenheid

M In deze tijd van polarisa-
IE =i| tie waarin mensen vaak

tegenover elkaar

komen te staan willen we als
Emmaus juist blijven zoeken naar
hoe we verbonden blijven met
elkaar. Wij geloven dat verscheiden-
heid in traditie, geloofsbeleving en
overtuiging een verrijking is voor de
gemeente. We zijn nieuwsgierig en
mild naar elkaar. Door elkaar ruimte
te geven enin gesprek te gaan, leren
we van elkaar en ontdekken we
meer van God. Samen groeien we in
geloof en bouwen we aan een
gemeenschap waarin iedereen zich
welkom voelt.

Kernwaarde 2:
God dienen in de wereld
Zoals  Christus
mensen met ver-
driet, zorgen, wan-
hoop en angst
opzocht, zo zijn wij
als zijn gemeente
ook geroepen om bij mensen te zijn.
We willen dienstbaar zijn, dichtbij en
ver weg, in het dorp enin de wereld.
Met open ogen en open oren zoeken
we actief waar vrede, recht, troost
en zorg nodig is. Daarbij sluiten we
graag aan waar God al aan het werk
is in de wereld. Dit vullen we zowel
pastoraal, diaconaal als missionair in.

Kernwaarde 3: Met alle generaties

We willen een

[ N ] gemeente zijn

® e Waarin er voor

alle generaties

een plek is. Jong

en oud leren van

en met elkaar,

delen hun ervaringen en bouwen

samen aan de gemeente. We gelo-

ven dat iedere leeftijdsgroep een

unieke bijdrage heeft en dat we

elkaar nodig hebben om samen te

groeien in geloof en onderlinge ver-

bondenheid. Samen zoeken we naar

hoe we kerk kunnen zijn en blijven,
ook voor komende generaties.

Kernwaarde 4:
Spiritualiteit en verstilling
Py De kerk is bij uit-
é '] stek een plek om

op adem te

komen. Een plek

waar je als mens

niet wordt afge-

rekend op je
prestaties of op wat dan ook. Een
plek waar aandacht is voor je ziel.
We oefenen ons in het afstemmen
op God, steeds weer, individueel en
met elkaar, om het werk van de
Geest ruimte te geven. Onder meer
meditatie en rituelen kunnen ons
helpen om het geloof van het hoofd
naar het hart te brengen.
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Diaconie

De kerken van Bodegraven-
Reeuwijk op de bres voor armoede

Door de kerken werd de afgelopen jaren meer en meer gesignaleerd dat
er mensen tussen wal en schip dreigden te vallen door samenloop van
omstandigheden waarbij hulp niet altijd volgens de wettelijke regels ver-

strekt zou kunnen worden.

e verslechtering van de
economische situatie in
Nederland van enkele

jaren geleden was daar debet
aan. Uiteraard werd en wordt er
op verschillende manieren, door
de kerken, hulp verstrekt aan
eigen leden en soms daarbui-
ten. Het grootste probleem was
de vindbaarheid van mensen die
zich niet lieten en laten vinden,
zowel binnen als buiten de kerken,
omdat ze zich schamen voor hun
armoede. De vraag hoe hulp te
verstrekken aan degene die daar
behoefte aan hebben, leefde al
geruime tijd binnen alle diaconieén
van onze plaatselijke kerken. Ook
bij onze kerk. Enkele jaren geleden
werden de handen ineen geslagen

door de gezamenlijke diaconieén
en ontstond het initiatief van
een Noodfonds.

Dit Noodfonds is bedoeld
voor mensen in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk die voor een
deel door hun situatie buiten de
gemeentelijke regels vallen voor
(financiéle) hulp.

Er werd contact gezocht met de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
om tot een vorm van samenwerking
te komen. Tijdens dit proces is ook
de uitvoering van het Noodfonds
verder vorm gegeven, e.e.a. in over-
leg tussen alle diaconieén.

Dat heeft erin geresulteerd dat er
een groepje uit de diverse diaco-
nieén zich als stuurgroep verant-
woordelijk heeft gesteld om de

uitvoering van het Noodfonds ter
hand te nemen.

Alle diaconieén hebben zich inmid-
dels achter het initiatief Noodfonds
geschaard en er zijn afspraken
gemaakt met het stuurgroepje om
de vinger aan de pols te houden.
Inmiddels heeft de Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk zich ook
akkoord verklaard samen te willen
werken. Voor het gemeentelijke
antwoord op armoede is inmiddels
Boris opgericht, te vinden via www.
bodegraven-reeuwijk.nl/boris.

Geconstateerd is dat het belang-
rijk blijft om de vindbaarheid te
vergroten van mensen om hulp
mogelijk te maken. Dus heeft u sig-
nalen dat iemand hulp nodig heeft
in welke vorm dan ook, graag con-
tact opnemen met Henk Stapper,
0615364530, Taakgroep Diaconie.
Er wordt rekening gehouden met de
regels vanuit de AVG om de vertrou-
welijkheid te waarborgen.

Alvast hartelijke dank voor het mee-
denken en meedoen. Samen op de
bres tegen armoede.

Henk Stapper

Zomermarkt 17 mei 2025

In en rond 't Centrum van 9.00 uur tot 13.00 uur

Gezellig als we u daar kunnen
ontmoeten. Natuurlijk om te
snuffelen tussen de aangeboden
goederen en kleding, en in te
schrijven voor de aangeboden
diensten. lets lekkers mee te
nemen voor thuis of een gezellig
bloemetje of plantje te scoren.

KERKMAG Bodegraven

Een kopje koffie met een taartje
te eten en mee te spelen met het
Rad van Fortuin om mooie prijs-
jes te winnen. Kinderen kunnen
worden geschminkt en er is een
grabbelton. En dat alles voor het
goede doel, daar zullen we u op
de markt verder over informeren.

Erisinieder geval genoeg te doen
en te beleven voor jong en oud,
met elkaar maken we er weer een
gezellig festijn van!

Inleveren van goederen en kle-
ding kan nog in de week voor-
afgaand aan de Zomermarkt,
maandag 12 mei tot en met don-
derdag 15 mei van 19.00 uur tot
20.30 uur in 't Centrum.

Tot zaterdag 17 mei!

Wilco, Adrie, Lisette en Jeannette




Het Appelboomproject 2025:
nieuwe paden op het terrein van
Hand in Hand Community in Ghana

leder jaar in het voorjaar is er de bekende collecte voor Het Appel-
boomproject. Een project dat vanuit de Lutherse traditie voortkomt en

door Emmaiis is voortgezet.

3

et Appelboomproject
refereertaan de uitspraak
van Maarten Luther, die

zei: ‘Zelfs als ik wist dat morgen
de wereld zou vergaan, dan zou ik
vandaag een appelboom planten’
Hiermee wilde Luther zeggen: ‘Het
planten van een boom geeft hoop.
Dit jaar is het collectedoel een
buitenlands project, maar het
heeft een duidelijke verbinding
met ons: Hand in Hand Community

in Ghana. Deze unieke leefgemeen-
schap voor in de steek gelaten kin-
deren en jongvolwassenen met
een verstandelijke of een meervou-
dige beperking, afkomstig uit heel
Ghana, wordt sinds 2009 beheerd
door Albert en Jeannette van Galen
uit Reeuwijk, en meerdere van onze
gemeenteleden hebben hier al hun
handen uit de mouwen gestoken!

Er is ook een goed lopende
‘beschutte werkplaats’ voor jong-
volwassenen met een beperking,
die daar overdag creatief en nuttig
bezig kunnen zijn en die tegelijker-
tijd heel aantrekkelijke sieraden en
kleurrijke stoffen maken. De ver-
koop daarvan ondersteunt het werk
van de Hand in Hand Community.

Momenteel wonen er zo'n
90 bewoners en zijn er ongeveer
50 kinderen die de Daycare-centra
in de omgeving bezoeken. Dan zijn
er nog zo’n 50 andere kinderen
die door het Outreach programma
ondersteund worden. In totaal
zijn er 55 a 60 personeelsleden
in dienst.

De paden op het terrein zijn hard
aan een opknapbeurt toe! Ze zijn
door erosie, zware regenval, boom-
wortels enz. in slechte staat.
Behalve een gift tijdens de collec-
tes, kunt u ook producten kopen
die op de beschutte werkplaats in
Ghana worden gemaakt. U vindt
deze na de diensten op een speci-
ale tafel in ‘t Centrum.

Tijdens de SHH-dienst op 27 april
zijn Albert en Jeannette bij ons en
zullen dan meer over het collecte-
doel vertellen. We hopen natuur-
lijk op een prachtige opbrengst
zodat de paden gerealiseerd
kunnen worden!

Namens de Appelboomcommissie,
Ditte, Lineke, Joke en Suzan
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Local Care

Pastor Anastasij

Local Care is bij velen van u bekend van de bouw van Dim Dirk Jana, de zorgboerderij in Oekraine die mede
op initiatief van Dirk Jan Warnaar wordt gerealiseerd. Daarnaast ondersteunt Local Care ook al een lange
tijd pastor Anastasij, een bescheiden maar bevlogen priester, die nu werkzaam is in de omgeving van Kher-
son, in het zuiden van Oekraine. Hij heeft leukemie en Local Care betaalt maandelijks een vergoeding voor
zijn medicijnen. In 2018 was hij in Bodegraven om het jubileumconcert van 10 jaar Local Care bij te wonen.

nlangs stuurde pastor Anastasij ons het ver-
O drietige bericht dat zijn kerk door een drone
is verwoest.

Met hulp van de plaatselijke gemeenschap is de ruimte
zo goed als het kon weer schoongemaakt, zijn de
ramen voorzien van plastic en is er een provisorisch
plastic dak gemaakt. Herstel van het gebouw is in deze
tijd van oorlog niet mogelijk. Nog iedere dag vliegen
drones over het dorp en richten verwoestingen aan.
Pastor Anastasij schrijft in een brief aan ons:

Onze gemeenschap staat nu voor een grote uitdaging: de
eenheid bewaren, blijven bidden voor vrede en wachten
op veranderingen ten goede aan het front. We dromen
van de herbouw van de kerk zodra de militaire situatie
gemakkelijker wordt dan nu. We geven het gebed en de
bijeenkomsten niet op. Ik ondersteun het moreel en de
goede stemming van de mensen zoveel als ik kan.

We zijn bedroefd, maar niet gebroken, want Christus is
met ons en u bent met ons.

Het is voor ons niet voor te stellen in wat voor erbar-
melijke omstandigheden en met welke angst deze
mensen moeten zien te overleven. Maar zij hebben
de hoop niet verloren!

Laten wij deze mensen gedenken in onze gebeden,
bidden om kracht en moed voor hen om door te gaan.
Laten we blijven bidden om vrede.

Wilt u een financiéle bijdrage leveren? U kunt doneren
aan NL24 RABO 0149 0870 71 t.n.v.

Stichting Local Care o.v.v. pastor Anastasij. Bij voorbaat
hartelijk dank!

Namens stichting Local Care, Eric Bette
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BOC-nieuws

Bodegraafse oud papier centrale

Gewicht (kg)
maand
jan

feb
mrt
apr
mei
jun

jul

aug
sep

okt
nov
dec

totaal

Beknopt financieel verslag:
Verlies en Winst
Opbrengsten

Kosten

Resultaat

Resultaat per deelnemer
Hervormd

Emmaus

Gereformeerde Gemeente
Milandschool

Totaal resultaat

2024
75.060
56.180
56.240
67.040
67.380
54.280
54.900
46.740
56.080
65.200
55.080
65.940

720.120

2024 (euro)
28.804,80
-2.611,75
26.193,05

8.846,23
6.844,12
9.509,54
993,16
26.193,05

2023

86.860

54.000

55.080

70.060

42.100

62.330

54.980

61.620

51.340

68.260

53.540

65.920

726.090

2023 (euro)

29.040,00

-3.200,87

25.839.13

9.259,46
6.290,99
9.457,95
830,73

25.839,13

eerdere jaartotalen

jaar Gewicht (kg)
2024 720.120
2023 726.090
2022 771.320
2021 886.780
2020 763.520
2019 957.260
2018 997.860
2017 1.036.240
2016 1.141.180
2015 1.121.460
2014 1.118.940
2013 1.172.840
2012 1.256.640

ok in 2024 hebben onze vrijwilligers papier

opgehaald voor de BOC. Veel dank voor hun

inzet, waardoor onze wijkgemeente Emmads
een mooie financiéle bijdrage heeft mogen ontvangen.
Per kg papier ontvangen we van de gemeente Bode-
graven € 0,04. De kosten van de vrachtwagens en per-
soneel draagt de gemeente bij.
De dalende trend van de hoeveelheid papier zet
zich door.
De opbrengst wordt verdeeld op basis van het aantal
vrijwilligers per deelnemende organisatie. Voor
Emmaus blijft het lastig om elke maand voldoende
vrijwilligers te vinden. We zijn blij dat met name de
Gereformeerde Gemeente en de Hervormde Kerk de
ontstane gaten telkens konden invullen.

Namens de BOC
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Jubileum

35 jaar Cantorij

Rond 11 mei van dit jaar is het 35 jaar geleden dat de Cantorij werd
opgericht. Toen, in 1990 dus, was zij onderdeel van de Gereformeerde
Kerk van Bodegraven. Sinds de fusie van 2012 maakt de Cantorij deel
uit van de Protestantse Wijkgemeente Emmaiis.

n het kader van het jubileum
Iis de Cantorij de afgelopen

maanden bezig geweest met
hetinstuderen van de Missa Solem-
nis, in 1991 geschreven respectie-
velijk gecomponeerd door Huub
Oosterhuis en Tom Lowenthal. De
Cantorij voert deze mis uit tijdens
de avonddienst van 18 mei a.s.
(19:00 uur in de Ontmoetingskerk).
De Missa Solemnis is een litur-
gisch werk dat niet de traditionele
structuur van een mis volgt, zoals
die van Bach, Mozart of Beetho-
ven met kyrie, gloria, credo, sanc-
tus en agnus dei. In plaats daarvan
vertelt het een bevrijdingsverhaal
geinspireerd door Bijbelse the-
ma’s, met een focus op rechtvaar-
digheid en solidariteit. Kees Kok,
theoloog, collega en vriend van
Huub Oosterhuis zegt er onder
andere het volgende over:

De Cantorij in mei 1990

m KERKMAG Bodegraven

en

“... Deze Missa Solemnis, deze
‘Hoogmis’, vertelt het verhaal
dat onder en achter alle tradi-
tionele, katholieke en protes-
tantse vormen van liturgie ligt:
Het grote bevrijdingsverhaal
van de bijbel. Het gaat over
een stem die de doodse stilte
breekt, die ons geweten wekt,
die ons in deze chaoswereld
gaande houdt, op weg naar
een betere. Een oratorium
over de woorden die deze stem
ons in de mond legt en op het
hart bindt...”

‘Hoor Gij! Mij geschiede uw
woord, ga mijn kracht niet te
boven, verzacht mijn hart’. Dat
antwoord op de stem is in alle
tijden door tallozen herhaald,
gefluisterd, geroepen, door
jong en oud. Dorstend naar

gerechtigheid zijn zij met de
vurige moed der hoop de weg
van dat woord gegdan, als op
adelaarsvleugels. En altijd bleef
en blijft daarbij de verwon-
derde vraag: ‘Wie zijt Gij’, wie is
die God die bij monde van de
profeet Jesaja zo heftig troos-
tend, zo rotsvast zeker van zich
doet spreken? Kan zo’n God wel
bestaan, hebben wij die niet zelf
bedacht? Zeker is wel dat ont-
rechten bestaan en dat wij de
armen altijd bij ons hebben.
Daarom blijven wij luisteren
naar die stem die voor hen
opkomt, naar al die ‘zwijgende
tastende, wachtende, horende
woorden’ die uit die stem zijn
voortgekomen. En zo gaan wij
straks, met het laatste lied, de
wijde wereld in, door zonnige
aardse lichte taalvelden vol
‘verten, rozen, rivieren, wegen
onder wolken, steden en huizen
van mensen’.
Moge de taal en de toon van
deze ‘hoge mis’ van het woord,
deze ‘missa solemnis’, met
ons meegaan.”

Weet je welkom in de avonddienst

op 18 mei en laat je inspireren door




wordt.” Laten we dat met elkaar
blijven doen!

de woorden die ons oproepen om
rechtvaardig te zijn naar en soli-
dair te zijn met hen die het juist zo
nodig hebben.

Daarnaast laten we na de ochtend-
dienst van 11 mei in de Ontmoe-
tingsruimte een video zien en horen
met impressies van 35 jaar Canto-
rij, die Hans en Noor van der Ploeg
samenstelden. Ook trakteren we,
als jubilarissen, op CantorijCookies!
Weet je dus ook hier welkom!

Een hartelijke groet van de leden
van de Cantorij

Tenslotte. Tijdens de ‘installatie’ g
van de Cantorij in 1990 schreef de
toenmalige commissie eredienst:
“dat dit nieuwe initiatief mag leiden
tot verrijking van de eredienst,
zodat de lofzang gaande gehouden

De Cantorij op 16 april 2025. vinr: Nelie Flikweert, Margreet Kemp, Alie Benedictus,
Marjan Zwaan, Mieke Brusse, Janneke Benedictus, Suzan Hille, Cor de Raadt, Kees de
Bruijn, Bas Batelaan, Henry Brusse en cantor Sjaak Warnaar. Op de foto ontbreken
Klasien Hanssens, Els van Dijk, Lia de Raadt, Anneke de Waal, Dick Broere en Paul
Kleuver (Foto: Noor van der Ploeg)

Bouwen en Ontmoeten

Thema-avond Christelijke meditatie

Op maandagavond 19 mei is er een thema-avond over christelijke meditatie.

editatie is heel populair, in allerlei
vormen en vanuit verschillende ach-
tergronden. Mensen hebben blijkbaar
behoefte aan rust en stilte in het drukke bestaan
van alledag. Voor meditatiecursussen en stilteme-
ditaties vanuit oosterse tradities zijn vaak wachtlijs-
ten! We staan er vaak niet bij stil dat meditatie ook
eeuwenoude wortels heeft in de christelijke traditie.

Meditatie als oefening in verstilling en gebed werd
en wordt o.a. in kloosters beoefend om ontvankelijk
te worden voor de aanwezigheid van de Eeuwige.
Voor deze thema-avond is Ineke Groenendijk uitgeno-
digd, zij leidt de maandelijkse meditaties in Reeuwijk-
de Ark. Het programma bestaat uit een toelichting op
enkele meditatievormen en aansluitend zal Ineke de
meditatie leiden.

Hartelijk welkom als je voor het eerst, of opnieuw
kennis wil maken met meditatie. Je kunt gewoon
meedoen zonder ervaring, luisteren en stil worden.
Na afloop kun je in stilte naar huis gaan, of even napra-
ten. Voel je vrij om te doen wat bij jou past. De avond
begint om 20.00 uur tot ca. 21.15 uur in "t Centrum.
Fijn als je je aanmeldt, maar ook zonder aan-
melding ben je welkom: a.zaalberg@freeler.nl,
tel.: 06-46512912
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Beheer kerkgebouwen

Soms is het een kunst....

Het thema van deze KERKMAG is geloof en kunst. Maar wat heeft dat te maken met de bedrijfsvoering, de
contracten, het onderhoud en alles waar de taakgroep Beheer & Financién zich mee bezighoudt?? Zo op het
oog misschien niets of toch ook weer wel? Zoals vaker vermeld, er zijn veel inspanningen nodig om iets te
realiseren. Maar dat die inspanningen, waar en door wie ook geleverd, iets opbrengen? Jazeker, saamhorig-
heid, gezelligheid, plezier, diepgang en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De variant op het thema is dat
het soms een kunst is om het geloof met elkaar te beleven. De taakgroep is met van alles bezig om vooral de
faciliteiten hiervoor te verzorgen voor de wijkgemeente Emmaiis.

p dit moment wordt het hekwerk rondom

de Ontmoetingskerk, hek voor hek, geschil-

derd door Hilda en Lineke. Zoals op de foto
zichtbaar is, wordt er eerst een primer aangebracht,
waarna het hek wordt afgelakt. De witte elementen
worden aan het einde van de klus geschilderd. Zodra
dit klaar is, is hiermee ook de herinrichting van de tuin
gerealiseerd. Na nieuw straatwerk, nieuwe planten
etc. en het nodige snoeiwerk is dit de kroon op al het
werk. Op het dak zijn inmiddels de loodlappen ver-
vangen. Degene die dit heeft gedaan verbaasde zich
over het feit dat we nog geen lekkage hadden gehad,
want het was in slechte staat. Maar dit kunnen we dus
ook weer afvinken. In de Ontmoetingskerk wordt een
vaste trap gemaakt die toegang geeft tot de toren en
het dak, zodat we hier veilig werkzaamheden kunnen
doen. Deze trap komt naast het orgel, waarschijnlijk
aan de zijde die nu voor publiek is afgesloten. In de
keuken en de jeugdzolder zijn de kranen vervangen. De
Lutherkerk moet weer worden geschilderd en de schil-
der heeft de opdracht gekregen dit werk in te plannen.

Rond of net na de bouwvak gaan ze hiermee starten.
En je zou het bijna vergeten, maar we hebben nog een
andere kerk die onderhouden moet worden, de Sal-
vatorkerk. Inmiddels is met de huurders, pinksterge-
meente Morgenstond, een goed gesprek geweest om
de samenwerking te versterken.

En dan de herinrichting van de Ontmoetingskerk. De
werkgroep die nu Herinrichting 2028 wordt genoemd
(om hun ambitie aan te geven) heeft van de kerken-
raad de opdracht ontvangen voor het onderzoek naar
multifunctionaliteit en voor de eerste schetsen van een
nieuw liturgisch centrum. Over het groot onderhoud,
dat nodig is en hand in hand kan gaan met de herin-
richting, is nog geen beslissing genomen. Hier hebben
we als taakgroep nog wat voorwerk in te verrichten.
Een lange weg, maar een weg die we met elkaar
moeten afleggen.

Namens de taakgroep Beheer & Financién,
Frank Baas
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Lief en leed

Comitée Meeleven

Velen onder u kennen het boekje ‘Wat bezielde hen?’ samengesteld
door Cock Karssen en uitgebracht in 1999 ter gelegenheid van 100 jaar
Gereformeerd Kerkgebouw in Bodegraven.

aarin staat vermeld dat
de vrouwenvereniging in
1971 het initiatief nam

om een comité op te richten. De
dames van het comité krijgen ieder
een eigen wijk van de gemeente en
leven daar mee met het lief en leed
dat zich voordoet onder de kerk-
leden. Aan die opzet is na 54 jaar
nauwelijks iets veranderd. Ooit met
40 dames begonnen is dit inmid-
dels geslonken naar 30 dames,
maar het bezoekwerk wordt nog
steeds met enthousiasme gedaan.
De leeftijdsgrens is inmiddels wel
verhoogd, bezocht men voor-
heen nog vanaf 75 jaar, inmiddels
is dit vanaf 80 jaar. Veel mensen
worden ouder, blijven langer actief,

ouderenbezoek vanuit de kerk bij
75 jaar is dan vaak nog niet nodig.
De taken tussen taakgroep pasto-
raat en het comité zijn goed afge-
stemd, zodat we elkaar kunnen
vinden en aanvullen.

Met drie bestuursleden hebben we
ieder 9 bezoekdames onder onze
hoede, die bij ons terecht kunnen
met vragen. Elke bezoekdame heeft
gemiddeld 10 adressen. Ook hebben
de bezoekwijken waar mogelijk een
pastoraal werker zodat er als dat
nodig is onderling contact is tussen
pastoraal werker en bezoekdame in
een wijk.

Eén keer per jaar, in oktober, komen
alle dames bij elkaar in ‘t Centrum.

Dan is er tijd en ruimte voor onder-
linge ontmoeting, maar ook voor
vragen en mededelingen. Als er
dames stoppen is dit de gelegenheid
om te bedanken voor vaak heel veel
jaren trouwe dienst of om nieuwe
dames te verwelkomen.

Daarnaast komen de bestuursleden
(of contactdames) in kleinere kring
ook één keer per jaar met hun eigen
9 bezoekdames begin april bij elkaar.
Ontmoeting en gezelligheid staan
voorop, maar dan worden bijvoor-
beeld ook de paasgroeten uitgedeeld
die de dames in de week voor Pasen
in hun eigen wijk bezorgen. Het wel
en wee in de wijken wordt doorge-
sproken. Niet iedereen wil bezoek,
maar toch is er aandacht
in de vorm van een kaart,
of bloemen bij een huwe-
lijksjubileum. Het comité
werkt ook met algemene
kaarten, origineel getekend
door Suzan Hille en voorzien
van het Emmadslogo voor
allerlei gelegenheden in de
eigen wijk.

En is er een huwelijksjubileum dan
gaat de bezoekdame met een bloe-
metje langs. Dit gebeurt al vanaf een
25-jarig huwelijk.

In december stelt het bestuur kerst-
tasjes samen, die door de bezoek-
dames opgehaald worden en
persoonlijk afgegeven in de week
voor Kerst.

Enthousiast om ook bezoekdame (of
bezoekheer!!) te worden, laat het
ons dan weten!

Hartelijke groet,

Ada van Dijk, Alie Benedlictus en
Truus van Donk.

Info: 06 — 1831 1916

mei 2025



Van de Kerkenraad

VOG verplicht bij Emmalis

Vanaf 1 juli 2025 moet iedereen die actief is als medewerker of vrijwil-
liger bij Emmaiis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Dat is
nieuw, en we leggen graag uit waarom dit nodig is.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waarin
staat dat je in het verleden geen
strafbare dingen hebt gedaan die
een probleem zijn voor het werk
dat je wilt doen. De overheid con-
troleert of je een strafblad hebt.

Zo’'n verklaring is vooral belangrijk

voor mensen die:

e werken met kinderen of kwets-
bare mensen (zoals ouderen of
mensen met een beperking),

e omgaan met vertrouwe-
lijke gegevens,

e of werken met geld.
Let op: een VOG zegt niet alles.
lemand kan wel iets verkeerds
hebben gedaan waar geen aan-
gifte van is gedaan. Toch is een VOG
een belangrijk teken van bewust-
wording: je werkt met kwetsbare
mensen, dus daar hoort zorgvul-
digheid bij.

Voor wie is een VOG verplicht
vanaf 1 juli 2025?
Volgens de regels van de Protes-
tantse Kerk (artikel 2.2 van Gene-
rale Regeling 16) geldt de VOG voor:
¢ alle ambtsdragers (ouderlingen,
diakenen, predikanten),
iedereen die namens de kerk
pastorale taken doet,
¢ mensen die regelmatig bege-
leiding geven aan kinderen of
kwetsbare mensen,
¢ mensen die vaak als enige
volwassene zijn met kwets-
bare mensen,
e vertrouwenspersonen,

KERKMAG Bodegraven

e en andere vrijwilligers waarvan
de kerkenraad vindt dat een
VOG belangrijk is.

Kort gezegd: heb je regelmatig

persoonlijk contact met kwetsbare

mensen? Danis een VOG verplicht.

Waar vind ik meer informatie?

Meer lezen over de VOG binnen de

Protestantse Kerk? Kijk dan op:

e https://protestantsekerk.nl/
kerkenraad/vog/

Wat betekent dit voor mij als
vrijwilliger of medewerker binnen
Emmaiis?

De kerkenraad heeft bepaald voor
welke taken binnen Emmaus een
VOG nodig is. Via de voorzitters van
taakgroepen hoor je of dit ook voor
jou geldt.

Zodra dat duidelijk is, wordt je
e-mailadres opgevraagd en krijg
je via e-mail een uitnodiging om
de VOG online aan te vragen via
Justis (de overheidsorganisatie
die VOG’s afgeeft). Daarvoor heb
je DigiD nodig. Na goedkeuring
door Justis ontvang je de VOG in je
mailbox. Deze stuur je door naar:
VOG@pge.nu.

VOG zonder DigiD

Heb je geen DigiD? Dan kun je de
VOG ook schriftelijk aanvragen
bij jouw gemeentehuis. Hiervoor
heb je wel een aanvraagformulier
nodig, dat Emmals voor je aanle-
vert. De kosten zijn dan € 41,35.

Let op: online aanvragen via DigiD
is gratis en heeft dus onze voorkeur.

Wat als je geen VOG krijgt?

In zeldzame gevallen krijgt iemand

geen VOG. Dat gebeurt bij onge-

veer 2 van de 1000 aanvragen.

¢ De overheid kijkt meestal
4 jaar terug.

¢ \Voor zedendelicten (bijvoor-
beeld seksueel misbruik) wordt
altijd gekeken, ook als het
langer geleden is.

e Voor jongeren onder de 23 jaar
geldt meestal een kortere
periode, tenzij het om ernstige
feiten gaat. Een HALT-straf telt
niet mee als reden om een VOG
te weigeren.

Hoe gaan we met de VOG’s om?
We bewaren de VOG zelf niet,
maar houden wel bij of je een
geldig VOG hebt.

Elk jaar bekijken we of er nieuwe
mensen zijn voor wie een VOG
nodig is. Als je stopt en later
weer begint (ook als je herko-
zen wordt), moet je opnieuw een
VOG aanvragen.

Een VOG heeft geen officiéle eind-
datum, maar het is verstandig om
hem elke 5 jaar te vernieuwen.
Emmaus volgt dat advies.

Wat als je geen VOG wilt
aanvragen?

Dan kun je jouw taak bij Emmals
niet meer uitvoeren.

Dat is misschien lastig, maar we
doen dit om onze kwetsbare
mensen — jong én oud — zo goed
mogelijk te beschermen. We hopen
op je begrip.

Vragen? Mail gerust naar
VOG@pge.nu



Direct een berichtje sturen

Er is weer een mooie update geweest van onze Emmaiis-app met twee

handige verbeteringen.

Arjo van der Steen

2 Voorganger - Kerkelijk Jongeren-) Werker

Whatsapp en e-mail

In de gemeentegids kan je elkaar
opzoeken, dat weten we wel,
toch? Nu zijn er bovenaan de twee
knoppen toegevoegd waarmee

Stuur elkaar

een appje!”

je diegene direct een berichtje
via Whatsapp of een mailtje kan
sturen. ldeaal dus! Let op: de
Whatsappknop zie je alleen als
diegene zijn/haar 06-nummer
heeft ingevuld. Mocht je dat nog
niet hebben gedaan: gelijk even

Emmaiis-app

doen én controleer of je profielfoto
up-to-date en goed herkenbaar is!

Nieuwsgierig geworden? Ga rechts
onderin de app naar ‘Gemeente’ en
bekijk de gemeenteleden. Rechts
bovenin (bij het poppetje) vind je
je eigen profiel.

Open groepen

Heb je een idee voor een groep en
is deze interessant voor iedereen?
Dan kan je nu ook een open groep
maken. ledereen kan hier in- en/
of uitstappen zonder dat je als
beheerder mensen zelf hoeft toe
te laten. Voel je vrij om een kijkje
te nemen en als het niet is wat
je zoekt, dan kan je er altijd weer
uitstappen. Doe vooral zelf mee,
post in de groepen, draag bij aan
gesprekken en laat weten wat je
denkt! Gemeente zijn we samen!

Heb je vragen? We horen
graag van je!

Hartelijke groet van de werkgroep,
Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo en
Manon

Bij deze KERKMAG vindt u ook weer een los vel met
het verzoek om een jaarlijkse financiéle bijdrage

voor KERKMAG.

Emmaus Kerkmagazine,
met vermelding van

KERKMAG 2025, of u kunt
de QR-code scannen.

Hieronder vindt u de gegevens samengevat:

Richtbedrag is € 35 voor een jaargang KERKMAG.
U kunt dit bedrag overmaken naar:
NL93 RABO 03737 168 77 t.n.v. PGB

Hartelijke groet,
Redactie KERKMAG




Inbox

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken
voor de vele kaarten en bloemen ter gelegenheid
van ons 50 jarig huwelijk

Dick en Liesbeth Oudlijk

PCOB-busreis 2025

Dinsdag 20 mei a.s.
gaan we naar Leerdam
en maken een prach-
tige tocht over de Linge.
Tijdens de rondvaart
genieten we van een lunchbuffet. Vervolgens
bezoeken we de Glasblazerij voor een demon-
stratie glasblazen.

We vertrekken om 9.15 uur vanaf Rijngaarde
en om 9.30 uur vanaf de achterzijde van
het gemeentehuis.

Omstreeks 17.30 uur zijn we weer terug
in Bodegraven.

De kosten van deze geheel verzorgde reis zijn
€ 75,00 p.p.

Wilt u mee of wilt u meer informatie, bel of
mail met Henk Pauw, tel. 0172-616138 of
hjpauw@xs4all.nl

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle
mooie kaarten, felicitaties en prachtige bloe-

men die bij ons bezorgd werden omdat we
55 jaar getrouwd waren.
Heel veel dank, gemeente Emmads,

Piet en Ria Zeeuw

OPROEP!

De heer Abdel El Kadouri zoekt met spoed een
nieuwe woonplek. Hij woont nu bij De Graaf aan
de Buitenkerk maar per 1 juli moet hij daar weg.
Abdel zoekt een woonkamer met 1 of 2 slaap-
kamers met eigen douche en toilet. Hij werkt
momenteel bij Optisportin de Kuil in Bodegraven.
Als u kunt helpen of iemand weet die woon-
ruimte beschikbaar heeft, stuur uw reactie naar
s.bonnema@ziggo.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vriendelijke groet, ook namens Abdel

Sietse Bonnema, Bodegraven

Ontmoetingen onder de koffie

Dinsdagochtend 27 mei in 't Centrum van de
Ontmoetingskerk drinken we weer koffie met
elkaar en om 12.00 uur eten we een brood-
maaltijd. De deur is om half 10 open, komt u
ook en eet u mee? ledereen van harte welkom.

Taakgroep Diaconie



Agenda

Kerk in de week Emmaiis

Datum Tijd Activiteit Plaats

Mei

12 mei 2025 20 tot 22 uur Inspiratie duurzame keuzes t Centrum
13 mei 2025 14.00 uur Rouwgroep t Centrum
14 mei 2025 14.30 uur Ouderenkring Salvatorkerk
12 t/m 15 mei 2025 19 tot 20.30 uur Inleveren spullen zomermarkt 't Centrum
16 mei 2025 Kopij sluiting KERKMAG-juni '25

17 mei 2025 BOC

17 mei 2025 10 tot 12 uur Philadelphia-club

17 mei 2025 9 tot 13 uur Zomermarkt "t Centrum
19 mei 20 tot 21.15 uur Thema-avond Christelijke meditatie ‘t Centrum
20 mei 2025 PCOB-busreis

27 mei 2025 9.30 uur Koffieochtend "t Centrum
Juni

4 juni 2025 Bezorgen KERKMAG

7 juni 2025 9 tot 12 uur Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
11 juni 2025 14.30 uur Ouderenkring Salvatorkerk
13 juni 2025 Kopij sluiting KERKMAG-juli/aug. ‘25

21 juni 2025 BOC

24 juni 2025 9.30 uur Koffieochtend t Centrum

ALL YOUTH ’
12-21 jaar



Agenda

Datum
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei

Voorganger

mw. C. de Goede
dhr. J. Kromwijk
dhr. P. v.d. Zee

dhr. D. Spaanderman

Rooster weeksluiting ‘Vijverhof’

Rooster weeksluiting ‘Vijverhof’ van 7 mei tot en met 31 mei 2025
Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Koor / Begeleiding
dhr. J. Kroon
pianist Vivit

dhr. J. v. Leeuwen
dhr. W. Kusee

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum

11 mei 2025
Dorpskerk
Dorpskerk
Bethlehemkerk
Bethlehemkerk

18 mei 2025
Dorpskerk
Dorpskerk
Bethlehemkerk
Bethlehemkerk

25 mei 2025
Dorpskerk
Dorpskerk
Bethlehemkerk
Bethlehemkerk

29 mei 2025
Dorpskerk
Bethlehemkerk

1 juni 2025
Dorpskerk
Dorpskerk
Bethlehemkerk
Bethlehemkerk

tijd

9.30
18.30
9.30
18.30

9.30
18.30
9.30
18.30

9.30
18.30
9.30
18.30

9.30
9.30

9.30
18.30
9.30
18.30

E KERKMAG Bodegraven

Activiteit

ds
ds

ds.
ds.

ds.
ds.
ds.
ds.

ds.
ds.
ds.
ds.

ds.
ds.

ds.
ds.
ds.
ds.

. A.van Lingen/Heilige Doop
.J.van den Ende, Zeist
A.J.R. Treur/Heilige Doop
T. Overbeeke, Barneveld

A.J.R. Treur

A.van Lingen

B.J. van Assen, Moerkapelle
C.M. van Loon, Rotterdam

W.J. Westland, Katwijk aan Zee
M. van Heijningen, Alblasserdam
AJ.R. Treur

A.van Lingen

A.van Lingen/ Hemelvaartsdag
AJ.R. Treur

H.G. de Graaff, Nieuwer ter Aa
R.J.F. Lock, Harmelen

A.van Lingen

B.JW. Ouwehand, Scherpenzeel

Plaats

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

wijk 2
wijk 1

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1




Kerkdiensten Emmalis

11 mei 2025 Ontmoetingskerk 10.00 Ds. Annelene Metz/ Gezongen liturgie Verdiepen m
Lutherkerk 19.00 Songs of Praise
18 mei 2025 Ontmoetingskerk 10.00 Arjo/Philadelphia / gezinsdienst Vieren i

Ontmoetingskerk 19.00 Ds. O.van Dongen (Amsterdam)/ Uitvoering
Cantorij : Missa Solemnis

{
25 mei 2025 Ontmoetingskerk 10.00 Ds. Annelene Metz/ Kliederkerkdienst Beleven ﬁ:{?&
Lutherkerk 19.00 Ds. Elizabeth Post (Huis ter Heide) Meditatief
29 mei 2025  Lutherkerk 09.00 Ds. Annelene Metz/ Hemelvaartsdag

1 juni 2025 Ontmoetingskerk  10.00 Ds. J. Schellingerhout (Hendrik Ido Ambacht) Verdiepen

Lutherkerk 19.00 Songs of Praise
)
8juni 2025  Ontmoetingskerk 10.00 Arjo van der Steen/ Vieren é
1e Pinksterdag mmv Spirit
Fam. de Bruin 19.00 Arjo van der Steen
Buitenkerk 52 /Hagepreek mmv BrassBand Utrecht

Collectedoelen mei

e 11 mei en 25 mei Appelboom project
e 1 juni en 8 juni Diaconie buitenland
Moldavié Sponsorland. In Moldavié worden
veel kinderen aan hun lot overgelaten.
In samenwerking met Youth for Christ
vangen kerken hen op en zorgen voor
huiswerk- begeleiding en een maal-
tijd. Kinderen ontdekken hoe je op
een liefdevolle manier met elkaar
om kunt gaan.
18 mei Philadelphiaclub
29 mei De Herberg. Een
pastoraal diaconaal cen-
trum voor iedereen

die beschutting zoekt :
in de storm van het leven qy

mei 2025 )



A Vreeken

ERA &Meijer

REAL ESTATE mMa kelaard IJ
VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 6193 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl

Administratie
en Belastingadvies

\VAN DIEIJEN
l

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandieijenadvies.nl
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1
2411 NC Bodegraven

adviseur

@

oogmerk

vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl

DRIEMAN

GARANTIEMAKELAARS

(i)

Aankopen Marktstraat 6

Verkopen

e 2411 BE Bodegraven Fi
Nieuwbouw Tel. (0172) 46 08 00 L

Persoonlijke begeleiding

rondom uw afscheid

Telefoon 06-286451 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar

@ ‘ baelde vitvaarten

(3

Heating Service

INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT

Weijland 70, 2415 8 Nieuw
T 0348688777

WWW.HEATINGSERVICE.NL

Protestantse Wi ]kgemeente

Emmaus
\Bodegraven

~———

e R

bouw- en sennemingsbedrijf

Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...

De Groendijck 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26

DE BOUWMARKT l(zrlg{
vAN BODEGRAVEN! WEI

KARWEI Bodegraven ELKE WERKDAG

OPEN 9-9

zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Lemsteraak 2

2411 NC Bodegraven
0172- 611102
www.karwei.nl

KLAVERHAP
Schapenhouderij in het Groene Hart

Familie Voshart

Buitenkerk 57a, Bodegraven

Telefoon:  06-33022074
E-mail: info@klaverhap.nl
(@)  nttpinstagram.comikiaverhap

@ www klaverhap.nl




