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IK ZOEK HULP
De Diaconie wil helpen waar geen helper is. 
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan 
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen 
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in 
ernstige problemen komen. Dan fungeert de 
diaconie als extra vangnet voor mensen.
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp 
nodig heeft, bel of mail dan.
Tel: 0172- 616837 of 06-24689743
Mail: Stillehulp@pge.nu 

Inhoudsopgave Het einde van het jaar roept bij mij altijd gemengde 
gevoelens op. Enerzijds van “Tsjonge, ís het alweer 
zover?” Anderzijds gevoelens van melancholie, van 
de dingen die voorbij zijn: hoogte- en dieptepunten, 
blijdschap en verdriet. Wat had ik anders kunnen 
doen, waar had het beter kunnen gaan of wat is het 
jammer dat het zo is gegaan. Dan de wetenschap dat 
er op 31 december een punt achter wordt gezet. Voor 
sommigen een uitroepteken. Misschien maar gelukkig. 
Kunnen we het achter ons laten. Alles is dan immers 
van ‘vorig jaar’. Ach, dan kijken we er met milde blijd-
schap op terug.
Wat ons dan rest? Een eindeloos lijkend blanco nieuw 
jaar! Uiteraard zal dat óók wel weer zijn hoogte- en 
dieptepunten hebben, maar we hebben hoop! Dat 
leert ons deze tijd ook. We hebben het kerkelijk jaar 
afgesloten, met de herinnering aan diegenen die ons 
zijn ontvallen. Daarna is advent begonnen. Verwach-
tingsvol mogen we uitkijken naar Kerst. Bij uitstek 
de tijd van hoop. Hoop op het Kind dat wordt gebo-
ren, hoop op Beter én de wetenschap dat we ook 
het nieuwe jaar in Zijn hand mogen leggen. Wat een 
geruststelling! 
Zo is het thema van deze laatste KERKMAG van 
2024 ‘Hoopvol’. Ik wens het u toe: hoop. Heel veel 
hoop. Mooi eigenlijk, dat het einde van het jaar begint 
met hoop. Best een fijne tijd, toch? 

Erik de Gier
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Hoopvol Advent
Hoop is essentieel in ons leven. Het geeft ons de moed om naar de toe-
komst te kijken met vertrouwen en verwachting, zelfs als we in moei-
lijke tijden verkeren. Bijbelse hoop gaat echter verder dan optimisme 
of positief denken. Het is een vastberaden vertrouwen in God en Zijn 
beloften, onafhankelijk van onze omstandigheden. Tijdens Advent, 
de vier weken voor Kerst, krijgt deze hoop een diepe betekenis. Het 
Latijnse woord Advent betekent ‘Komst’. Advent is een periode van 
wachten, van vooruitkijken en van ons voorbereiden op de komst van 
Jezus. Het leert ons hoopvol te blijven, juist in tijden van onzekerheid.

Bijbelse Hoop:  
Vertrouwen in Gods Plan
Bijbelse hoop richt zich volledig 
op vertrouwen in God. In de Bijbel 
lezen we dat hoop niet gebaseerd is 
op ons eigen kunnen, maar op Gods 
trouw. Hebreeën 11:1 omschrijft 
het zo: “Het geloof is de zekerheid 
van de dingen die men hoopt, en 
het bewijs van de dingen die men 
niet ziet.” Deze hoop is een overtui-
ging dat God bij ons is, ook als we 
Hem niet direct ervaren. Romeinen 
8:28 herinnert ons eraan dat “voor 

hen die God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede.” Deze 
woorden bieden troost en kracht, 
omdat ze ons laten weten dat er 
een groter plan is dat voorbij ons 
begrip gaat, maar waarin we toch 
mogen vertrouwen.
De Bijbelse hoop kijkt verder dan 
het heden. We verwachten een 
tijd waarin Gods Koninkrijk volledig 
gerealiseerd zal worden, een wereld 
zonder pijn of onrecht. Het gaat om 
meer dan hoop in dit leven alleen; 
het richt zich op een eeuwige 

toekomst bij God. In 1 Petrus 
1:3-4 spreekt de Bijbel over “een 
levende hoop” door de opstanding 
van Jezus. Zelfs in moeilijke tijden 
biedt deze hoop standvastigheid, 
zoals Romeinen 5:3-5 uitlegt: “deze 
hoop zal niet beschamen.”

Advent: Een Tijd van Wachten en 
Voorbereiden
Tijdens de Adventstijd, waarin we 
de komst van Jezus gedenken, krijgt 
hoop een bijzondere betekenis. 
Advent is een tijd van verwachting en 
van herinnering aan de belofte van 
de Messias. De profeet Jesaja sprak 
deze belofte uit met de woorden: 
“Een Kind is ons geboren, een Zoon 
is ons gegeven” (Jesaja 9:6). Advent 
laat ons terugkijken op de vervulling 
van deze belofte, maar wijst ook 
vooruit naar de wederkomst van 
Jezus. De Bijbel laat zien dat er een 
tijd zal komen waarin verdriet, pijn 
en dood niet meer bestaan. Open-
baring 21:4 verkondigt: “God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.”
In deze donkere dagen symboli-
seert Advent het licht van hoop 
dat blijft schijnen, zelfs in de 
donkerste momenten. Romeinen 
15:13 beschrijft deze hoop als 
iets dat ons “vult met vreugde en 
vrede.” Advent nodigt ons uit om 
hoop te koesteren, om ons voor te 
bereiden op de wederkomst van 
Christus en ons geloof te verdiepen.

Uitdaging
Als we deze periode van Advent 
ingaan, worden we uitgedaagd: 
“Hoe kunnen we in ons dagelijks 
leven meer ruimte maken voor 
deze levende hoop, en hoe berei-
den we ons actief voor op de terug-
komst van Jezus Christus?”. 

Arjo van der Steen
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Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die wij Eeuwigheidszondag noemen (24 november ‘24), hebben 
wij de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar herdacht. 

Wij hebben hun namen genoemd en een kaars aangestoken met het licht van de paaskaars, als teken van 
verbondenheid met het Licht van Jezus Christus.

Overleden in het kerkelijk jaar 2023 – 2024
Willem van Oosterom	 89 jaar
Anna Cornelia Spierenburg - Stougie	 74 jaar
Sientje Johanna Metselaar - Bergshoeff	 94 jaar
Hendrik Broekhuizen	 76 jaar
Jan Jacob Verbree	 71 jaar
Adriaan Eegdeman	 90 jaar
Gerritje Kranenburg - Peters	 95 jaar
Adriana van Krieken - Rasker	 84 jaar
Arie Vreeken	 85 jaar
Truus Adriana Labordus - van Gelderen 	 85 jaar

Alida Jacoba Irene Koster - Pels	 82 jaar
Jacqueline Beatrix de Bree - Michel	 72 jaar
Hendrikje Spijker - Bouter	 93 jaar
Hans Dijk	 81 jaar
Aartje Bos - Graveland	 93 jaar
Justus Rouke Jelluma	 89 jaar
Aleida Cornelia Margaretha Moll - Sikking 	 88 jaar
Helena Poot - Hoosbeek	 97 jaar
Alida Neeltje van der Stelt – Zuidam 	 85 jaar
Suzanna Christina Schouten - Bijvank 	 76 jaar
Stijntje Groenendijk - de Bruijn	 89 jaar
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Interview met Harry de Bruijn
Een gesprek met Harry de Bruijn zat al een poosje in de pen. In de nazo-
mer werd Harry ziek en ik vreesde dat het er niet meer van zou komen. 
Toen kwam ik hem fietsend tegen en een dag later zag ik hem zelfs thuis 
in de voortuin het onkruid wieden. Wat een taaie is die 86-jarige Harry 
toch! Dus op een zonnige middag fietste ik naar z’n huis. Zijn voortuin 
wordt strak afgebakend door een gelast ijzeren hekwerk. Waar had ik 
zo’n hekwerk al eens eerder gezien? Harry heeft geen aanmoediging 
nodig om zijn verhaal te doen. Hij was en is voor velen het gezicht van 
onze Emmaüs gemeente.

Harry is geboren in Bode-
graven aan de Noord-
zijde tegenover Fort de 

Wierickeschans. Na de lagere school 
volgt hij een technische opleiding op 
de LTS in Gouda met als richting elek-
trotechniek. Zijn kleurenblindheid 
dwingt hem te stoppen met de oplei-
ding (een doordenkertje). Hij wilde 
gaan werken bij het rietdekkersbe-
drijf van zijn vader, maar die vond dat 
niet verstandig en raadde hem aan 
om een opleiding als constructeur 
te gaan volgen. Harry ontwikkelde 
zich als een deskundig lasser, een 
echte vakman! Zijn vakmanschap 
bracht hem bij Boot lastechniek, de 
scheepwerven Giessen- de Noord en 
Verolme, waar hij na enige tijd lesgaf 
in lastechnieken op de bedrijfsschool 
van Verolme-IJsselmonde. Tot zijn 
pensioen heeft hij daar lesgegeven.
Zijn grote betrokkenheid bij de 
kerk, eerst bij de Gereformeerde 
kerk, later de Emmaüs gemeente 
is indrukwekkend.
Samen met Dick van Wensveen heeft 
hij de kindernevendiensten opgezet.
Hij heeft zich 50 jaar ingezet voor de 
contactbanden! In het begin werden 
de kerkdiensten nog heel primitief 
opgenomen. Later is het uitge-
groeid tot een verzoekplatenpro-
gramma. De laatste jaren werd het 

programma via radio Bodegraven 
uitgezonden. Het internet maakte 
echter een einde aan de activiteiten 
van de contactbandengroep.
Harry was onder andere voorzitter 
van de jeugdvereniging TAG (Tot 
Arbeid Geroepen), CNV lid onderne-
mingsraad (Giessen de Noord), vier-
maal vier jaar ouderling. Hij zat 2 x 
in de hoorcommissie, die het beroep 
op onze voorgangers Ton Zoutman 
en Elisabeth Post voorbereidde.
Harry maakte deel uit van de werk-
groep, die de Ontmoetingsruimte 
mee heeft helpen bouwen. De res-
tauratie van het ijzeren hekwerk 
rond de tuin bij de toren van de kerk 
heeft Harry met een groep gemeen-
teleden vakkundig aangepakt Als 
waardering werd aan de groep zelfs 
de Hugo Kotensteijn-prijs toege-
kend. Hij maakte ook deel uit van 
de werkgroep, onder leiding van 
Sip Zijlstra, die de glas in loodramen 
in onze kerk heeft vernieuwd. Een 
gigantische klus! De werkgroep is 
een hechte club van vrienden geble-
ven, al zijn er helaas een aantal van 
hen overleden.
Harry ontmoette zijn vrouw Ada 
op de jeugdvereniging. Tijdens de 
coronaperiode is zij overleden. Het 
afscheid viel hem en zijn familie extra 
zwaar, omdat Ada in het ziekenhuis 

volledig was afgeschermd met het 
oog op infectiegevaar. Hij mist haar 
nog elke dag en heeft het er zicht-
baar moeilijk mee.
Jarenlang zijn hij en Ada samen met 
een groep echtparen uit de kerk met 
de caravan op vakantie gegaan. Hij 
gaat ook nu nog ‘s zomers naar z’n 
stekkie. Zijn dochters helpen hem 
met “verhuizen”. Samen brengen ze 
dan de vakantie door.
Hij kijkt heel positief naar onze hui-
dige kerk, is het met nieuwe inzich-
ten niet altijd eens, maar vindt, dat 
de jongeren in onze gemeente volop 
de ruimte moeten krijgen in hun 
geloofsbeleving. 
Harry heeft zich met hart en ziel 
ingezet voor het vrijwilligerswerk in 
de kerk. Hij deed dit vaak onopge-
merkt en zegt: je komt met mensen 
in aanraking en ze staan voor je open 
en het verrijkt je. Tijdens zijn ziekte 
is gebleken hoe geliefd hij is. De 
85 wenskaarten, die hij kreeg, vond 
hij hartverwarmend. Nu draait hij 
weer als vanouds bardiensten in de 
Ontmoetingsruimte, een heel ver-
trouwd beeld op donderdagavond.
Wij zijn blij je weer te ontmoeten 
Harry en hopen dat de Here God je 
de tijd gunt om met ons te zijn.

Eduard de Lange
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Dankbaarheid
Mijn laatste stukje van 2024 in KERKMAG. De redactie geeft mij in 
ieder nummer de ruimte om u en jullie bij te praten over zaken die 
in de kerkenraad aan de orde zijn gekomen of die van belang zijn 
voor onze wijkgemeente. Het feit dat KERKMAG weer zo regelma-
tig verschijnt en wordt samengesteld door een groep enthousiaste 
gemeenteleden stemt de kerkenraad tot grote dank. Samen met de 
zondagsbrief, de kerkapp en de website wordt de gemeente zo voor-
treffelijk geïnformeerd.

Het jaar 2024 is voor onze 
wijkgemeente een jaar 
van dankbaarheid gewor-

den vanwege de komst van domi-
nee Annelene Metz. Maar ook het 
jaar van de volle aandacht op de 
jeugd en jongeren, van goed gebun-
delde zorg rondom het pastoraat, 
mooie en succesvolle acties van 
de diaconie, enthousiaste nieuwe 
initiatieven rondom Bouwen en 
Ontmoeten, zoals de start van het 
Project Paulus en nieuwe en innove-
rende plannen rondom duurzaam-
heid van en heroriëntatie op het 
gebruik van onze gebouwen. Voor 
de gemeente was van alle vernieu-
wingen en veranderingen de gewij-
zigde opzet van de morgendiensten 
de meest merkbare. Wij hebben in 
de laatstgehouden gemeentever-
gadering toegezegd de gemeente 
in het begin van 2025 in de eva-
luatie mee te nemen. Het nieuwe 
jaar zal vooral het jaar zijn waarin 
onze predikant en de kerkelijk wer-
kers hun werk en de beschikbare 
tijd in Emmaüs nadrukkelijk in de 
gaten gaan houden. De kerkenraad 
heeft afgesproken dat volgend jaar 
voor de zomer nog eens goed te 
bespreken. In een recent gesprek 
met het pastorale team is nadruk-
kelijk aangegeven dat de gemeente 
mag weten dat er momenteel voor 

de echt benodigde pastorale zorg 
voldoende uren beschikbaar zijn. 
2025 zal ook in het teken staan van 
de Toekomstvisie. Ik onderstreep 
nogmaals dat de kerkenraad ervoor 
zal waken dat de gemeente steeds 

tijdig en adequaat op de hoogte zal 
worden gehouden over dit proces.
Ik wil heel graag mijn dank uitspre-
ken aan de vele actieve gemeen-
teleden die het hele jaar op vele 
terreinen in onze wijkgemeente 
actief zijn geweest. Ik vind het 
hartverwarmend. Misschien met 
de terughoudendheid die wij als 
christenen geleerd hebben over 
het roemen, wil ik toch wel graag 
melden dankbaar en ook trots te 

zijn hoe wij het met elkaar weten 
te runnen. Dat kan alleen maar 
omdat wij het mogen doen in de 
naam van Jezus, het kind van Beth-
lehem. Ik wens u en jullie fijne en 
gezegende kerstdagen.

Koos Karssen

Het jaar 2024 
is voor onze 
wijkgemeente 
een jaar van 
dankbaarheid 
geworden.
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Stijnie Groenendijk-de Bruijn
werd geboren op 27 juli 1935, 
op de Karnemelksloot in Gouda. 
Zij was het tweede kind in het 
kruideniersgezin de Bruijn, met 
boven zich haar broer Jan en 
daaronder haar zus Marry en 
broer Adri. Stijnie maakte de 
oorlogsjaren ‘40 – 45’ bewust 
mee waarin haar vader regelmatig ondergedoken 
zat op een verborgen plek in het huis op de Kar-
nemelksloot. Stijnie ging naar de lagere school op 
de Burgemeester Martenssingel en volgde daarna 
de Mulo. Tot haar trouwen werkte ze in de kruide-
nierswinkel van haar ouders. Halverwege de jaren 
‘50 ontmoette Stijnie, tijdens een kermis op de 
markt van Gouda, Jan Groenendijk. Het was liefde 
op het eerste gezicht en zij trouwden op 14 okto-
ber 1958. Samen gingen zij aan de Irenestraat 5 te 
Bodegraven wonen, waar zij in 1962 hun eerste 
dochter Anita kregen. In 1967 werd hun tweede 
dochter Marlise geboren. Zij bleek echter ziek te 
zijn en overleed in het kinderziekenhuis te Utrecht 
op twee-jarige leeftijd. Er brak een moeilijke en 
verdrietige tijd aan voor het gezin Groenendijk. In 
1971 werd hun dochter Foske Diane geboren. Zij 

gaf troost en weer vertrouwen in het leven en ze 
kreeg de namen van de verpleegkundigen die met 
liefde en toewijding voor Marlise hadden gezorgd. 
Stijnie was er altijd voor Anita en Foske en zij was de 
motor van het gezin. Naast haar eigen gezin zorgde 
ze ook met liefde voor haar ouders. In haar vrije 
tijd hield ze van trimzwemmen, aqua joggen, fietsen 
en het maken van legpuzzels. Toen Jan met de VUT 
kon, hebben ze samen volop kunnen genieten van 
verschillende bus- en vliegreizen en daarna combi-
neerden zij de hobby’s van het kamperen met de 
caravan en het bezoeken van molens.  De lichame-
lijke en geestelijke gezondheid van Stijnie ging vanaf 
2020 steeds verder achteruit en op 25 oktober jl. 
werd zij naar het Hospice in Bodegraven gebracht 
waar zij in de vroege ochtend van 30 oktober 
rustig is ingeslapen. In de afscheidsdienst op dins-
dag 5 november lazen we psalm 139 :1-8.  Stijnie 
was wat introvert en praatte niet zo snel over haar 
gevoelsleven. Maar we spraken het vertrouwen uit 
dat er Één was en is die haar door en door kende. 
Die dwars door haar heen keek tot het diepst van 
haar hart. Die Ene God die haar door de dood heen 
vasthoudt en waar zij zal zijn tot in eeuwigheid. 

Marianne Verburg

Symbolische schikkingen 
Advent en Kerst 2024

In de adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 
2024/2025 met het thema ‘Als nieuw – leven in het licht’. Uitkijken, verwachten, soms iets 
zien, Jezus vinden en door Hem gevonden worden. Verwachten dat het licht naar ons toe 
komt, elke week iets dichterbij.

Het grondidee voor de serie 
schikkingen in de advents- 
tijd is ‘het licht verwach-

ten’. Vanaf de eerste zondag zien we 
het licht al, al is het nog ver weg. Er 
is de wens om het licht te ontvangen, 
al sluimert deze wens nog aan het 
begin van de adventstijd. We werken 

met een ontvangende lijn, alsof het handen/armen zijn 
om het goede te ontvangen. Elke zondag dichter naar 
het licht en met Kerst ontvouwt zich het geheim van het 
Kerstkind, een nieuw mensenleven, gekomen om ons 
licht te brengen, hoop en toekomst.
We hopen dat het minstens zo mooi wordt als vorig jaar 
toen we de wegwijzer als thema hadden.
Leyda, Marry, Jeannette en Stieneke
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Visiewerkgroep
Hoe zal onze kerkgemeenschap er over 10 jaar uit zien? Hoe willen wij 
dan met elkaar kerk zijn? Hoe kunnen we de veelkeurigheid van onze 
gemeente juist positief tot uiting brengen. En wat voor rol willen we 
als kerk in de Bodegraafse gemeenschap spelen?

De centrale vraag is: wat 
is onze stip op de hori-
zon en welke koers 

willen we varen?
Wanneer dit helder is, dan is het 
makkelijker om bepaalde grote 
beslissingen te maken. Denk hier-
bij bijv. aan de verbouwing van de 
kerk, extra inzet voor doelgroepen 
(zoals ouderen of jongeren) en bij-
behorende faciliteiten. Een ander 
punt is bijv. de focus van het pasto-
resteam in Emmaüs. De tijdsinves-
tering van het pastoresteam moet 
aansluiten bij de visie en speerpun-
ten van de gemeente. 

De opdracht
De Kerkenraad heeft een werk-
groep/visiegroep ingesteld om een 
toekomstvisie op te stellen waarvan 
de opdracht luidt:
Ontwikkel een heldere en toekomst-
gerichte visie voor de Protestantse 
Wijkgemeente Emmaüs. Deze visie 
moet richting geven aan onze wijk-
gemeente de komende 10 jaar en 
bijdragen aan het versterken van 
onze identiteit en missie.

Deze visiegroep bestaat uit Judith 
van Klink, Petra Verra, Bas Bate-
laan, Kees de Bruijn en Richard de 
Mooij. De kerkenraad heeft daar-
bij ingestemd met Erik Verwoerd 
als externe procesbegeleider. 
De rol van Erik is heel waardevol 
aangezien hij vanuit zijn functie 
bij de Dienstenorganisatie van de 

Protestantse Kerk in Nederland hier 
veel ervaring mee heeft.

Deze nieuwe visiegroep bouwt 
voort op de werkgroep Emmaüs 
2.0 die in 2021 onder leiding van 
ds. Marten Knevel startte met een 
zoektocht hoe om te gaan met 
de ‘nieuwe’ verscheidenheid. De 
hele gemeente was bij dat proces 
betrokken en de uitkomst heeft 
geresulteerd in het huidige beleids-
plan. Nu gaan we een stap verder en 
kijken we vooruit naar de toekomst.

De 5 fases
Om tot dit doel te komen is het 
belangrijk om niet alles tegelijk 
te willen doen, maar een fasering 
aan te brengen. Daarom heeft de 
visiegroep het project opgedeeld 
in vijf fases. 
Fase 1 - het analyseren en het vast-
stellen van de identiteit en missie
Fase 2 - de identiteit en missie 
vertalen naar concrete plan-
nen taakgroepen
Fase 3 - het samenbrengen plannen 
taakgroepen tot toekomstvisie
Fase 4 - de gezamenlijke visie 
implementeren in de gemeente 
en taakgroepen
Fase 5 - de uitvoering, monito-
ring, evaluatie en aansturing 
komende jaren

Het is lastig om vooraf strak te plan-
nen hoelang dit proces zal gaan 
duren. Er zijn veel mensen bij het 

proces betrokken en het is moeilijk 
in te schatten hoe de fases uitwer-
king gaan krijgen. Wij verwachten 
in totaal een jaar nodig te hebben. 
De visiegroep is nu begonnen met 
de eerste fase en gaat ervan uit om 
die in medio februari af te ronden.

Gemeente betrekken
Naast het op de hoogte houden en 
samenwerken met de kerkenraad, 
zullen wij er alles aan doen om u 
als gemeentelid zo veel moge-
lijk bij dit proces te betrekken. Zo 
zullen wij maandelijks een update 
geven in KERKMAG en in februari 
een gemeenteavond organiseren 
waarin u als gemeentelid gevraagd 
wordt uw inbreng te leveren over 
uw kernwaardes en wat u belang-
rijk vindt voor de toekomst van de 
kerk. Ons doel is om met elkaar te 
komen tot een toekomstvisie waar 
de hele gemeente zich in herkent.

Klankbordgroep
Wij zoeken gemeenteleden die 
willen deelnemen in een klank-
bordgroep. Mocht u willen mee-
denken over de kernwaarden en 
visie van onze kerk, dan stellen we 
dat op prijs. We vragen de klank-
bordgroep in totaal drie keer een 
anderhalf uur bij elkaar te komen 
om mee te denken en ook om kri-
tisch mee te lezen met de visie-
groep. De eerste bijeenkomst is 
al dinsdagavond 10 december. U 
wordt van harte opgeroepen u hier-
voor aan te melden. 
Aanmelden kan bij Richard de 
Mooij richarddemooij@live.nl of 
de andere visiegroep deelnemers 
De toekomst van onze kerk gaat ons 
allemaal aan.

Namens de visiegroep, 
Richard de Mooij 
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Vertrouwenspersonen

Emmaüs gemeente een 
veilige plek voor iedereen
Wij willen graag dat gemeenteleden en medewerkers van de Emmaüs 
gemeente zich veilig voelen. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je 
geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreek-
baar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Een 
vertrouwenspersoon kan hierbij helpen.

Een vertrouwenspersoon 
is niet wettelijk verplicht, 
het is een goede manier 

om invulling te geven aan de wet-
telijke eis van psychosociale werk-
belasting en wordt aanbevolen 
door alle landelijke kerkgenoot-
schappen. Een vertrouwensper-
soon is er voor de hele gemeente, 
zowel voor degene die er werken 

(predikant, kerkelijk werker, 
koster), kerkenraad en commis-
sies, werkgroepsleden als voor de 
overige gemeenteleden.

Voor organisaties, dus ook voor 
onze kerk, geldt dat volgens de 
Arbowet alle werkgevers verplicht 
zijn hun werknemers een veilige 
werkomgeving te bieden. 

Situaties die besproken kunnen 
worden met de vertrouwensper-
soon zijn bijvoorbeeld:
Pesten;	 Discriminatie; Integri-
teitskwesties of een vermoeden 
daarvan; Agressie en geweld; 
(Seksuele) intimidatie/onge-
wenste intimiteiten.

In welke situaties kan een ver-
trouwenspersoon iets beteke-
nen:
Bij ongewenst gedrag, klacht 
opvangen, begeleiden, adviseren 
en doorverwijzen, ondersteunen 
en begeleiden bij het indienen van 
een klacht bij de klachtencommis-
sie en de behandeling daarvan, 
nazorg verlenen aan de melder 
van ongewenst gedrag, informatie 
en voorlichting geven aan mede-
werkers en of leden over hun rol 
binnen de organisatie, registratie 
van klachten en meldingen en 
daarover jaarlijks rapporteren aan 
de (kerken)raad.
Een vertrouwenspersoon heeft 
geheimhoudingsplicht en 
moet zich aan de privacyrege-
ling houden.

Oproep aan de gemeente
Wij willen graag binnen onze 
Emmaüs gemeente vertrouwens-
personen aanstellen. Wij zouden 
bij voorkeur een vertrouwens-
personencommissie hebben die 
bestaat uit in ieder geval een 
man en een vrouw. Als vertrou-
wenspersoon word je in de gele-
genheid gesteld om relevante 
cursussen te volgen.

Heb je belangstelling, ‘voel je je geroepen’, voor de functie van vertrouwenspersoon?
Meld je dan bij Wim Komrij - iwkomrij@gmail.com/06-15063829.
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Sjaak Warnaar
Ik ben Sjaak Warnaar, 49 jaar, cantor-organist van onze gemeente en 
gescheiden vader van 2 kinderen Matthijs (18 jaar) en Julia (15 jaar) 
met een goed gevoel voor ritme en kunst.

A lhoewel ik in Alphen aan 
den Rijn ben geboren en 
opgegroeid, wist ik al jong 

waar Bodegraven lag en merkte 
dat dat geen saai dorp was. Al 
jong ging ik met andere Warnaars 
en enthousiaste Bodegravers mee 
naar overal en nergens om muziek 
te maken. Amper 19 jaar, werd ik 
de vaste organist van de toen net 
opgerichte Wijkgemeente Kerk & 
Zanen (nu Lichtkring) in Alphen. 
Ook ging ik verschillende koren 
dirigeren in het land, waaronder in 
Nieuwkoop en Bodegraven (Jonge-
renkoor St. Willibrordus en Sheha-
rim). Muziek werd niet alleen mijn 
hobby maar ook mijn werk, dus 
ging ik opleidingen doen en haalde 
in 2014 mijn bevoegdheidsverkla-
ring kerkmuziek. Daarnaast werk 
ik als controller bij het Maritiem 
Museum in Rotterdam.

Wat doe je hier?
Toen ik in 2004 naar Bodegraven 
verhuisde, droeg Dirk Jan War-
naar me voor als organist voor de 
toen nog Gereformeerde Kerk en 
nadat Jan Slappendel een dienst 

kritisch beluisterde in de Sions- 
kerk in Alphen, werd ik in januari 
2005 organist in de Gereformeerde 
Kerk. Later ook nog enige tijd in de 
Salvatorkerk. Naast het spelen in 
kerkdiensten zorg ik er voor dat 
de orgels in de Ontmoetingskerk 
en Lutherkerk in goede condi-
tie verkeren, soms met hulp van 
de orgelbouwer.
Sinds januari 2023 geef ik leiding 
aan de cantorij. Dit is een leuke 
groep mensen die op zaterdagmid-
dag om 17 uur repeteren in de Ont-
moetingsruimte en 8 keer per jaar 
meewerken aan een viering, met 
leuk en divers repertoire uit zowel 
heden als verleden. Een uitdaging 

gaan we hierbij niet uit de weg. In 
2025 bestaat de cantorij 35 jaar 
en dat zal niet ongemerkt voor-
bijgaan! Ondertussen zijn nieuwe 
(jongere) leden met zangervaring 
zeker welkom, dus neem contact 
op met mij als je interesse hebt om 
mee te zingen!
Ook werk ik samen met een 
regiegroep aan de musical Paulus, 
waarbij ik me verdiep in de muzi-
kale kant van het stuk.

Waarom doe je het?
Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden. Kunst leert je naar het-
zelfde te kijken vanuit een ander 
perspectief en opeens raakt het. 
Christus is niet in een storm, maar 
in een kribbe te vinden. Op onver-
wachte manieren maakt hij zijn 
punt en door creativiteit komt Hij 
tot leven in ons. In de afgelopen 
2000 jaar zijn er verschillende 
vormen ontstaan om met creatieve 
ideeën Bijbelse verhalen te vertel-
len. The Passion is al 1000 jaar oud. 
Het is flink veranderd in vorm en 
stijl, maar de geschiedenis heeft 
mooie, creatieve en verrassende 
uitvoeringen gekend. Het is mooi 
dat het er nog steeds is met een 
ander perspectief op hetzelfde ver-
haal. Dus laat je verrassen door wat 
je niet kent, oud of nieuw en laat je 
inspireren door een andere spiegel.

Er zijn binnen Emmaüs vele vrijwilligers actief. Op aller-
lei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden 
geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet 
zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze de veld-
werkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!
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Deel 3. Kidsmomenten,  
de specials – Kinderkerk 2.0
Wat organiseren we in onze gemeente voor kinderen en jongeren? In 
deze serie ‘kidsmomenten, de specials’ zoomen we steeds in op één 
activiteit. Deze keer: Kinderkerk 2.0. 

Kinderkerk 2.0, wat ís dat nu 
precies?! 
Een Bijbelverhaal ervaren en bele-
ven voor kinderen, op zondagoch-
tend onder kerktijd. We beginnen 
om 10u, met het liedje ‘Welkom 
welkom'. Dat is vaste prik. Alle kin-
deren roepen dan hun naam, dat 
hoort bij het liedje. Daarna probe-
ren we een proefje te doen dat bij 
het thema past, om het meteen 
tastbaar of zichtbaar te maken 
voor kinderen. En we lezen het 
Bijbelverhaal. Dan zingen we soms 
nog een keer. Daarna doen we 
meestal 3 activiteiten waarin het 
thema terugkomt. Aan het einde 
komen we nog met de hele groep 
in de kerkdienst. Daar laten we dan 
onze knutsels zien en we zingen 
dan samen het lied van de maand. 
Als we de zegen hebben gekregen, 
gaan we snel nog even terug. Want 
dan maken we wat lekkers wat we 
kunnen opsmikkelen. Om 11.30u 
zijn we zo'n beetje klaar. 

Is Kinderkerk 2.0 altijd tegelijk 
met een ochtenddienst? 
Ja, klopt. Handig voor de papa's 
en mama's (en opa's en oma's). 
Zij zitten beneden in de kerk 
terwijl wij boven ons eigen pro-
gramma hebben. 

Boven? 
We zitten in zaal 6 en 7, dat is 
boven. Daar hebben we lekker 
veel ruimte, omdat de deur tussen 
beide zalen open kan. 

Zeg wacht eens even! Bijbels 
thema, bijpassende activiteiten, 
wat lekkers. Klinkt als een mini 
Kliederkerk! 
Eigenlijk wel ja. Maar vergeet niet: 
Kliederkerk is voor alle leeftijden. 
Kinderkerk 2.0 niet, dat is voor kin-
deren van 4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 
4). Eerst was het tot 12 jaar, maar 
de grotere kinderen van de boven-
bouw gaan nu naar Juniorkerk. 
Leuk om daar ook eens een special 
over te doen? 

Zeker, maar nu alle aandacht voor 
Kinderkerk 2.0! Vertel eens, hoe 
lang bestaat het al? 
Kinderkerk 2.0 is ontstaan in coro-
natijd. Toen mochten kinderen wél 
bij elkaar komen. Ook in de kerk. 
En toen is dit idee ontstaan. Zo 
kwamen de kinderen er weer even 
uit, en konden ze hun vriendjes 

en vriendinnetjes weer zien. Het 
was meteen een succes! Het voor-
zag duidelijk in een behoefte. Na 
corona is Kinderkerk 2.0 daarom 
gebleven. 

Welke thema's en spelletjes zijn 
er al geweest? 
Poeh, al een heleboel! Jona, Jozef, 
Mozes, Pasen, Pinksteren, voet-
sporen, God de Vader... Dat geeft 
wel een indruk, toch? De laat-
ste keer (zondag 17 november) 
hadden we het over verlangen, 
toen maakten we gelukskoekjes. 
Bij Jona maakten de kinderen wal-
vissen van duplo. Bij voetsporen 
was er een blotevoetenpad waar 
iedereen overheen kon lopen. 
Er is ook altijd Kapla om mee te 
spelen als kinderen al eerder klaar 
zijn bij een activiteit. 

Is het nog steeds een succes? 
Dat kun je wel zeggen ja! Er zijn 
altijd tussen de 15 en 30 kinde-
ren. Net als bij Kliederkerk worden 
ook de juffen van de Kinderkerk 
2.0 gevraagd om dit vaker te 
organiseren. 

Dat is een mooi compliment!  
Hoe vaak is het nu? 
Zo'n 8 tot 10 keer per jaar. 

En wie zijn de juffen? 
Er is een voorbereidingsgroep met 
Debbie de Mooij, Annamarie van 
Wensveen en Inge Habold. Op de 

Taakgroep Jongeren

KERKMAG Bodegraven12



zondag zelf kunnen we altijd reke-
nen op Sandra van Ankeren en 
Miriam Timmermans. Naast Kin-
derkerk 2.0 zijn zij ook al betrok-
ken bij andere activiteiten in het 
jeugdwerk dus vaker organiseren 
wordt 'm (nu) niet. Wie weet wat 
er mogelijk is met meer mensen? 

Gastvrij

Onze kerkenraad kreeg heel 
recent, in november, het 
verzoek van onze broeders 

en zusters van de Hervormde wijkge-
meente Bodegraven-Nieuwerbrug 
of wij bereid zijn hen volgend jaar 
voor het vieren van hun eredien-
sten gastvrijheid te verlenen in de 
Ontmoetingskerk. Omdat de Dorps-
kerk ingrijpend groot onderhoud 
vraagt (ingrijpende vernieuwing van 
de vloerverwarming, het aanbren-
gen van tochtbescherming van de 
ramen, een mogelijke renovatie van 
de koorruimte en mogelijke aanpas-
sing aan het verdere interieur) zal dit 
kerkgebouw voor een langere peri-
ode in 2025 niet voor de eredien-
sten gebruikt kunnen worden. Het 
college van kerkrentmeesters heeft 
ons daarom benaderd met de vraag 
of wij onze PKN-zusterwijkgemeente 
in de Ontmoetingskerk en de Luther-
kerk onderdak en gastvrijheid 
kunnen bieden. Gezien de ruim-
hartige gastvrijheid die wij in de 

Dorpskerk mochten genieten in de 
winter van 2022-2023 heeft onze 
wijkkerkenraad tijdens de kerken-
raadsvergadering van 21 november 
j.l. zonder enige aarzeling graag ja op 
dit verzoek gezegd.

Het gaat over de periode half april 
tot en met eind september 2025. 
De Hervormde wijkgemeente zal 
dan de morgen-en avonddiensten in 
de Ontmoetingskerk gaan houden. 
Dat betekent dat wij daardoor een 
beetje zullen moeten opschuiven. 
Wij hebben heel goede ervaringen 
met de vorige ‘inwoning’, wij zullen 
vanuit die positieve ervaring vanuit 
het verleden samen met de Her-
vormde broeders en zusters gaan 
bespreken hoe wij dat volgend jaar 
gaan aanpakken.

Dat betekent afspraken maken 
over de tijden van de wederzijdse 
ochtenddiensten en het gebruik 
van de Lutherkerk voor huwelijken 

en rouwdiensten. Omdat het 
Anker gewoon open blijft zal het 
overige werk van de Hervormde 
wijkgemeente vermoedelijk geen 
gebruik hoeven te maken van onze 
accommodaties. 

Ons moderamen zal in januari 
intensief in gesprek gaan met de 
Hervormde wijkgemeente en het 
college van kerkrentmeesters om 
het allemaal goed in ‘kannen en 
kruiken’ te krijgen. Wij zullen u en 
jullie, en zeker alle direct betrokken 
Emmaüs groepen en vrijwilligers, 
hier zo goed mogelijk bij betrekken.
Het zal inschikken betekenen, maar 
dat hebben wij graag voor onze zus-
tergemeente over.

•	 De kerkenraad zal u in het begin 
van het volgende jaar nauwge-
zet op de hoogte houden van de 
gemaakte afspraken en wat het 
gaat betekenen voor onze eigen 
wijkgemeente Emmaüs.

Ik reken op uw en jullie support
Koos Karssen, voorzitter 
wijkkerkenraad
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Taakgroep Diaconie en Eredienst

De collecte in de Eredienst
In coronatijd is de collecte zoals we die gewend waren - de collectezak-
ken die rondgingen – verdwenen. Er kwamen alternatieve mogelijk-
heden om je gaven te geven voor in de plaats, zoals door middel van 
het scannen van de QR-code en via de Emmaüs-app. En hoewel een 
diaken meer of minder uitgebreid de collectedoelen toelicht, ontstaat 
toch het risico dat de collecte niet de aandacht krijgt die het verdient.

Want de collectie is niet 
zomaar een financiële 
handeling tijdens de 

dienst: het inzamelen van de diaco-
nale gaven is een wezenlijk onder-
deel van de eredienst. De collecte 
is het scharniermoment tussen de 
verkondiging en de gebeden of het 
avondmaal. 
Woord wordt daad, zoals een pre-
dikant mooi zei. De gemeente geeft 

concreet gehoor aan de noodroep 
van de wereld. 
Maar er is meer. In de collecte gaat 
het om de vreemde economie van 
het Koninkrijk Gods. Als het om geld 
gaat zijn wij liever beheerders of 
bezitters. In Gods koninkrijk komt 
God die rol toe. In de economie van 
Gods rijk zijn wij het geld, het werk-
kapitaal van het koninkrijk van God.

Om de inzameling van de gaven de 
aandacht te geven die het verdient, 
is een kleine verandering doorge-
voerd. We gaan niet terug naar de 
situatie waarin de collectezakken 
rondgaan. Wel nemen we na de 
aankondiging van de collecten door 
de diaken een kort moment, waarop 
je de gelegenheid hebt om je gaven 
digitaal te geven, soms te kijken naar 
wat extra informatie over het col-
lectedoel via de beamer of gewoon 
even stil te zijn.
De organist/pianist van dienst zal 
veelal tijdens dit korte moment, dat 
maximaal twee minuten zal duren, 
voor ons spelen. Dit geldt voor zowel 
de ochtend- als de avonddienst.

Namens de taakgroepen Diaconie 
en Eredienst
Henk Stapper en Kees de Bruijn

Inzameling Kerstkaarten door 
Stichting Local Care voor Oekraïne

Deze kaarten waren uitge-
deeld in de kerk en voor-
zien van een kerstgroet 

weer bij ons ingeleverd. Het was een 
mooie opbrengst van zo’n 200 kaar-
ten. Alle kaarten hadden een Oek-
raïense kerstgroet die door pastor 
Viktor, onze hulp en toeverlaat in 
Oekraïne, gemaakt is.
Ook hebben de scholen in Bodegra-
ven zich ingezet om kerstkaarten te 
maken, die uitgedeeld worden bij 
de scholen in Oekraïne. Er zijn met 
elkaar zo’n 400 kaarten gemaakt.
Bij het lezen van dit stuk, zijn de 
kaarten al onderweg naar pastor 
Viktor die om en rond de stad 
Rivne in Oekraïne de kaarten uit 
gaat delen. In de ziekenhuizen en 

revalidatiecentra in en rond Rivne 
zijn veel slachtoffers, zowel soldaten 
als burgers, opgenomen.
Zo schijnt er een kerstlichtje vanuit 
Bodegraven in Oekraïne.

Door alle bombardementen op  
Oekraïne zijn er veel elektriciteits-
centrales kapot en buiten werking 
gesteld. Via pastor Viktor kwam de 
vraag voor grote Powerbanks c.q. 
grote accu’s en/of generatoren voor 
het opslaan en/of genereren van 
elektriciteit. Natuurlijk willen wij ons 
inzetten voor de aanschaf hiervan.
De koude en donkere winter staat 
voor de deur, voor verwarming, 
koken maar ook voor verlichting en 
het opladen van allerlei apparatuur 

is elektriciteit onmisbaar. Laten wij 
met elkaar proberen vanuit Bode-
graven wat warmte en licht te bren-
gen in een land dat zo moet lijden 
onder de oorlog. 
Ook zijn wij een crowdfunding 
c.q. doneeractie gestart hier-
voor, https://www.doneeractie. 
n l /generatoren-voor-oekra- 
239-ne/-97968.

Op de website www.stichtinglocal-
care.nl kunt u meer informatie lezen. 
Ons bankrekening nummer is NL 
24 RABO 0149 0870 71 . Wilt u infor-
matie dan kunt u de voorzitter Gert 
Jan Meijers bellen 0172-616884 of 
06-41726975

Wij van Stichting Local Care wensen 
u alvast goede feestdagen.

Gert Jan, Greet, Eric, Marianne, 
Yvonne, Tanja, Ans en Gert-Jan
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24 dec | 22:00 uur
Ontmoetingskerk

25 dec | 10:00 uur
Ontmoetingskerk

Kerstnachtdienst
Voorganger:
m.m.v.:
Organist:

Arjo van der Steen
New Adventure
Sjaak Warnaar

24 dec | 22:00 uur
Ontmoetingskerk

25 dec | 10:00 uur
Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk
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Kerstdiensten
It’s Christmas Time! Kom en vier mee!
De Protestantse Wijkgemeente Emmaüs nodigt je van 
harte uit om samen de diepe betekenis van Kerst te 
beleven tijdens onze bijzondere vieringen in de Ont-
moetingskerk. Het thema “It’s Christmas Time” brengt 
ons bij de kern van het kerstverhaal: God die door de 
geboorte van Jezus ons leven binnenstapt, ons raakt, 
en zich verbindt met ons – in alle vreugde én pijn.

Kerstnachtdienst - 24 december om 22.00 uur
Laat je hart verwarmen door de inspirerende woor-
den van Arjo van der Steen, die ons meeneemt in 
het wonder van God die door mens te worden kwam 
wonen in onze tijd. New Adventure en organist Sjaak 
Warnaar verzorgen de muzikale omlijsting, waardoor 
de boodschap nog intenser tot leven komt.

Kerstgezinsdienst - 25 december om 10.00 uur
Vanuit de verticale verbinding tussen God en mens 
neemt Marianne Verburg ons mee in de horizontale 
verbinding tussen mensen onderling, geïnspireerd door 
het tijdloze kerstlied van Bryan Adams. De Emmaüs 
band Twenty-4-Eleven en organist Jaap van Leeuwen 
zorgen voor sfeervolle muziek, en om 9.45 uur zingen 
we samen de mooiste kerstliederen om de dag fees-
telijk te beginnen.

Kom, en laat je raken door het Licht en de warmte van 
Kerst. Iedereen is welkom!
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Richting de kortste dag
Op het moment van dit schrijven is het een grijze dag. De bladeren zijn 
bijna allemaal gevallen. De natuur gaat in rust, de zon laat zich weinig 
en kort zien. We zien het in de opbrengst van de zonnepanelen, die het 
overigens supergoed doen. Gaan wij, net als de natuur, ook in rust? 
Misschien een beetje, omdat het buitenwerk afneemt of minder mak-
kelijk te doen is. Toch gebeurt er genoeg in en rond de gebouwen. De 
bewoners van de pastorie zijn aan het klussen en zijn enorm blij met 
de woning. We hebben goed contact met hen. Een goede buur is beter 
dan een verre vriend gaat hier wel op! 

A an de voorzijde van de Ont-
moetingskerk én de pas-
torie zijn in november de 

hoge bomen gesnoeid. De bomen 
groeien maar door en grote takken 
hingen over de rijbaan. Ze zijn met 
een hoogwerker verwijderd en zo 
hopen we dit snoeiwerk voorlopig 
achter de rug te hebben. Rondom 
de Ontmoetingskerk is de tuinploeg 
ook bezig geweest met snoeiwerk 
en alles wordt weer in gereedheid 
gebracht voor het aankomend 
voorjaar. Op de binnenplaats 
worden de hemelwaterafvoeren 
(hwa) vervangen. Nanne Both is 
hiervoor gevraagd en hij maakt het 
allemaal prachtig in orde. Ook de 

twee regentonnen worden op de 
hwa’s aangesloten. 
Op verzoek van de taakgroep Jon-
geren is een verschoontafel aan-
gebracht in het invalide-toilet. En 
in het mortuarium is de vloer ver-
vangen, zodat deze ruimte er weer 
netjes uitziet. Kortgeleden kregen 
we de vraag om te onderzoeken 
of er meerdere banken met meer 
(been)ruimte kunnen worden gere-
aliseerd. We hebben een aantal 
smalle banken anders geplaatst 
waardoor dit is gerealiseerd. Als 
dit bevalt en er is meer vraag naar, 
kan dit een (tijdelijke) oplossing 
zijn voor het in- en uitstappen in 
de banken.

Vanuit de taakgroep Beheer & 
Financiën is een overeenkomst 
gesloten met de provincie over 
een Ontzorgingsprogramma. In dit 
programma faciliteert de provincie 
initiatieven die de duurzaamheid 
vergroten. De instantie die hierbij 
helpt is ‘de Groene Grachten’. Eind 
oktober hebben zij een schouw 
gedaan bij de Lutherkerk en Ont-
moetingskerk. Wij ontvangen 
hierover een rapport met moge-
lijkheden en aanbevelingen etc. 
voor de verduurzaming van onze 
gebouwen. Deze ontwikkeling past 
in de plannen voor de herinrichting 
van (met name) de Ontmoetings-
kerk. Maar mogelijk geven ze ook 
tips voor de Lutherkerk. Daarnaast 
is vanuit de Herinrichtingsgroep 
contact geweest met iemand die 
gespecialiseerd is in het ontwik-
kelen van een liturgisch centrum. 
Dit was een verkennend gesprek 
waaruit ook de mogelijkheid wordt 
onderzocht voor subsidieregelin-
gen. Verkennend, omdat we nog 
geen officiële opdracht hebben 
gekregen van de kerkenraad. De 
kerkenraad is in afwachting van de 
totstandkoming van de toekomst-
visie, waarover de voorzitter in 
de vorige KERKMAG sprak. Het is 
fijn voor de Taakgroep Beheer & 
Financiën, maar ook voor de Ener-
gie- en de Herinrichtingsgroep dat 
de voorzitter sprak over plannen 
die serieus genoeg zijn om verder 
mee te gaan. 
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De plannen voor de binnenplaats 
krijgen ook steeds meer vorm. De 
tekening is gedeeld met een aantal 
hoveniers die nu een offerte opma-
ken. Ook zijn er offertes binnen 
voor de openslaande deuren in 
de Ontmoetingsruimte, hebben 
we een afspraak om te kijken naar 
een speeltoestel en onderzoeken 
we de andere mogelijkheden om 
de Ontmoetingsruimte te verwar-
men. We kijken daarbij nu vooral 
naar zogenaamde infraroodver-
warming. Samen met de radiato-
ren moet dat voldoende zijn om 
de ruimte snel, relatief goedkoop 
en effectief te verwarmen. Als alle 
offertes binnen zijn, wordt het rap-
port aangeboden aan de Taakgroep 
en aan de Kerkenraad. Zoals tijdens 
de gemeenteavond is medege-
deeld door de voorzitter van de 
kerkenraad, wordt de gemeente 
op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en in de keuzes 
die gemaakt kunnen worden. En 

uiteraard stemmen we het allemaal 
af op de toekomstvisie, die nu ont-
wikkeld wordt.
Zoals bekend, is Marja, de beheer-
der van de Ontmoetingskerk 
en-ruimte, geruime tijd minder 
aanwezig geweest vanwege haar 
gezondheid. Het is mooi te melden 
dat zij per 1 november weer 100% 
aan het werk is gegaan. In overleg 
met haar doen we via deze weg 
wederom een oproep om haar 
bij de diverse werkzaamheden te 

ondersteunen. Werkzaamheden 
die voor het onderhoud nodig 
zijn, zoals het onderhoud en de 
schoonmaak in en rond de kerken. 
En werkzaamheden die mooie 
opbrengsten opleveren voor 
Emmaüs, zoals bardiensten, tijdens 
extern verhuur, maar ook tijdens de 
‘eigen’ activiteiten. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor Aktie Kerkbalans 2025 gestart. 
Er komt heel wat bij kijken voordat 
het antwoordformulier ingevuld 
kan worden. De nieuwe folder 
moet worden opgemaakt met input 
vanuit verschillende Taakgroepen, 
het thema wordt bepaald, ruim-
tes worden gereserveerd voor het 
inpakken van de enveloppen en het 
tellen van de toegezegde bijdrage. 
De natuur gaat misschien in 
rust maar binnen Emmaüs 
gebeurt genoeg!

Namens de taakgroep Beheer 
& Financiën,
Frank Baas

Verantwoording contante giften 
in okt/nov

Voor comm.meeleven
via Annie Schiere	 €	 20,00

Voor kerk/Diaconie
via Alie Benedictus	 €	 108,00

Voor Busjesproject
via Alie Benedictus	 €	 18,00

Voor Diaconie
via Alie Benedictus	 €	 50,00
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Als alles duister is

Protestantse Kerk start 
podcastserie en concerten 
met hardstyle-dj Sefa
Hardstyle-dj Sefa komt in samenwerking met de Protestantse Kerk in 
Nederland met een podcastserie over het geloof en zijn leven in de 
hardstylewereld. Met vijf predikanten gaat hij in gesprek over grote 
levensvragen en zijn levensstijl.

Sefa Jeroen Vlaarkamp (24) is 
hardstyle-dj en christen. Sefa 
treedt op bij grote dancefes-

tivals als Defcon.1 en begeeft zich 
daarmee in een omgeving die haaks 
lijkt te staan op de kerkelijke. Over of 
deze werelden met elkaar te rijmen 
zijn, praat hij met dominees Bert-Jan 
Mouw, Gerard van Zanden, René de 

Reuver, Pieter Veerman en Bart de 
Bruijn in de podcast ‘Als alles duister 
is’. Zie voor meer informatie https://
protestantsekerk.nl/evenementen/
heidelbergse-catechismus-dj-sefa/
Naast deze podcastserie organiseert 
de Protestantse Kerk in samen-
werking met Nachtzon Media een 
reeks concertavonden met Sefa. 

Op 15-jarige leeftijd ontdekte Sefa 
via de barok de cantates van Bach. 
Door deze muziek ging hij zich ook 
verdiepen in de religieuze concep-
ten waarover Bach componeerde. 
Tijdens deze avonden wordt de 
muziek van Sefa verbonden met 
klassieke muziek en worden inhou-
delijke gesprekken gevoerd aan de 
hand van de Heidelbergse Catechis-
mus. De voorstellingen zullen naar 
verwachting plaatsvinden in de regio 
Utrecht, Groningen, Brielle, Amster-
dam en Apeldoorn.

Collectedoelen
8 december- Inlia
15 december - Moldavië Sponsorland 
22 december - Jongeren spelen het kerstverhaal 
24 december - Busjesproject
25 december -Kinderen in de knel/ (Kerstcollecte)
29 december - Moldavië
31 december - Local Care

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder 
de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie vei-
ligheid, stabiliteit en psychosociale onder-

steuning, want dat hebben kinderen daar nodig. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Fami-
lies krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch 
eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak 
aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinde-
ren hebben er een veilige plek om te spelen en krij-
gen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven 
of te herstellen van trauma’s. 

1 januari - Local Care
5 januari 
12 januari - Binnenlands diaconaat (Nederland),
19 januari - Missionair werk
26 januari - Jonge generaties (Nederland)
2 februari - Werelddiaconaat/ Ethiopië

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen 
van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk 
van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporgani-
satie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethio-
piërs zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Ze 
leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irri-
geren, nieuwe gewassen te verbouwen die bestand 
zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat 
aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oog-
sten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere 
bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar 
zijn als de oogst tegenvalt.
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Schrijfactie “Write For Rights”
Rond 10 december - De dag van de Mensenrechten - schrijven mensen over de hele wereld samen brieven 
voor tien mensen uit verschillende landen. In Nederland en ook in Bodegraven. 

Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde 
actiemethode. Met postzakken vol brieven 
bonzen we al decennia lang keihard op de 

deuren van machthebbers. Zo laten we hen weten dat 
het onrecht nu moet stoppen en dat de mensen voor 
wie we actie voeren moeten worden vrijgelaten.
Door al deze brieven boekt Amnesty resultaat. Zoals 
met Aleksanora Skochilenko uit Rusland. Een jonge 
kunstenares en activiste. Sasha voerde actie tegen 
de oorlog in Oekranië. Ze werd veroordeeld tot 
7 jaar gevangenisstraf. Op 1 augustus j.l. hebben de 

autoriteiten van Rusland als onderdeel van een gevan-
genenruil 16 mensen vrijgelaten waaronder Sasha voor 
wie we in 2022 massaal brieven en kaarten schreven.
Wij schrijven op dinsdagmorgen 10 december 
van 10.30 - 12.30 uur in het Groene HartHuys in 
de Bouwsteeg.
Komt u ook schrijven? Want brieven schrijven werkt!
Zondag 8 december wordt er in de Ontmoetingskerk 
weer voor gevangenen geschreven. U kunt ook een 
brief meenemen en thuis schrijven.
Amnesty Bodegraven, tel: 0172-611729

Doe mee, stuur een kerstkaart 
Een kerstkaart is leuk om te krijgen, maar nog veel leuker om te versturen! Zeker wanneer u met het 
versturen van een kerstkaart een goed doel kunt ondersteunen: het werk van de zendingswerkers van 
onze Hervormde Gemeente Bodegraven. Voor slechts € 1,00 per kaart kunt u kerstkaarten versturen 
naar familie, vrienden en/of bekenden in Bodegraven, Nieuwerbrug en Zwammerdam.

K erstkaarten kunnen tegen contante 
betaling, zonder postzegel vanaf 
vrijdag 29 november tot vrijdag 

13 december 12.00 uur worden ingeleverd bij de 
volgende inleveradressen:
Fam Loenen, Nieuwe Markt 20
Fam D. Francken, Boesemsingel 17
Fam. K. van Rijn, Karperlaan 18
Fam. C. Graafland, Houtwerf 14, Nieuwerbrug 
Gebedswinkel ’t Rustpunt, Kerkstraat 16
Readshop Karssen, Wilhelminastr.1
Fam. J. de Vrij, Meije 6 
Fam. G. Roseboom, Hofstede 2 
Fam. J. Luking, Dronensingel 138 
Fam. R Lok, Burg Le Coultrestr 16 
Fam. Martin Lok, Klaproos 11
Kringloophuis,Tolstr. 27 (nb openingstijden!)

Doet u mee? 
Nadere info:
•	 Aart de Knikker
	 06 – 41341594
	 Mail: aadeknikker@gmail.com 
•	 Nel van Wijngaarden
	 06 – 30196944 
	 Mail: vanwijngaardennel@gmail.com
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Uitnodiging Kerstzang Promising Voices

Op zaterdag 21 december nemen Interkerkelijk koor Promising Voices 
en verteller ds. Erick Versloot je mee in een muzikale Kerstviering. De 
Kerstzang draait dit jaar om het thema ‘Make room in your heart’. Je bent 
van harte welkom bij één van de twee concerten, om 16.30 uur en om 
20.00 uur in de Dorpskerk te Bodegraven.
Het koor met ruim 70 leden, met eigen solisten, wordt begeleid door vele 
muzikanten en staat onder leiding van dirigent Leon van Veen. Het reper-
toire tijdens de 27e editie is gevarieerd, van klassiek zoals het Gloria van 
Vivaldi en Jesus Child van John Rutter tot uptempo. Dit alles afgewisseld 
met toelichting op de liederen en met traditionele samenzang.
De entree is € 10,-. Alleen in de middag is de entree voor kinderen tot 
en met 12 jaar € 5,-. Kaarten verkrijgbaar via Zingenindekerk.nl. Harte-
lijk welkom!

Esther Kevelam-Verhorst

BOC – nieuws
De planning voor 2025 is door Cyclus vastge-
steld en ziet er als volgt uit:
18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 
17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 septem-
ber, 18 oktober, 15 november, 13 december.
Tot slot: we zoeken nog steeds mannen/vrou-
wen die een aantal keren per jaar op zaterdag 
willen meehelpen!
Neem hiervoor contact op met Jan Schippe-
rus 611952 of 06-48445711 dan wel per mail  
jschipperus@hotmail.com.
De volgende datum is 14 december 2024.

Het BOC-team

Beste gemeenteleden, hartelijk dank voor de 
kaarten met goede wensen die ik ontving tij-
dens mijn verblijf in de Ronssehof.

Cock van der Vlist

Ontmoetingen onder de koffie
Dinsdagochtend 31 december in ’t Centrum van 
de Ontmoetingskerk drinken we weer koffie met 
elkaar. Dit keer met een heerlijke oliebol. De deur is 
om half 10 open. Iedereen van harte welkom. Taak-
groep Diaconie.
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In het volgende verhaal neem ik u mee, ver in de vorige eeuw. Een tijd waarin internet nog niet bestond en 
de wereld nog groot was:

Willem was een goede vriend van mij. Al jaren. 
Van jongs af aan kenden we elkaar. We gingen 
naar dezelfde school, we gingen naar dezelfde 

kerk, we zagen elkaar op sport en de club, we hadden 
dezelfde vrienden, we gingen samen uit en soms hadden 
we een oogje op hetzelfde meisje. Willem ging op zijn 
16e van school en aan het werk. We raakten elkaar uit 
het oog en ieder ging zijn eigen weg.
Op een gegeven dag kwam ik hem op straat tegen en 
we hadden het over vroeger en over onze wederzijdse 
vrienden van toen. Hij nodigde mij uit om eens langs te 
komen en kennis te maken met zijn vrouw. Zoals zo vaak 
hadden we het te druk met onze eigen werkzaamheden 
om dat voornemen waar te maken maar maanden later 
zag ik hem nog eens en hij vroeg me weer om toch eens 
langs te komen.
Ik weet nog dat ik op een donkere zondagmiddag bij 
Willem langs liep en hij op het raam tikte en gebaarde 
dat ik binnen moest komen.Ik had er eigenlijk helemaal 
geen zin in, maar ach, soms doe je wel eens dingen -voor 
je goede fatsoen- om ervan af te zijn. 

Toch was die middag een verandering in mijn leven. Ik 
ging naar binnen en maakte kennis met zijn vrouw. Zij 
was een innemend persoon en één en al hartelijkheid.
Als kind maakte je dat ook wel eens mee, dat je bij een 
van je vrienden graag over de vloer kwam omdat zijn 
of haar moeder zo’n hartelijk mens was. Gek dat die 
mensen als je ouder wordt schijnen te verdwijnen. 
Toch, ik moet eerlijk zijn, de vrouw van Willem was 
een prachtmens. Het leek wel of de warmte van haar 
afstraalde. Ze had duidelijk plezier in het leven en stelde 
echt belangstelling in me. Toen ik uren later naar huis 
ging leek het wel of ik ook haar al jaren kende. 
Na die middag ben ik er nog vele malen geweest. Wat zeg 
ik, ontelbare keren. Ik was daar kind aan huis. 
Willem en zijn vrouw hadden één zoon, Kees. Het is altijd 
alleen bij Kees gebleven. De vrouw van Willem had nadat 
Kees geboren was, diverse lichamelijke klachten die het 
krijgen van meer kinderen in de weg stond. Toch was het 
aan haar niet te merken. Ik heb er wel eens met Willem 
over gesproken. Willem heeft altijd verlangd naar meer 
kinderen. Willem was dol op zijn zoon. Het was Kees voor 
en Kees na en Kees moest overal mee naar toe. Willem 
en Kees waren onafscheidelijk. 

Ja, als er ergens op de wereld geluk bestaat, was het 
in dat gezin. Niet dat ze het rijk hadden, integendeel, 
maar het leek alsof het binnenuit kwam, alsof ze door 
iets waren gedreven.
Door iets wat groter is dan wij, dat machtiger is dan we 
kunnen bevatten. 

Enkele jaren later sloeg het noodlot toe.
Kees zal een jaar of zestien zijn geweest. 
Zijn moeder stierf. Zo maar. Op een ochtend werd ze 
gewoon niet meer wakker. 
We waren verbijsterd. Willem, de man die het leven 
toegelachen had, was zijn geluk kwijt. Zijn onvergetelijke 
vrouw, zijn trouwe kameraad, de moeder van zijn zoon, 
was weg. Voorgoed.
Kees is na die tijd totaal veranderd. Zo gewillig en vrien-
delijk hij vroeger was geweest, zo dwars en onhandelbaar 
was hij nu. Er ging haast geen dag voorbij dat Willem 
en zijn zoon geen ruzie met elkaar hadden. Dat begon 
al ’s morgens vroeg. Ze stonden op en groetten elkaar 
nauwelijks. 
Ze zaten zwijgend aan het ontbijt. Dat was de laatste 
jaren zo geworden: als de een iets wit noemde, noemde 
de ander het zwart. Vond de een het prachtig weer, 
dan bromde de ander dat het wel meeviel. Dan was de 
dag alweer bedorven. Ze liepen dan rond met sombere 
gezichten en als Willem in de buurt van zijn zoon kwam, 
dan draaide die zijn hoofd af om hem maar niet te zien. 
Dat ging zo, iedere dag. 
Zo werden het twee stijfkoppen, die hun eigen gang 
gingen en het werd hoe langer hoe erger. 
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Willem wist wel, wat de oorzaak was van alles. De jongen 
wilde weg, het beviel hem niet meer, hij wou de wijde 
wereld in. Vroeger toen zijn moeder nog leefde, had hij er 
ook al over gepraat, maar na haar dood was zijn verlan-
gen plotseling veel sterker geworden en het groeide met 
de dag. Kees walgde van het leven hier. Altijd dezelfde 
mensen, altijd werken, werken, werken, totdat je jezelf 
hebt doodgewerkt. En wat heb je dan gehad?
Waarop Willem dan zei, dat hij het nergens beter kon 
krijgen dan hier. Maar dat was dan weer olie op het vuur. 
“U gunt het me niet, hè,” zei Kees dan hatelijk. “In ieder 
geval gebeurt het niet en ik wil er geen woord meer over 
horen”, antwoordde Willem. 
Maar Kees gaf zijn plan niet op en telkens weer begon hij 
erover. ’s Nachts droomde hij ervan en in zijn verbeelding 
werd alles steeds mooier en glanzender.
Maar Willem bleef weigeren, zijn jongen, dat was alles 
wat hij had, wat zou er nog over zijn van zijn leven, als 
hem in de vreemde iets zou overkomen?  Hij moest er 
niet aan denken. En daarom hield hij voet bij stuk. Maar 
Kees deed het ook. Ze hadden dezelfde sterke wil. 
Ze begonnen elkaar opzettelijk het leven te verbitte-
ren. Kees dacht,’ik zal hem dwingen om mijn zin te 
doen’ en werd steeds brutaler en lastiger, maar Willem 
bleef de baas. 
‘Mijn vader houdt niet van mij”, dacht Kees, ‘hij heeft 
natuurlijk nooit van mij gehouden, hij denkt alleen maar 
aan zichzelf’. 
‘Die jongen,’ dacht Willem, ‘is het ondankbaarste 
schepsel dat op twee benen rondloopt, hij geeft geen 
zier om mij!’

En zo vervreemden ze van elkaar. Ze aten nog aan 
dezelfde tafel, ze woonden in hetzelfde huis, maar de 
wrok en de boosheid blonken in hun ogen, wanneer ze 
elkaar zagen. 
Tot het echt helemaal mis ging. De ruzie liep zo hoog op, 
dat ze met elkaar op de vuist gingen. De jongen was lenig 

en vlug en kreeg zijn vader op de grond, maar de vader 
was toch nog de sterkste en won. 
“Ik zal je leren, tegen je vader te vechten,” schreeuwde 
hij, “en als je het vanaf vandaag nog eens waagt om mij 
te treiteren, sla ik je dood, reken daarop!” Kees ant-
woordde niet. Hij sloop naar zijn kamer en liet zich niet 
meer zien. Toen Willem de volgende dag opstond, was 
Kees verdwenen.
Op de tafel lag een briefje waar Kees opgeschreven had: 
‘Nu ik weet dat je mij haat, blijf ik geen dag langer meer. 
Het spijt me van die ongelukkige jaren. Gegroet, Kees ‘

Willem was wóedend geweest. Hij tierde en raasde, 
sloeg in zijn drift met de deuren zodat het huis ervan 
trilde, en rende naar buiten, op zoek naar de jongen. 
Toen hij dagen later terugkwam, zonder de jongen, was 
hij kalm geworden, maar er was iets onrustigs, iets hulp-
behoevends bijna, in zijn ogen.

En Kees? Kees trok de wijde wereld in. 
Hij had niet veel bij zich. Een rugzak met wat kleren, een 
portemonnee met een foto van zijn vader en moeder, 
een dikke jas en zijn paspoort. Dat was alles. 
Soms nam hij een trein, dan weer ging hij met een bus, 
soms liftte hij en vele, vele kilometers ging hij te voet. Zo 
liet hij, meter na meter, en kilometer na kilometer zijn 
verleden en het huis van zijn vader achter zich. Vóór hem 
de uitdaging, de toekomst, het geluk. 
Dagen verstreken. De dagen werden weken en de weken 
verstreken. De weken werden maanden en de maanden 
verstreken. In het begin dacht Kees nog veel aan huis. 
Aan zijn vader, aan zijn vrienden, aan zijn moeder. Maar 
gaandeweg verdwenen ook die beelden. Hij kwam steeds 
verder los van thuis. Los van die bekrompen kleinstede-
lijkheid, los van alles wat hem in het leven benauwde. 

Kees was iemand die kon werken, die kon doorzetten. 
Het was voor hem dan ook niet moeilijk om een baan 
te vinden en de kost te verdienen. Soms werkte hij bij 
een boer, dan weer in een fabriek achter de lopende 
band, dan weer als klusjesman. Zijn bazen waren alle-
maal zonder uitzondering tevreden over hem. Hij nam 
genoegen met een achterkamertje waar hij zijn spaar-
zame spulletjes neerlegde. Toch kwam het niet zelden 
voor dat hij ’s avonds vermoeid in bed lag en toch de 
slaap niet kon vatten. Was dit het, wat hij wilde, was dit 
de droom die hij koesterde, was dit het ideaalbeeld waar-
naar hij gestreefd had?
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Toch was de uitkomst van dat getob elke keer dezelfde. 
Hij zou niet terug naar huis en zijn vader gaan. Zeker niet! 
Om dan zeker de hoon van zijn vader over zich heen te 
krijgen en ruzie te hebben waarom hij van huis was weg-
gegaan. Koppig draaide hij zich dan om, en viel onrustig 
in slaap. 
Zo verstreken de maanden. Zo was Kees op zoek. Op zoek 
in de wereld naar datgene wat écht belangrijk is in het 
leven, wat écht gelukkig maakt. Hij dacht nog wel eens 
aan thuis. Aan zijn vader. 
Hij kocht een ansichtkaart van dat land en stuurde die 
naar huis. Achterop schreef hij “de groeten, Kees”. Niets 
meer, niets minder. Alleen maar “de groeten, Kees”. 
Toen hij de ansicht op de bus deed had hij een brok in zijn 
keel. Hoe zou zijn vader over hem denken? Hoe zou het 
met hem zijn? Hoe leuk zou het wel niet zijn om samen 
met zijn oude vrienden op te trekken. Gelukkig ging die 
melancholische bui snel voorbij en stapte hij door, in de 
eenzaamheid van de grote stad. 

En Willem, hoe was het daarmee gegaan? 
Willem was boos geweest. Heel boos, laaiend! Wat dacht 
die snotneus van een zoon wel, om zo maar van huis 
weg te gaan om vervolgens nooit meer iets van zich te 
laten horen? 
Willem sprak niet meer over zijn zoon en wij durfden niet 
meer over zijn zoon te beginnen. Hij deed voortaan zijn 
werk weer evenals vroeger en het leek wel alsof hij de 
jongen al vergeten was. 
Maar wij wisten wel beter.
Wij zagen hem soms wel eens voor het raam staan met 
zo’n moedeloze blik in zijn ogen, alsof hij dacht “waar doe 
ik het eigenlijk voor?” We zagen hem wel eens op straat 
staan, turend in de verte en dan schrok hij als hij werd 
geroepen, alsof hij op iets slechts werd betrapt.  In zijn 
vrije tijd knutselde hij wat, dronk zijn koffie en zat op zijn 
stoel somber voor zich uit te staren. 

De dagen gingen voorbij. En de weken, en de maanden. 
Wat zou hij toch graag een bericht van zijn zoon hebben! 
Rusteloos ging hij het leven door.  
Tot op die ene dag. Die dag waarop de ansichtkaart van 
Kees in de bus viel. Die ansicht met die eenvoudige tekst 
‘de groeten, Kees’. Dolblij was hij ermee. Eindelijk, zijn 
zoon leefde nog!  Maar wat zat hij ver in het buitenland! 
Wat zou hij er veel voor over hebben om hem vast te 
houden en te zeggen hoeveel hij van hem hield.  Hoe 
zou hij nu in contact kunnen komen met zijn zoon? Hij 

gloeide die dag van opwinding en die avond was er weer 
iets meer glans in zijn ogen te zien dan anders. 

Kees ging verder op zijn reis door het leven, op zijn reis 
door de wereld.
Uit elk land stuurde hij zijn vader een ansicht met daarop 
geschreven ‘de groeten, Kees’. 

Willem ontving die kaarten van Kees. En bij elke kaart die 
hij kreeg groeide zijn verlangen om zijn zoon -zijn enige 
- in zijn armen te mogen sluiten.  Wat zou hij graag in 
contact met hem komen! Het idee broeide en broeide. 
Op een dag was hij eruit. Hij stuurde geld naar een grote 
krant in het land van waaruit Kees zijn ansicht stuurde 
met een bericht dat ze in die krant moesten plaatsen. 
En zo gebeurde het dat Kees in een volle treincoupé 
stond en iemand tegenover hem de krant las. Tussen 
al die tekens van de buitenlandse taal waarvan hij de 
betekenis niet kende, stond, op de voorpagina, die omka-
derde tekst: ‘Kees, keer terug. Je vader heeft je lief’ . 
Overrompeld door die tekst bracht hij de dag door…. Zou 
het op hem slaan? Natuurlijk niet. Er zijn zoveel mensen 
die Kees heten!
Hij zou het voorval allang zijn vergeten, als niet in een 
volgend land datzelfde hem weer overkwam. Geschokt 
was hij, toen hij in een krantenkiosk, datzelfde vreemde 
kleine berichtje las dat van de voorpagina hem tegemoet 
schreeuwde: ‘Kees , keer terug, je vader heeft je lief’ . 
Kees begon onrustig te worden bij de gedachte dat die 
kleine berichtjes wel eens op hem zouden kunnen slaan. 
Zou zijn vader hem in het buitenland, zelfs in het verre 
buitenland, kunnen achtervolgen?

Wij, de vrienden van Willem, zijn bij toeval te weten 
gekomen van de berichten die Willem aan zijn zoon 
stuurde. En we zagen Willem steeds verder vereenza-
men. Vereenzamen omdat zijn zoon -zijn enige- mis-
schien wel nooit de berichten had gelezen die Willem in 
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buitenlandse kranten had geplaatst. We zagen Willem 
steeds verder vertwijfelen. Zou Kees ooit nog eens terug-
komen naar hem? Nu, na al die jaren?

Toen ik Willem vertelde van onze ontdekking omtrent de 
advertenties die hij op de voorpagina’s van kranten zette, 
hebben we lange gesprekken gevoerd. Graag liet hij mij 
de ansichtkaarten zien die zijn zoon hem in de loop der 
jaren had gestuurd. En uit die gesprekken sprak de wee-
moed over het verlies van zijn vrouw en het verlangen 
naar zijn zoon. We hadden het er moeilijk mee. 
En we kregen het nog veel moeilijker, toen Willem 
ziek werd.
Wat begon met een onschuldig kuchje, werd al gauw 
gehoest. Het hoesten werd blaffen toen Willem op ons 
verzoek eindelijk eens naar de huisarts ging. De dokter 
verwees hem naar het ziekenhuis en de diagnose was 
eigenlijk gauw gesteld. Ja Willem was ziek, goed ziek. 
Waar medicijnen niet meer hielpen en behandelingen 
geen effect hadden moesten we ons voorbereiden op 
het onvermijdelijke. 
Willem werd naar huis gestuurd en we gingen zo vaak 
mogelijk bij hem op bezoek. 
Op een dag zagen we een duidelijke opleving. Willem 
had eindelijk weer een ansichtkaart gekregen van zijn 
zoon. Hij genoot ervan. Want Kees was eigenlijk heel 
dichtbij, in Noord-Europa.Willem koesterde die kaart als 
zijn dierbaarste bezit. Willem vroeg ons te doen wat hij 
al die jaren al had gedaan: Het plaatsen van dat kleine 
berichtje in die buitenlandse krant, met diezelfde tekst: 
‘Kees, keer terug, je vader heeft je lief’. 

Uiteraard hebben we de wens van Willem ingewilligd. 
Toch hebben we niet helemáál gedaan wat Willem vroeg. 
Ja, we hebben het bericht geplaatst in die buitenlandse 
krant. Maar we hebben de tekst enigszins aangepast.In 
ons bericht stond:‘Kees, keer terug, je vader is ziek’

En Kees kwám terug. 
Kees die de hele wereld had gezien en alles had beleefd. 
Kees die op zoek was geweest. Op zoek naar het geheim 
van het leven, op zoek naar … ja, naar wát eigenlijk?
Kees had zich gehaast toen hij het bericht had gelezen. 
Hij kwam het tegen in een krant die al minstens twee 
weken oud was. Hij had zijn spullen bij elkaar gepakt en 
was op weg gegaan, zo snel hij kon.

De tweede dag deed hij kalmer aan. Toen begon er twijfel 
en onrust in zijn hart te komen.
Hij ging maar aarzelend verder en vond dat hij eigenlijk 
dwaas en overijld had gehandeld. Hij had maar wat graag 
geloofd wat hij wílde geloven. Want hoeveel mensen in 
de wereld heetten er eigenlijk geen Kees? Waarom zou 
juist hij bedoeld worden? Zou het eigenlijk geen wonder 
zijn, als straks zou blijken dat het bericht voor een ander 
bestemd was? Toch zette hij door. 
Maar hoe dichter hij in de buurt van zijn vaders huis 
kwam, hoe moeilijker het werd. 

Toch is Kees thuisgekomen. 
Toen hij voor het huis stond zag hij op de voordeur die-
zelfde tekst hangen: ‘Kees, je vader heeft je lief’. 
Toen wist Kees het zéker. De berichten wáren voor hem 
bestemd geweest. 
Kees rukte de deur open en sprong de kamer in. “Vader, 
ik ben ‘t, Kees. Is het dan heus waar? Heb jij me toch nog 
lief, na alles wat ik heb gedaan? “
Willem zweeg. De tranen stroomden hem over de 
wangen. Van blijdschap kon hij geen woord meer uit-
brengen. Het enige wat hij kon was zijn armen uitstrekken 
zodat zijn zoon –zijn enige- hem om de hals kon vallen. 
Kees heeft mij later verteld dat op dat moment alle stuk-
jes uit zijn hele leven op hun plaats vielen. 
Hij was jarenlang op zoek geweest. Op zoek naar van alles 
en nog wat, op zoek naar dátgene wat geluk is.
Op het moment dat hij zijn vader om de hals vloog, 
besefte hij het:
Het enige wat je in leven nodig hebt en waarnaar je 
eigenlijk op zoek bent, dat is .….de liefde van je Vader. 

Enkele weken later stierf Willem. 
Tot in zijn laatste uur zijn hij en Kees onafscheidelijk 
geweest. Alsof ze alle gemiste kansen van de voorbije 
jaren wilden inhalen. 
We hebben Willem begraven, in kleine kring, hier op de 
begraafplaats in ons dorp.
U moet maar eens gaan kijken. 
U moet maar eens op zoek gaan naar die eenvoudige 
witte steen.
Die steen met daarin de naam van Willem gegraveerd. 
En daarboven, die korte, maar levensbelangrijke tekst, 
waar je het je hele leven mee kan doen:
Je Vader heeft je lief.
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Weeksluiting ‘Vijverhof’
Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum	 Voorganger	 Koor / Begeleiding
7 december	 dhr. P. v.d. Zee	 dhr. J. Kroon
14 december	 dhr. G. Nap	 dhr. R. Lok
21 december	 dhr. C. de Wit	 dhr. N. van Vliet
28 december	 mw. K. Strijdhorst	 dhr. P. van Lunteren
4 januari 	 ds. mw. H. de Jong	 dhr. C. v.d. Hoek
11 januari 	 mw. M. Verburg	 Mw. P. Schutz met een zangeres
18 januari	 mw. P. Verra	 dhr. W. Kusee
25 januari	 mw. E. Wijland	 jeugd-en kinderkoor “De Regenboog”
1 februari	 dhr. J. Proos	 dhr. W. Kusee en Suzan Hille
8 februari	 mw. G. Postma	 St. Luciakoor.

Kerk in de week Emmaüs

Datum	 Tijd	 Activiteit	 Plaats
december
4 december 2024		  Bezorgen KERKMAG
4 december 2024	 14.15 uur	 Ouderenkring	 Salvatorkerk
7 december 2024	 9 tot 12 uur	 Inleveren oude metalen	 Buitenkerk 57A
14 december 2024		  BOC
17 december 2024	 14.30 uur	 PCOB-Kerstviering	 ‘t Centrum
21 december 2024	 10 tot 12 uur	 Philadelphia-club	 ‘t Centrum
31 december 2024	 10 uur	 Ontmoetingen onder de koffie	 ‘t Centrum

januari
4 januari 2025	 9 tot 12 uur	 Inleveren oude metalen	 Buitenkerk 57A
17 januari 2025	 	 Kopij sluiting KERKMAG-februari ‘25
18 januari 2025		  BOC
18 januari 2025	 10 tot 12 uur	 Philadelphia-club	 ’t Centrum
21 januari 2025	 9.30 uur	 Koffieochtend	 ’t Centrum
21 januari 2025	 14.30 uur	 PCOB-contactmiddag	 ’t Centrum

februari
1 februari 2025 	 9 tot 12 uur   	 Inleveren oude metalen 	 Buitenkerk 57A
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Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum	 Tijd	 Activiteit	 Plaats
8 december 2024
Dorpskerk	 9.30	 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven/Tweede zondag van Advent	 wijk 1
Dorpskerk	 18.30	 ds. A. van Lingen, Bodegraven	 wijk 2
Bethlehemkerk	 9.30	 ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen	 wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30	 ds. A.W.J. Theunisse, Zevenhuizen	 wijk 1

15 december 2024
Dorpskerk	 9.30	 ds. A. Baas, Nunspeet/Derde zondag van Advent	 wijk 2
Dorpskerk	 18.30	 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	 wijk 1
Brugkerk	 9.30	 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven/Kom over de brug dienst	 wijk 1
Bethlehemkerk	 18.30	 ds. A. van Lingen, Bodegraven	 wijk 2

22 december 2024
Dorpskerk	 9.30	 ds. T.C. Verhoef, Nijkerk/Vierde zondag van Advent	 wijk 1
Dorpskerk	 18.30	 ds. E. Meijer, Werkhoven	 wijk 2
Bethlehemkerk	 9.30	 ds. J. C. Schuurman, Putten	 wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30	 ds. E.K. Foppen, Den Haag	 wijk 1

25 december 2024
Dorpskerk	 9.30	 ds. A. van Lingen, Bodegraven/Eerste Kerstdag	 wijk 2
Dorpskerk	 18.30	 ds. J.H. van Doleweerd, Driebergen-Rijsenhout	 wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30	 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	 wijk 1
Bethlehemkerk	 18.30	 ds. A. van Lingen, Bodegraven	 wijk 2

26 december 2024
Dorpskerk	 9.30	 Kerstviering zondagsschool	 wijk 1+2
Bethlehemkerk	 9.30	 prop. R.P. Hoogenboom, Woerden	 wijk 2

29 december 2026
Dorpskerk	 9.30	 ds. J.W. van Bart, Krimpen aan den IJssel	 wijk 1
Dorpskerk	 18.30	 ds. A. van Lingen, Bodegraven	 wijk 2
Bethlehemkerk	 9.30	 dr. J.B. ten Hove, Nijkerk	 wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30	 ds. M.J. van Oordt. Delft	 wijk 1

31 december 2024
Dorpskerk	 19.30	 ds. A. van Lingen/Oudenjaarsdag	 wijk 2
Bethlehemkerk	 19.30	 ds. A.J.R. Treur	 wijk 1

1 januari 2025
Dorpskerk	 10.30	 ds. A.J.R. Treur/ Nieuwjaarsdag	 wijk 1
Bethlehemkerk	 10.30	 ds. A. van Lingen	 wijk 2

5 januari 2025
Dorpskerk	 9.30	 ds. B.M. van den Bosch, Benthuizen	 wijk 2
Dorpskerk	 18.30	 ds. A.J. Mouw, Aalburg	 wijk 1
Wierickehuis	 9.30	 ds. A.J.R. Treur	 wijk 1
Bethlehemkerk	 18.30	 ds. C.H. Bijl, Papendrecht	 wijk 2	
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Kerkdiensten Emmaüs
8 december 2024 10.00 Ontmoetingskerk Ds. Annelene Metz / 2e Advent / 

gezongen liturgie
Verdiepen

19.00 Lutherkerk Mw. Karin Strijdhorst
15 december 2024 10.00 Ontmoetingskerk Arjo van der Steen / 3e Advent / 

Heilig Avondmaal
Vieren 
en gedenken

19.00 Lutherkerk Ds. A. van der Wal / Heilig Avond-
maal / kringviering

20.00 Salvatorkerk Impact jongerendienst
22 december 2024 10.00 Ontmoetingskerk Ds. Annelene Metz / 4e Advent Verdiepen

19.00 Lutherkerk Ds. L. Rikxoort
24 december 2024 22.00 Ontmoetingskerk Arjo van der Steen 

/ Kerstnachtdienst
25 december 2024 10.00 Ontmoetingskerk Marianne Verburg / 1e Kerst-

dag / zingen vóór de dienst 
(gezinsdienst)

Vieren

29 december 2024 10.00 Ontmoetingskerk Ds. A.van der Wal Verdiepen
19.00 Lutherkerk Ds. A.van der Wal

31 december 2024 19.30 Lutherkerk Arjo van der Steen 
/ Oudejaarsavonddienst

1 januari 2025 11.00 Ontmoetingskerk Nieuwjaarsdienst  
5 januari 2025 10.00 Ontmoetingskerk Ds.J. Schellingerhout Verdiepen

19.00  Lutherkerk Songs of Praise
12 januari 2025 11.00 Ontmoetingskerk Ds. Annelene Metz / SHH Beleven

19.00 Lutherkerk Ds. Schormans
19 januari 2025 10.00 Ontmoetingskerk Arjo van der Steen / Eenheid van 

de christenen
Vieren

19.00  Lutherkerk Ds. A. van der Wal
26 januari 2025 10.00 Ontmoetingskerk Annelene / Kliederkerkdienst 

/ Scholenzondag
Beleven

19.00  Lutherkerk Arjo van der Steen / Meditatief
2 februari 2025   10.00 Ontmoetingskerk     Ds. T. Zoutman/mmv  

Promising Voices   
Verdiepen

Van PCOB naar ANBO-PCOB

Sinds het begin van 2024 is de PCOB gefuseerd met de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen). Wij heten nu officieel ANBO-PCOB Bodegraven-Reeuwijk. 

PCOB-contactmiddagen: 
Op 17 december 2024 is er een mooie kerstviering 
in de Ontmoetingsruimte van ’t Centrum. Deze 

viering wordt geheel verzorgd door schrijfster Joke 
Verweerd. We sluiten af met een gezellig samenzijn.
Op 21 januari 2025 komt Jan Stolwijk. U kunt dan 
genieten van de film “Alleman” van Bert Haanstra.
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