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Inhoudsopgave Het begon zo maar. Was het in het begin van dit jaar? 
Velen van u hebben het ongetwijfeld opgemerkt. Waar 
het vandaan kwam is niet precies te zeggen. Toch wás 
het	er.	Een	zaadje.	Een	begin.	Hoopvol	en	voorzichtig,	
maar duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het smaakte naar 
méér. Als je er met anderen over sprak hadden die 
hetzelfde idee. Enthousiasme werd bespeurd, ‘nieuwe’ 
mensen	zetten	hun	schouders	eronder.	Waar	het	over	
gaat? Over die frisse wind die waait, het nieuwe elan 
dat bij onze Emmaüs-gemeente duidelijk te bespeuren 
is!	Wat	is	dat	fijn	om	dat	besef	te	ervaren!

De herfst is bij uitstek een periode die bij velen een 
weemoedig gevoel oproept. Weemoedig achterom-
kijken	naar	wat	is	geweest.	Een	fijne	zomer	met	lange	
dagen,	 lekker	 in	de	zon	zitten	en	genieten,	 tot	 rust	
komen. Plotsklaps is dat voorbij en gaan we alweer 
de donkere dagen tegemoet met even ‘niets’. Geen 
of te weinig zaken om naar uit te kijken, feestdagen te 
ver weg. Jammer! Wat is er dan niet beter om dingen 
(weer) op te pakken, dingen dóen die gedaan móeten 
worden, of gewoon iets nieuws te beginnen? Bij onze 
eigen wijkgemeente bijvoorbeeld! Zo was het gisteren 
startzondag. Een mooi begin om de herfst en winter 
met	volle	moed	in	te	zetten!	De	zomer	voorbij,	met	z’n	
allen de schouders eronder en uitzien naar een nieuw 
kerkelijk	jaar,	met	nieuwe	activiteiten	en	…	er	zijn	nog	
openstaande vacatures bij de diverse taakgroepen, dus 
wat let je? Doen! 

Zo	 zijn	 er	 in	 deze	 KERKMAG	 diverse	 artikelen	 te	
vinden die te maken hebben met ons herfstgevoel, 
het	vooruitkijken	naar	nieuwe	activiteiten	en	ook	de	
intrededienst van onze nieuwe predikant, mevrouw 
Ds. Annelene Metz. Bent u/jij ook zo benieuwd? Veel 
leesplezier! 

Erik de Gier
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Van de redactie

IK ZOEK HULP
De Diaconie wil helpen waar geen helper is.  
Zo	verschaft	de	diaconie	soms	tijdelijke	hulp	aan	
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen 
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in 
ernstige	problemen	komen.	Dan	fungeert	de	
diaconie als extra vangnet voor mensen.
Heeft	u	hulp	nodig	of	kent	u	iemand	die	hulp	
nodig	heeft,	bel	of	mail	dan.
Tel:	0172-	616837	of	06-24689743
Mail:	Stillehulp@pge.nu	



Herfst: loslaten –  
hoop op nieuw begin

Op het moment dat ik dit 
schrijf	 zitten	 de	 laatste	
paarse bloemen in de vlin-

derstruiken in onze tuin. De uitge-
bloeide	bloemen	zitten	bruinachtig	
aan de takken. De gele bloemen van 
het brandkruid zijn uitgebloeid. Op 
hun	plaats	zitten	bruine	bollen	vol	
met	 zaad,	 als	 belofte	 van	 nieuw	
leven. Waar eerst de bloemen 
in	 de	 rozenstruik	 zaten	 zitten	 nu	
oranje	 bottels.	 De	 dagen	worden	
merkbaar korter. Nog even en 
de bladeren aan de bomen gaan 
verkleuren.	Prachtig	 rood	en	geel	
zullen verschijnen. Straks zullen de 
bomen er weer kaal bij staan. De 
herfst	 is	 ingetreden,	 een	 tijd	 van	
loslaten. Je maakt de tuin voor de 
winter klaar, plant nog wat bollen. 

Door de buitenomstandigheden 
gaat het leven als vanzelf meer naar 
binnen gekeerd worden. 

In zijn boekje Geloven in seizoenen 
trekt ds. René van Loon de parallel 
van de herfst met de kleiner wor-
dende	kerk.	Ook	iets	van	loslaten:	
niet meer de grote, volle kerken 
van vroeger. Velen denken daar met 
pijn aan terug, pijn omdat het nu 
anders is. Over de eeuwen van de 
kerkgeschiedenis gezien zijn wij nu 
bezig	terug	te	keren	naar	de	situatie	
die eeuwenlang gebruikelijk was. 
Vaak was maar een klein deel van 
de bevolking kerkelijk betrokken. 
Steeds is het met de kerk als met 
de	 seizoenen	 gegaan:	 een	 bewe-
ging op en neer, groter en kleiner, 

een revival en een neergang, een 
tijd	van	zon	en	een	tijd	van	regen.	
Daarbij moeten we niet vergeten 
dat nu elders in de wereld de kerk 
wel groeit.

Dan kijk ik naar het begin van de 
christelijke kerk. De jonge kerk 
telde rond het jaar 100 naar schat-
ting	7.500	mensen	in	het	immense	
Romeinse Rijk. Kleine gemeentes 
hier en daar. Als Paulus aan de 
gemeente	 van	 Korinthe	 schrijft,	
waren dat waarschijnlijk niet veel 
meer dan 100 christenen in een 
havenstad van honderdduizenden 
inwoners. Paulus steekt ze in de 
twee brieven die we over hebben, 
een hart onder de riem om de moed 
niet	te	verliezen	(2	Korintiërs	4:16).	
Ik	hoor	die	oproep	tot	standvastig-
heid vaker in het Nieuwe Testament. 
Zie	bijvoorbeeld	ook	Hebreeën	3:6.	
Die oproep was niet alleen gericht 
op het minderheid zijn in een grote 
wereld van andersdenkenden en 
andersgelovigen, maar ook op de 
stevige tegenwerking en repressie 
van de Romeinse overheid, waar 
de jonge kerk mee te maken had. 
Geloven was kostbaar, het kon je je 
leven kosten. Om de angst te over-
winnen noemt Paulus de gelovigen 
“mensen van Gods nieuwe wereld”, 
mensen in wie al iets zichtbaar is 
van wat God bezig is te scheppen 
(2	Korintiërs	5:17).	Niet	voor	niets	
is de centrale boodschap van het 
Nieuwe Testament het feit van 
Jezus’ opstanding, Gods nieuwe 
begin van leven in een wereld die 
verder nog vol is van lijden en dood. 
Het nieuwe begin is er dus al!

Herfst:	tijd	van	loslaten.	De	wereld	
verandert zichtbaar. Tegelijk is er de 
belofte	van	nieuw	begin.	Die	oproep	
tot	doorzetten,	tot	standvastigheid	
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is ook van toepassing op onszelf 
en op de kerk van vandaag, juist in 
het licht van Gods nieuwe begin in 
deze wereld. Het gevoel van verlies 
is begrijpelijk. Tegelijk is er de stem 
van de hoop, de stem van de ver-
wachting.	Wat	 God	 begonnen	 is,	
dat laat zich niet meer tegenhou-
den. Zo mogen we met Lied 809 uit 
het	Liedboek	zingen:
Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, 
het is al begonnen, merk je het niet?

U als gemeente gaat ook een nieuw 
begin tegemoet na een reeks 
van tussenjaren. Van harte een 
goede toekomst gewenst onder 
Gods zegen. 

ds. Adri van der Wal

Lied 880: Het leven op aarde  
is vreugde en rijkdom

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

Ons	leven	op	aarde:	fontein	vol	van	goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,

in	de	hectische	steden	en	de	stilte	van	wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

Dit	leven	op	aarde:	een	bron	van	genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.

Brengt	zorg	voor	de	armen,	geeft	gemeenschap	en	liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot	ons	leven	zijn	tijd	heeft	voltooid.

Het nieuwe 
begin is er 
dus al!
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De	 organisatie	 van	 het	 inspiratieweekend	
is in volle gang, we worden er zelf steeds 
enthousiaster	 van.	 Het	 belooft	 een	mooi	

weekend te worden. “Een weekend om nieuwe inspi-
ratie	op	te	doen,	elkaar	te	ontmoeten,	de	verbinding	
te vinden/zoeken, de bezieling te ervaren en samen 
kerk te zijn”. Een weekend waar niets moet en alles 
mag. We bieden een programma met gezelligheid, 
creativiteit,	spiritualiteit	en	frisse	buitenlucht	in	een	
prachtige	omgeving…	

Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar voor dit week-
end, dus meld je snel aan!
Wanneer: 22 november tot 24 november (vrijdag-
avond vanaf 19 uur tot zondagmiddag 16 uur).
Waar:	 Hoeve	 Wetermans,	 bij	 Esther	 en	 Gerrit	
Coes, in Olst. 

Geschatte kosten: 150 euro p.p (incl. verblijf en 
maaltijden).	
Voor wie de kosten een bezwaar zijn, laat het ons 
weten, we denken graag in mogelijkheden. Belangrijk 
is dat iedereen die wil, mee kan gaan. 

Benieuwd	naar	de	locatie	en	omgeving?	Kijk	op	de	
website www.hoevewetermans.nl

Aanmelden en informatie bij: 
Petra Verra, p.verra@docentplus.nl, 06 18584276
Adrie Zaalberg, a.zaalberg@freeler.nl, 06 46512912

Taakgroep Bouwen & Ontmoeten
Namens de voorbereidingscommissie: Adrie, Elian, 
Nathalie, Petra

Het is bijna zover: het inspiratieweekend!
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Oktober 2024, wij zullen 
ons later deze maand 
gaan herinneren als de 

maand waarin ds. Annelene Metz 
aan onze wijkgemeente werd ver-
bonden. Nu zijn we nog volop met 
de voorbereidingen bezig, maar 
zo langzamerhand is alles wel zo 
goed als klaar. In september is het 
kerkelijk werk weer begonnen. We 
mogen terugkijken op een gezellige 
en inspirerende startzondag. Ook 
de kerkenraad vergaderde weer 
en daardoor ook het moderamen. 
Het	moderamen	heeft	een	nieuwe	
samenstelling:	 naast	 scriba	 Alie	
Benedictus en diaken Henk Stap-
per zijn daar, naast mij als uw 
voorzitter,	nu	Wim	Komrij	namens	
de	taakgroep	Beheer	en	Financiën	
en Richard de Mooij als vicevoor-
zitter	bijgekomen.	Richard	zal	in	dit	
komend jaar trekker worden van de 
discussie over de Toekomstvisie. Er 
is	altijd	een	 lid	van	het	pastorale	

team als adviseur in het modera-
men aanwezig. Dat wordt vanaf 
november dominee Metz. In de 
afgelopen	jaren	heeft	Arjo	van	der	
Steen deze taak vervuld.  Met de 
komst van onze nieuwe predikant 
vervallen de acht extra uren die 
hij	kreeg	in	de	vacaturetijd.	Vanaf	
november zal hij weer, zoals daar-
voor, 24 uur per week voor Emmaüs 
gaan werken. Dat betekent wel dat 
Arjo niet meer alle taken zal kunnen 
blijven uitvoeren. Het nieuwe pas-
torale team bestaande uit dominee 
Annelene	0,7	formatie,	Arjo	24	uur	
en	Marianne	16	uur,	heeft	in	goed	
overleg, ook met de kerkenraad, 
de taken verdeeld. Na een jaar 
zullen wij deze afspraak evalue-
ren. Arjo behoudt gelukkig wel zijn 
bevoegdheden als voorganger en 
het bedienen van de sacramen-
ten. De kerkenraad is hem erken-
telijk voor zijn grote extra inzet 
en zorg voor de gemeente in de 

lange	 vacaturetijd	 na	 het	 vertrek	
van dominee Webbink en domi-
nee Tack. Met de komst van de 
nieuwe predikant komt er ook een 
einde aan het waarnemerschap 
van dominee Adri van der Wal. Hij 
heeft	ons	twee	jaar	met	trouw	en	
inzet gediend. Zondag 6 oktober zal 
hij voor de laatste keer als waarne-
mer voorgaan in de morgendienst. 
We gaan hem niet uit het oog ver-
liezen,	hij	komt	nog	regelmatig	op	
het preekrooster, zo zal hij op de 
aanstaande Eeuwigheidszondag 
samen met Marianne nog de och-
tenddienst leiden.

Recent, op 2 oktober, is de 
najaars-gemeenteavond gehoud- 
en. Op die avond kom ik graag in het 
volgende KERKMAG-nummer terug. 

Met hartelijke groet,
Koos Karssen

Van de voorzitter
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Het is voor onze wijk-
gemeente een groots 
moment om weer 

een eigen predikant te mogen 
begroeten. De kerkenraad is 
daar, onder dankzegging aan de 
waarnemende voorgangers en 
kerkelijk werkers, zeer dankbaar 
en verheugd over. U zult begrij-
pen dat wij ons zeer inspannen 
om deze dienst feestelijk te 
laten verlopen.

Aan  deze dienst zullen ook domi-
nee Adrie van der Wal en onze 
kerkelijk werkers Marianne Ver-
burg en Arjo van der Steen hun 
medewerking verlenen. De muzi-
kale	omlijsting	komt	van	de	Can-
torij en de Twenty 4 Eleven Band.

De kerkenraad roept u en jullie 
van harte op, deze bijzondere 
dienst bij te wonen. Wij hebben 
al eerder bij de eerste ontmoe-
tingen	 met	 dominee	 Annelene	

laten zien zeer  blij te zijn om 
haar in ons midden te mogen 
ontvangen, nu kan dat weer bij 
haar feitelijke komst naar onze 
wijkgemeente, samen met haar 
man en kinderen.

Na de dienst volgt er een gezel-
lige en feestelijke persoonlijke 

ontmoeting	tussen	de	predikant,	
haar gezin en de gemeenteleden.

Dus zet zondag 20 oktober om 
14.30 uur vast stevig in de agenda. 
Er zullen die zondag verder geen 
diensten worden gehouden.

Koos Karssen

Feestelijke intrededienst  
op 20 oktober, 14:30 uur
Op zondagmiddag 20 oktober 
zal de feestelijke intrededienst 
van onze nieuwe predikant 
Annelene Metz-Brink plaats 
vinden. De dienst begint om 
14.30 uur en vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk.



Aleida Cornelia Margareta 
Moll-Sikking

Aleida Cornelia Margareta 
Moll-Sikking werd geboren op 30 sep-
tember 1935, in Amsterdam. Ze was 
de oudste van drie en ze woonde 
toen in Bussum. Als kind maakte zij 
de oorlog mee. Na de oorlog had het 
gezin een woonboot in Loosdrecht 
en genoot ze van het water van de 
Loosdrechtse	plassen.	Letty	ging	naar	
het gymnasium, waar ze in de laatste 
jaren	Freek	Moll	ontmoette	die	was	blijven	zitten.	
Na het eindexamen ging zij geneeskunde studeren 
in Amsterdam en met Freek maakte ze zich op om 
in de zending te gaan. Door het overlijden van vader 
Moll ging dat niet door en moest Freek in de winkel 
van zijn moeder gaan werken om de boel draaiende 
te houden. Dat werd later door een zoon overgeno-
men	en	het	gezin	van	Letty	en	Freek	met	inmiddels	
twee	kinderen	verhuisde	naar	Welsum,	waar	Letty	
als	arts	op	het	consultatiebureau	ging	werken.	In	
1975 verhuisde het gezin met inmiddels 6 kinderen 
naar Schoonebeek. Na 8 jaar Schoonebeek volgde 
Veenendaal en in 1979 werd Freek predikant in 

Alphen aan den Rijn, waar hij tot zijn 
emeritaat zou blijven. Na pensione-
ring en emeritaat in 1994 verhuisden 
zij naar de Kievitsheuvel in Bodegra-
ven waar ze samen van hun oude 
dag, hun kinderen, hun tuintje (met 
druiven)	en	vakanties	met	de	cara-
van	genoten.	Letty	ontplooide	daar	
ook	nieuwe	activiteiten,	waaronder	
beeldhouwen	 en	 actief	 meedoen	
aan een schrijfgroep van Amnesty 
International.	 Het	 laatste	 jaar	 van	
haar	leven	woonde	Letty	in	verzor-

gingshuis ‘September’ te Bodegraven waar ze op 
23	augustus	overleed.	Letty	heeft	geen	makkelijk	
leven	gehad,	 ze	heeft	zichzelf	 vaak	weggecijferd	
voor anderen, voor Freek en voor haar kinderen. 
In	de	afscheidsdienst	stonden	we	hierbij	stil.	Naar	
aanleiding	van	1	Kor.	13:	1-13	keken	we	naar	haar	
liefdestaal die zat in de kleine dingen, haar betrok-
kenheid bij haar kinderen en de mensen om haar 
heen, haar liefde voor muziek en haar liefde voor 
Gods	schepping:	het	water,	de	vogels,	de	planten	
en de bloemen.

Marianne Verburg

Helena Poot-Hoosbeek

Helena Poot-Hoosbeek werd op 
20 juni 1927 geboren in De Meije te 
Bodegraven. In het grote gezin van 
zeven kinderen was zij de jongste. 
Vader	Hoosbeek	had	een	timmer-
bedrijf	maar	was	ziekelijk	en	stierf	
jong. Moeder Kaatje verdiende bij 
met bakeren, wat betekende dat 
de kinderen thuis aan het werk 
moesten. Leny kreeg verkering 
met Joop Poot en volgde de ver-
pleegstersopleiding. In 1952 trouwden ze. Samen 
betrokken zij een woning in de Spoorstraat waar zij 
een sigarenwinkel runden. Zij kregen zes kinderen 

en namen Annelika als pleegkind 
op in hun gezin. Leny verloor haar 
man Joop en haar jongste zoon 
Joost toen hij 48 jaar was. Het huis 
aan de Spoorstraat werd te groot 
en zij verhuisde naar de Meent 
waar ze de laatste 15 jaar van haar 
leven met veel plezier gewoond 
heeft.	Toen	ze	haar	heup	brak	werd	
ze opgenomen in het Groene Hart 
ziekenhuis en vandaar overleed 
zij in het hospice te Bodegraven 
op 4 september 2024. Ze werd 

97 jaar. Leny ervaarde het leven als een geschenk 
van God. Ze had een vast en eenvoudig geloof en 
tegelijkertijd	dacht	ze	veel	over	de	dingen	na,	had	
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Alida Neeltje van der Stelt-Zuidam 
– Alie- 

Alie werd op 22 september 1938 geboren aan de 
Zuidkade te Waarder in een gezin met vier kinde-
ren. Zij kreeg als oudste dochter twee zussen, Coba 
en	Lisa	en	op	haar	negentiende	nog	een	broertje,	
Dick. Vader en moeder Zuidam hadden een tegel-
bedrijf. Alie deed de lagere school en volgde ook de 
huishoudschool. Toen Henk voor zijn werk kost en 
inwoning	had	bij	een	gezin	in	Waarder	ontmoetten	
Henk en Alie elkaar en op 21 augustus 1964 trouw-
den zij. Zij gingen aan de Buitendorpstraat in Zwam-
merdam wonen waar zij 60 jaar met veel plezier 
hebben gewoond.  Ze kregen drie kinderen, Alinda, 
René en Alexander. Als oudste dochter had Alie ook 
al vroeg leren zorgen en ze vertroetelde haar gezin 
dan ook graag.  Boterhammen smeren, het prak-
kie klaarmaken voor Henk en ervoor zorgen dat 
niemand tekortkwam, was voor haar vanzelfspre-
kend. Zo sprong ze ook bij in het huishouden van 
haar zus Coba toen zij geelzucht had en verzorgde 
haar eigen moeder op haar ziekbed. Alie had een 
groot hart en stond voor iedereen klaar. Voor haar 

vrijwilligerswerk op de Hooge Burch te Zwammer-
dam,	wat	zij	tientallen	jaren	met	liefde	deed,	kreeg	
ze dan ook een lintje. Henk en Alie waren trouwe 
kerkgangers van de Gereformeerde Kerk aan de 
Molenstraat te Zwammerdam. Met het ‘samen op 
weg gaan’ werd de gezondheid van beiden minder 
en maakten zij het kerken in de dorpskerk wat 
minder mee. Ze verhuisden naar het Oude Huis te 
Bodegraven waar ze zich wat verloren voelden en 
de verbinding met de kerkelijke gemeente kwijt-
raakten. De gezondheid van Henk ging snel achter-
uit en met zijn overlijden raakte Alie haar steun en 
toeverlaat	kwijt.	Alie	had	dementie	en	kon	ook	al	
snel niet meer in het Oude Huis blijven. Zij verhuisde 
twee keer achter elkaar naar verzorgingshuizen in 
Rotterdam.	Daarna	verhuisde	ze	naar	het	Olympia-
dehuis in Gouda waar ze de laatste periode van haar 
leven woonde en op 8 september 2024 overleed. 
Ondanks deze moeilijke periode in haar leven keek 
Alie	met	dankbaarheid	terug	op	een	fijn	leven	en	
probeerde ze te blijven vertrouwen op haar Heer. 

Marianne Verburg

ze haar zorgen, bleef ze tot het einde toe graag op 
de hoogte van wat er in de wereld speelde en hield 
ze vast aan het leven van alle dag. Ze kon genieten 
van de kleine dingen en ze was zorgzaam voor haar 
kinderen, de mensen om haar heen en voor haar 
omgeving. Dat deed ze met toewijding, met liefde 
en met vreugde. Ze genóót ervan als ze het ande-
ren comfortabel kon maken. Als het gezéllig was. 

Ze koos voor de kracht die in haar zat, door zoveel 
mogelijk zelf te blijven doen, blijven bewegen en 
zelf nog een boodschapje bij de Jumbo gaan doen. 
Ze leefde dichtbij God en geloofde dat ze in Christus 
eeuwig leven zal hebben. 

Marianne Verburg 
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Beheer Kerkgebouwen

Wilde plannen…
Binnen onze wijkgemeente Emmaüs voelen we dat er sprake is van een 
nieuw elan. Nieuwe zaken staan op stapel, zoals ook al in de vorige 
KERKMAG werd verteld. Inmiddels hebben we de Startzondag achter 
de rug en zijn we in afwachting van de intrede van onze nieuwe domi-
nee Annelene. Spannend voor haar, voor ons, maar vooral een leuk en 
mooi vooruitzicht. Je merkt het aan alles: Emmaüs bruist (weer, geluk-
kig). Ook bij de taakgroep voelen wij het nieuwe elan, wat maakt dat 
ook bij de taakgroep ideeën ontstaan, mede ingegeven door de diverse 
ontwikkelgroepen (de Energie- en de Herinrichtingsgroep).

We	zijn	in	afwachting	van	
een taakopdracht van 
de kerkenraad waarin 

ons mandaat gegeven wordt om 
de ontwikkelingen verder in gang 
te	zetten.	Dit	gaat	dan	vooral	om	
de	 eventuele	 herinrichting	 van	
het	kerkgebouw,	de	Ontmoetings-
kerk.	We	hebben	al	diverse	ideeën	
geopperd, maar voordat we verder 
gaan hebben we dus de opdracht 
nodig. Uiteraard zal de Taakgroep 
de gemeente ‘meenemen’ in 
de plannen.

Ideeën	te	over!	Gelukkig	wel,	want	
ook	dat	geeft	de	beweging	aan.	Zo	
denken wij aan het realiseren van 
openslaande deuren in de Ont-
moetingsruimte	waardoor	binnen	

en buiten meer met elkaar wordt 
verbonden. Ook zijn er plannen om 
de binnenplaats aan te pakken, te 
vergroenen en anders in te richten. 
Speeltoestellen voor kinderen en 
meer	ruimte	voor	de	fietsen.

De energiegroep kijkt op dit 
moment vooral naar mogelijkhe-
den	om	de	kerk	en	de	Ontmoetings-
ruimte op een snelle en duurzame 
manier te verwarmen voor de 
momenten waarop er kerkdien-
sten	zijn	en	er	activiteiten	gepland	
staan. Zo onderzoeken we de 

mogelijkheden om beide ruimtes te 
verwarmen door infraroodpanelen. 
Ook	isolatie,	bij	met	name	de	Ont-
moetingsruimte,	 gaat	 voor	 meer	
comfort zorgen.

Naast de wilde plannen hebben we 
ook oog voor de lopende zaken. We 
bekeken de verzekeringen van de 
panden en de inboedel nauwkeu-
rig op actualiteit. We bieden ruimte 
om zware (schoonmaak) klussen op 
een andere manier op te pakken 
en hopen met de vrijwilligers de 
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Pastoraat
De taakgroep pastoraat is erg blij en dankbaar dat zij drie nieuwe 
medewerkers heeft mogen verwelkomen: Els van Dijk - Velders, Karin 
van Gorkum - de Koker en Adrie Mak - Mostert. 

Els zal de pastorale zorg voor 
de gemeenteleden in de 
volgende straten voor haar 

rekening	nemen:
Burg. Van Dobben de Bruijnstraat 
- Burg. Vonklaan - Hendrik Goebel-
straat - Oranjeplantsoen - 
Oude Markt - Raadhuisplein - Rond 
de Watertoren - Sportlaan - Voor-
plein en Waagpoort.
Zij	heeft	daarmee	een	aantal	adres-
sen van Pieter Verhorst en Johan 
Vlaardingerbroek overgenomen 
omdat de zorgzwaarte in hun wijken 
erg hoog is.

Karin zal de pastorale zorg in Vijver-
hof en de Oranjehof gaan verzor-
gen en Adrie zal zich richten op de 
gemeenteleden in September en 
De Meent. Zij zullen daarbij nauw 

samenwerken met onze kerkelijk 
werker Marianne Verburg en de 
leden van Comité Meeleven.

Naast nieuwe leden heeft de 
taakgroep pastoraat ook afscheid 
moeten nemen van één van de 
trouwe	 medewerkers:	 Henk	 van	
Veen.	Eerst	heeft	hij	een	zestal	jaren	
als bezoldigd kerkelijk werker voor 
het pastoraat in onze gemeente 
gewerkt en na een onderbreking 
van	 een	 viertal	 jaren	 heeft	 Henk	
zes jaar als pastoraal medewerker 
de	gemeente	gediend.	Henk	heeft	
zich daarbij gericht op de bewoners 
van Vijverhof, Oranjehof, de Meent 
en September. Ook is Henk een 
trouw deelnemer van de gebeds-
kring die maandelijks in ’t Cen-
trum bij elkaar komt. De taakgroep 

pastoraat is Henk bijzonder dank-
baar voor zijn inzet en toewijding 
aan het pastoraat.
Met de komst van nieuwe leden is 
de	onderbezetting	in	de	taakgroep	
pastoraat zeker niet opgelost.
En de zorgvraag zal met de toe-
nemende vergrijzing van onze 
gemeente ook niet minder worden. 
Bovendien zijn door de terug-
lopende inkomsten van onze 
gemeente aanzienlijk minder uren 
beschikbaar voor de inzet van de 
predikant en kerkelijk werkers.
Maar pastoraat is niet een taak van 
alleen een dominee, kerkelijk werker 
of een taakgroep. Nee, alle gemeen-
teleden hebben de opdracht om 
naar elkaar om te zien, om elkaar te 
ondersteunen, om zorg en aandacht 
aan de ander te geven en wel op 
zo’n manier dat die ander iets van 
geloof, hoop en liefde ervaart zoals 
we die in de kerk met elkaar delen. 
Laten wij zo elkaar vasthouden en 
verder bouwen aan Gods koninkrijk.

Namens de taakgroep pastoraat,
Eric Bette, coördinator.

komende	tijd	weer	mooie	acties	te	
realiseren. In de Lutherkerk zijn de 
jaloezieën	opgehangen.	En	ook	het	
schilderwerk aan de Salvatorkerk en 
de	 Ontmoetingskerk	 is	 inmiddels	
gedaan. De betonlateien bij ’t Cen-
trum worden in het najaar nog her-
steld	en	in	de	Ontmoetingsruimte	is	
de	geluidsinstallatie	op	de	beamer	
aangesloten,	zodat	de	presentaties	
met goed geluid gevolgd kunnen 
worden. Voor veel van deze klussen 
zijn diverse vrijwilligers aan de slag 
geweest. Deze groep wordt er niet 
groter op, terwijl de klussen niet 

afnemen.	Dus…..	taratataa…..	meld	
je aan bij een van de leden van de 
taakgroep,	zodat	jouw	expertise	en/
of enthousiasme aangeboord kan 
worden voor Emmaüs. 

Namens de taakgroep 
Beheer	&	Financiën,
Frank Baas
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Startzondag 15 september, 
thema: Als nieuw!
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Update Taakgroep Jongeren
Wat speelt er allemaal in het jeugdwerk? En waar is de TGJ mee bezig? 
Tijd voor een korte update. 

Vlak	 voor	 de	 zomer	 heeft	
de TGJ net als 4 jaar gele-
den speeddates gehou-

den	met	jeugdwerkers	actief	bij	de	
oppas, Kinderkerk/Juniorkerk, Klie-
derkerk en Kamp Leusden. In een 
versierde consistorie met chocola 
en snoepjes op tafel konden we zo 
van	 iedereen	horen	wat	 er	 leeft.	
En	wat	de	verwachtingen	zijn	van	
de jeugdwerkers naar de TGJ. Het 
waren	korte,	maar	krachtige,	goede	
gesprekken.   

Reint	 het	 Logeerpaard	 heeft	 een	
drukke zomer achter de rug! Kris-
kras door Nederland met verzorger 
Frederik mee op pad. Jong en ouder 
zocht en dacht mee waar hij op de 
foto’s stond én in welke plaats de 
foto genomen was. Daarna ging 
hij	logeren	bij	Joël	en	Ella	van	Vliet	

én bij Lindi en Jesse Veenstra. Als 
klap op de vuurpijl verscheen hij 
bij de intrededienst van de echte 
Reint van Asselt bij de Brugkerk. 
En mocht hij mee logeren bij zijn 
naamgever in Woerden. Wil je niks 
missen van Reint’s avonturen? Kijk 
in de Emmaüs-app.
Het speelmeubel in de kerkzaal 
wordt	 steeds	beter	gevonden	tij-
dens de diensten, super! Karin 
heeft	er	 laatst	weer	nieuwe	puz-
zels en boeken bijgelegd en ook 
de	stapel	KITS-tijdschriften	groeit	
en groeit. We zoeken nog een 
Rubiks-kubus. Heb je die over? Leg 
‘m maar in het speelmeubel. 

Als deze KERKMAG uitkomt is het 
nieuwe kerkelijk seizoen weer 
volop bezig. De laatste Kliederkerk 
van dit jaar is dan al geweest (22 

september).	Het	is	nog	even	aftel-
len tot de volgende in januari. Iets 
om naar uit te kijken is Kinderkerk 
2.0/Juniorkerk op 6 oktober én de 
intrededienst van ds. Annelene 
Metz! In het gele schema hiernaast 
zie je precies wat er elke zondag te 
doen is voor kinderen. 

Ook	Xplore	 	 (catechesatie)	 is	dan	
weer gestart. Dit seizoen komt de 
jongste groep bij elkaar op vrijdag-
avond in de Lutherkerk. De avond 
start met samen eten, daarna 
gesprek, afgesloten met spelle-
tjes	 (of	 een	 andere	 activiteit).	
Xplore-coaches Jan, Karin, Manon 
en Arjo begeleiden deze groep. 
De oudste groep vinden we weer 
bij Erik en Corinne op de bank bij 
hen thuis. 

De	TGJ	heeft	intussen	alweer	ver-
gaderd en de taken opnieuw ver-
deeld. Ook spraken we met elkaar 
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Datum 0 t/m 3 jaar 4 t/m 6 jaar 7 t/m 12 jaar 
15 sept Crèche Startzondag, gezinsdienst met 

activiteiten 
Startzondag, gezinsdienst 
met activiteiten 

22 sept Kliederkerk Kliederkerk Kliederkerk 
29 sept Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 
6 okt Crèche Kinderkerk 2.0 Kinderkerk 2.0 /  

Juniorkerk (vanaf groep 5) 
13 okt Crèche Crèche tijdens preek, Heilig 

Avondmaal 
Speelmeubel, Heilig 
Avondmaal 

20 okt 14.30u 
Geen 
ochtenddienst! 

Crèche Crèche tijdens preek 
Intrededienst ds. Annelene Metz-
Brink 

Speelmeubel 
Intrededienst ds. Annelene 
Metz-Brink 

27 okt Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 
3 nov Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 
10 nov Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 
17 nov Crèche Kinderkerk 2.0 Kinderkerk 2.0 /  

Juniorkerk (vanaf groep 5) 
24 nov Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 
1 dec Crèche Crèche tijdens preek, SHH Speelmeubel, SHH 
8 dec Crèche Crèche tijdens preek Opdrachtblad 
15 dec Crèche Kinderkerk 2.0, Heilig Avondmaal Kinderkerk 2.0 /  

Juniorkerk (vanaf groep 5), 
Heilig Avondmaal 

22 dec Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 
25 dec Crèche Gezinsdienst Kerst Gezinsdienst Kerst 
29 dec Crèche Crèche tijdens preek Speelmeubel 

 

26 januari Kliederkerk 
25 mei Kliederkerk 
21 september Kliederkerk 
16 november Kliederkerk 

SAVE THE DATE 2025 KIDS IN DE KERK – ROOSTER SEPTEMBER T/M DECEMBER 2024 

Altijd: 

- Kidspraatje tijdens de ochtenddienst 
- Speelmeubel (KITS tijdschriften, 

woordzoekers, kleurboeken etc) 

 

over het Samen Jong thema ‘Een 
warme gemeenschap vormen’. 
Relaties	bouwen,	in	gesprek	gaan:	
daar willen we ons voor inzet-
ten.	 De	 jaarlijkse	 toerusting	 van	
de TGJ is daarom dit jaar gericht 

op	 alle	 vrijwilligers	 actief	 in	 het	
jeugdwerk. Op 12 oktober is deze 
‘Meet & Greet’ in ’t Centrum. Het 
programma is nog even geheim, 
maar	centraal	staan	in	ieder	geval:	
elkaar leren kennen, gezelligheid, 

inspiratie,	 ervaringen	 uitwisselen	
en natuurlijk samen eten. 

Tot zover weer! Groeten van 
Frederik, Karin, Arjo, Christina, Jan 
& Judith
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PCOB-contactmiddag

Stichting	Ambulance	Wens	vervult	wensen	met	spe-
ciaal voor dit doel ontworpen ambulances, voorzien 
van onder andere een extra comfortabele brancard 

en ramen rondom.
Nog	één	keer	de	klok	thuis	horen	tikken,	de	zee	zien,	of	
een	concert	bijwonen.	Stichting	Ambulance	Wens	ver-
vult de laatste wens van niet meer mobiele terminale 
patiënten	die	niet	lang	meer	te	leven	hebben.	Het	gaat	

soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke 
patiënt	heel	belangrijk,	maar	eigenlijk	niet	meer	mogelijk	
zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een 
gewone manier vervoerd kan worden.

Op	15	oktober	verzorgt	de	Stichting	Ambulance	Wens		
een	mooie	presentatie.	U	bent	om	14.30	uur	van	harte	
welkom in ’t Centrum.

Op	donderdag	29	augustus	jl.	zijn	de	repetities	weer	
gestart . Onder de leiding van dirigent Jan Kroon en  
pianist/musicus Ad van Pelt gaan wij ons voorbereiden 
op het programma dat er staat voor dit  najaar.

Het	koor	werkt	mee	aan	twee		morgendiensten:	
Op zondag  27 oktober in onze Ontmoetingskerk
Op zondag  22 december in de Protestantse Gemeente 
te  Zevenhoven

Wij hebben versterking nodig van ons gemengd koor. 
Je kunt als  projectzanger/es  dit najaar met ons mee 
repeteren.  Elke donderdagavond repeteren wij van 
20.00	uur	tot	22.00	uur	in	de	Ontmoetingsruime	van	’t	
Centrum. Willemstraat 15. Je/u bent meer dan welkom.

Voor	meer	 informatie	kan	je	mailen	naar	 jaapgerry-
domburg@gmail.com. Je kunt ook bellen naar 
Gerry	Domburg:	 06-18717048	of	 Eduard	de	 Lange:	
06-37137057

Namens het bestuur van Revival,
Eduard de Lange, voorzitter

De Veldwerkers, wie o wie
In het vorige nummer van KERKMAG ontbrak de naam  van 
de Veldwerker. Velen zullen haar herkend hebben omdat ze 
op	meerdere	fronten	actief	 is,	maar	wie	haar	naam	even	
niet	te	binnen	schoot:	het	was	Stieneke	Baas.	Sinds	kort	ook	
redactielid	van	KERKMAG.

Het seizoen van het koor Revival is weer begonnen.
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Agenda

Weeksluiting ‘Vijverhof’

Weeksluiting	begint	om	19.00	uur	en	duurt	tot	maximaal	19.45	uur.
Datum Voorganger Koor / Begeleiding
5 oktober mw. G. Postma “Deo Favente” 
12 okober mw. M. Verburg  H.K.G. “Vivit” 
19 oktober dhr. J. Melse dhr. J. van Leeuwen
26 oktober ds. H. van Veen. Chr. Gem. Zangver. Nieuwerbrug
2 november            mw. C. de Goede St. Luciakoor

Kerk in de week Emmaüs
Datum Tijd Activiteit Plaats
oktober   
5 oktober 2024  Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
5	oktober	2024	 20.15	uur	 Beethoven	in	Bodegraven	 Ontmoetingskerk
9 oktober 2024 14.30 uur Ouderenkring  Salvatorkerk
15 oktober 2024 14.30 uur PCOB-contactmiddag ‘t Centrum
18	oktober	2024	 	 Kopij	sluiting	KERKMAG	november	
19 oktober 2024  BOC 
29	oktober	2024	 9.30	uur	 Koffieochtend	 ‘t	Centrum
   
november   
2 november 2024  Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
6 november 2024  Bezorging KERKMAG 
6 november 2024 19.30 uur Dankdag voor gewas en arbeid Lutherkerk
6 november 2024 19.45 uur Project Paulus ‘t Centrum
13 november 2024 14.30 uur Ouderenkring  Salvatorkerk
15	november	2024		 	 Kopij	sluiting	KERKMAG	december/januari
16 november 2024  BOC 
26	november	2024	 9.30	uur	 Koffieochtend	 ‘t	Centrum
28 november 2024 14.30 uur Bakkie en Bijbel De Meent
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6	oktober	2024	 10.00	 Ontmoetingskerk	 Ds.	A.	van	der	Wal	/	Israëlzondag	 Verdiepen

 19.00 Lutherkerk Songs of Praise 

 20.00 Salvatorkerk Impact jongerendienst 

13	oktober	2024	 10.00	 Ontmoetingskerk	 Ds.	Geitenbeek	/	Heilig	Avondmaal		 Vieren	en	 
     gedenken

 19.00 Lutherkerk Ds.Perla Akerboom - Roelofs HeiligAvondmaal/
    kringviering/ gezongen liturgie 

20	oktober	2024	 14.30	 Ontmoetingskerk	 Pastoresteam/Intrededienst								 Vieren
    Ds. Annelene Metz 

27	oktober	2024	 10.00	 Ontmoetingskerk	 Ds.	T.	Zoutman	 Verdiepen

 19.00 Lutherkerk Ds. Annelene Metz/ Taizéviering 

3	november	2024	10.00	 Ontmoetingskerk	 Ds.	Elizabeth	Post/	Bloemenzondag	 Beleven

            19.00 Lutherkerk Songs of Praise 

6 november 2024 19.30 Lutherkerk Ds. Annelene Metz/ Dankdag voor gewas en arbeid 
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Collectedoelen
6 oktober - Werelddiaconaat. Israël /jongeren 
bouwen aan een cultuur van vrede
Joodse	en	Palestijnse	 jongeren	ontmoeten	elkaar	
zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opge-
groeid in een andere cultuur en gaan naar aparte 
scholen. In het onderwijs is weinig aandacht voor 
conflictoplossing	en	een	gedeelde	samenleving.	De	
organisatie	 Sadaka-Reut	 organiseert	 gezamenlijke	
activiteiten	op	middelbare	scholen	en	universiteiten.	
Zodat jongeren met elkaar in gesprek gaan en elkaar 
beter leren kennen.

13 oktober - Gevangenenzorg
Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samen-
leving die vindt dat niet criminaliteit, maar geloof in 
herstel	het	laatste	woord	mag	hebben.	Daar	zetten	
wij ons voor in, uit liefde tot God en de medemens.
Persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid staan 
bij	ons	centraal.	We	maken	tijd	om	samen	te	ontdek-
ken wat fout ging en wat ervoor nodig is om het leven 
om te buigen naar een nieuwe toekomst.
Avondmaalscollecte voedselbank

20 oktober - Moldavië   Sponsorland

27 oktober - Pauluskerk
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de 
Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden 
aan mensen die het zonder helper niet redden. 
Ongeacht	achtergrond,	levensovertuiging,	positie	of	
status.	Ons	doel	is	om	mensen	praktische	handvatten	
te	geven	en	zo	nieuw	perspectief	te	bieden.

3 november - Moldavie   Sponsorland

6 november - Voedselbank
Door	overmacht,	door	onoplettendheid	of	gewoon	
door pure pech kan het noodlot zomaar toeslaan. En 
meestal met grotere gevolgen dan je vooraf ooit hebt 
kunnen bedenken.
Wij zijn er voor je en wij helpen je met alle liefde. We 
trekken je graag weer naar een hoger plan. Allereerst 
met eten en drinken. Iedereen hoort erbij.

Kerkdiensten Emmaüs



KERKMAG Bodegraven februari 2021 30 

 

 

 

 
 
 
 

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie | 
Financieel advies 

 
Anke van Dieijen MSc 

06 480 555 34 | 0172 257012 
anke@vandieijenadvies.nl 
www.vandieijenadvies.nl 

 
Lemsteraak 1 

2411 NC Bodegraven 

KERKMAG Bodegraven februari 2021 30 KERKMAG Bodegraven februari 2021 30 KERKMAG Bodegraven februari 2021 30 

 

 

 

 

Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 

 
Warmtepompen

Klimaatbeheersing

Zonne-energie
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Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug  

T   0348 68 87 77  | E  info@heatingservice.nl  
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