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IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is.
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in

ernstige problemen komen. Dan fungeert de
diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft, bel of mail dan.

Tel: 0172- 616837 of 06-24689743

Mail: Stillehulp@pge.nu

Van de redactie

Het is een heerlijke Hollandse dag. Je fietst door het
Hollandse landschap, de temperatuur is aangenaam,
niet te heet, niet te koud, precies goed. Het zonne-
tje schijnt, er staat een licht briesje en zo ver het oog
reikt zie je boven het groene landschap de wolken, die
zo typerend zijn voor ons land, langzaam voorbijtrek-
ken. Een boer heeft zijn land gemaaid, een zwaan met
jongen zwemt gracieus door de sloot aan je linkerhand,
in de verte staan wat koeien loom te grazen. De boe-
renzwaluwen vliegen af en aan, wat bijen verlustigen
zich aan de nectar en het stuifmeel van de gele en rode
klaprozen in de kant, ruimte en rust om je heen. Je
stapt af omin het gras te gaan liggen, plukt een strootje
lang gras dat je in een mondhoek steekt en tevreden
kijk je omhoog naar die eindeloze wolken die, prach-
tig in alle kleuren wit, tegen de helderblauwe lucht
afsteken.... Rust. Adem. Tevreden. Verwondering. De
schepping o zo dichtbij. Liederen zingen in je hoofd:
‘Abba Vader, ‘Hoger dan de blauwe luchten’ en zelfs
‘Hoe groot zijt Gij’! Ja, denk je dan, “...het leven is goed!’
‘Ach’, denkt u nu misschien, ‘hou toch op met die
ouderwetse éver-romantisering!” Misschien heeft u
wel gelijk. Maar het overkwam me wél. Vanmiddag.
Zo is het thema van deze editie ‘Op adem komen’. We
hebben 0.a. een mooi interview met Karin Strijdhorst,
een aangename opinie van Adri van der Wal en, hoe
tegenstrijdig wellicht ook, mooie geloofsverhalen van
de mensen die gestorven zijn. Allemaal zeer het lezen
waard. Zo draagt deze KERKMAG hopelijk ook een
steentje bij om op adem te komen.

Ik wens u deze zomer een mooi plekje in het heerlijke
gras. Op adem komen. Het leven is goed.

Erik de Gier
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Opinie

Op adem komen: niet altijd
“aan” hoeven staan

Voor wie van sport houdt is er deze zomer veel te beleven. Het Euro-
pees Kampioenschap voetbal, de Olympische Spelen, Wimbledon,
de Tour de France om enkele sporttoernooien te noemen. Je ziet dan
na afloop van een wedstrijd of een touretappe mensen die op adem
moeten komen na de fysieke inspanning, even moeten bijkomen. Nog
achter adem krijgen zij dan soms al een microfoon voor zich.

Ademen

Ademen is onmisbaar voor ons
lichaam. We hebben de adem
voortdurend nodig om te kunnen
bestaan, bewegen, doen. Adem is
levenskracht, vitaliteit. We kunnen
wel zeggen dat je ademloos naar
iets kunt kijken. Dan ben je zo in
iets verdiept dat je bijna zou ver-
geten te ademen. Gelukkig gaat het
lichaam dan toch gewoon door en
reageert op de interne hoeveel-
heid koolstofdioxide.

Herstellen

Met “op adem komen” bedoelen
we: herstellen. Het lichaam moet
rusten alvorens verder te kunnen.
Een mens is geen machine die
steeds maar door kan. Dat is van
belang in het huidige leven dat
voor velen stress meebrengt.
Velen voelen een hoge werk- en
prestatiedruk en ook sociale media
kunnen stressverhogend werken
en verwachtingen van mensen
van zichzelf. Velen voelen zich ver-
moeid en leeg.

Hoe mensen op adem komen is
voor iedereen anders. De een gaat
wandelen en zo het hoofd leeg-
maken. Een ander gaat naar een
bos om daar de stilte te horen.
Weer iemand anders gaat naar
het strand om uit te waaien en
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zich opgenomen te voelen in een
veel groter geheel dat jouw dingen
relativeert. Een vierde gaat lezen.
Mensen hebben een hobby, waar
ze zich in kwijt kunnen. Muziek kan
helpen. Zingen.

Een volgende zoekt een klooster
op. Kloosters bieden retraites aan,
een paar dagen meelopen op het
ritme van het klooster en zo inner-
lijk tot rust komen. Met meditatie-
cursussen leren mensen weer te

ademen en te leven op het ritme
van hun lichaam.

Ook de vakantie is een tijd van op
adem komen. Het dagelijkse ritme
wordt een tijd losgelaten. Door het
niet moeten, je gedachten verzet-
ten, andere dingen beleven, ook
soms in een andere omgeving zijn
kunnen geest en lichaam zich her-
stellen om dan opgeladen weer
verder te kunnen.

Geschenk
In de Bijbel wordt onze adem gezien
als geschenk van God. Hij beademt
de door Hem geboetseerde mens
die daardoor in beweging komt
(Genesis 2:7). Dat is mooi verwoord
door de dichter Sytze de Vries in de
beginregels van Lied 657:
Zolang wij ademhalen
schept Gij in de ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht




Omgekeerd zegt Prediker dat onze
adem bij onze dood teruggaat naar
God die hem gaf (Prediker 12:7).
Bewust bezigzijn met je ademha-
ling krijgt daarmee iets van in ver-
binding komen met God.

Naast de gave van de adem schept
God ook een wekelijkse tijdsruimte
om even minder “aan” te staan. In
de Bijbel wordt daar een dag voor
apart gezet: de zevende dag, de
sabbat, de dag die anders ingevuld
mag worden, waarop bezigzijn voor
het brood niet de boventoon voert.
Een heilzame instelling.

De Bijbelse mens had nog nooit
van vakantie gehoord. Voor die was
de ultieme rust het zitten onder
de wijnstok of de vijgenboom
(Micha 4:4).

Jezus

Ik kijk naar Jezus die ook bewust
momenten van op adem komen
inlaste in zijn rondreizend bestaan.
Dan ging Hij een berg op om er
te bidden, zocht Hij de eenzaam-
heid op om in contact te komen
met God (zie onder meer Mat-
telis 14:23). En als Jezus’ leerlin-
gen terugkomen nadat Jezus hen
had uitgezonden, geeft Hij hun na
die inspannende en uitdagende
periode de gelegenheid om uit te
rusten (Marcus 6:30-32).

Kerkdienst

Zo0 mag ook een zondagse kerk-
dienst fungeren als een moment
van op adem komen. Het kan
een tijd van mijmeren zijn, een

uur van verbinding met God in
het leven van alledag. Je leven
komt op z’'n plaats te staan, niet
alleen voor zichzelf geleefd, maar
gekend door God.

Wens

Allen die in deze maanden hopen
te genieten van de zomertijd, een
goede en fijne periode toege-
wenst! Wanneer u op reis gaat,
geniet van de indrukken elders.
Allen die thuisblijven of geen
vakantie hebben in deze periode,
mensen die vanwege leeftijd en/
of ziekte aan huis gebonden zijn:
dat het toch een mooie tijd van op
adem komen mag zijn.

ds. Adri van der Wal

Van de voorzitter

Wij mogen als leden van Emmaiis met vreugde terugkijken op de afge-
lopen weken. Het tintelt weer in onze wijkgemeente en dat stemt ons
allemaal tot dankbaarheid. De nieuwe opzet van de morgendiensten
geeft meer ruimte aan de kinderen en ik zie vrijwel iedere zondag weer
kinderen in de kerk: in de diensten of in de eigen bijenkomsten. Een dik
compliment voor alle enthousiaste kerkleden die hier hun schouders

onder zetten.

aarnaast ook op het suc-
cesvol verlopen beroep
op ds. Annelene Metz.

Nu de approbatie is verleend en zij
en haar echtgenoot erin geslaagd
zijn een geschikte eigen woning te
kopen staat er niets meer in de weg
om haar en hun gezin in het najaar
in Bodegraven te verwelkomen.
Wij zullen de gemeente hier na de
zomer uitgebreid over informeren.
Zondag 9 juni was ook een hoogte-
punt voor Emmaus, naast de dank
en erkenning aan een zevental

leden die zich lang hebben inge-
spannen in het ambt of als mede-
werker voor Emmals, mochten wij
een zeer grote groep ambtsdragers
en medewerkers bevestigen en her-
bevestigen of hen de belofte van
vertrouwelijkheid afnemen. Ook
dat was een prachtig en gedenk-
waardig moment. Fijn dat zovelen
zich willen gaan of blijven inspan-
nen voor het werk in de wijngaard
van onze Heer Jezus Christus. In
dit nummer kunt u ook kennisne-
men van een bericht over Mutare,

een groep gemeenteleden die in
2014 door de kerkenraad is erkend
om meer ruimte te geven aan ‘ver-
anderend geloven’. Dit jaar heeft
de groep geconstateerd dat door
het besluit van de kerkenraad om
de taakgroep Bouwen en Ontmoe-
ten in te stellen, hun werk binnen
het beleid van onze wijkgemeente
een vaste plaats heeft gekregen.
Zij hebben daarom besloten terug
te treden. De weg naar de veel-
kleurigheid van Emmads, die wij
na 2021 zijn ingeslagen, wordt
hiermee onderstreept. Niet alleen
wij zijn verheugd met de komst
van een nieuwe predikant, ook
onze geloofsgenoten van de Her-
vormde wijkgemeente kennen die
vreugde door het aannemen van
hun beroep op ds. A. van Lingen. Ik
zal hem namens heel Emmalus op
zondag 7 juli in de intrededienst
van harte welkom heten.

Koos Karssen
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Interview

In gesprek met Karin
Strijdhorst-van der Weiden

Op een herfstige voorjaarsmorgen reed ik naar Driebruggen voor een
interview met Karin. Je gaat met een portie gezonde spanning zo’n
interview tegemoet, maar al gauw is die spanning verdwenen door
haar open benadering. Wij zijn beiden communicatief en dat maakt
ons gesprek direct levendig. Maar eerst even een korte levensloop.

arin is een echte Bode-
graafse, geboren op de
Emmakade, opgegroeid

in een liefdevol gezin, dooplid
Hervormd 1 en 2, bezocht de
Verhoeff-Rollmanschool en zoals
dat met velen van ons verging
vond ze haar sociale contacten in
het jeugdwerk, met name op de
club en de jeugdvereniging. Op
haar 14¢ werd ze betrokken bij de
leiding van de VakantieBijbelKlub.
In de herfstvakantie ging ze met
Anton van Rijn met een oud busje
door ons dorp en brachten ze op
verschillende locaties een pro-
gramma voor kinderen in de bus.

Geloofszaken interesseerden
haar al op jonge leeftijd. Samen
met leeftijdsgenoten zat ze in een
bijbelstudiegroepje. Hier kwamen
veel vragen voorbij. De kerk met
haar rituelen en dogma’s. Wie is
God en wat betekent God voor
mij? Wat is mijn plek in deze
wereld? Ze ging verder zoeken,
gluren bij de buren, zoals ze dat
noemde, ook internet was in die
tijd al beschikbaar en maakte de
wereld groter... Karin maakte deel
uit van de oppasdienst tijdens
kerkdiensten en nam ook deel
aan zondagsschool en het cluble-
ven. Zo'n club is heel belangrijk
voor jongeren. Het geeft ze het
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gevoel: hier is een plek voor mij,
samen met mijn leeftijdsgenoten.
Je kunt hier je gevoelens kwijt,
daar was thuis niet altijd een luis-
terend oor voor.

Na haar eindexamen ging ze een
jaar naar Amerika en Australié om
er te wonen en werken.

Teruggekomen uit Amerika en
Australié kreeg Karin een andere
kijk op geloofszaken. Haar blik
werd hierdoor verbreed en ze
groeide ook in haar geloof en
zelfkennis. Dit is niet verwonder-
lijk door haar ervaringen in die
landen. Ze kwam in het onder-
wijs terecht en begon daarnaast
de studie theologie. Deze studie
is geen wiskunde, waar op elke
vraag slechts één antwoord
goed is. Er komen veel visies aan
bod in deze studie en je moet je
eigen visie filteren. Je verzamelde
inzichten, verhalen worden sys-
tematisch afgebroken en je gaat
deze weer opnieuw opbouwen.
Dit proces is nooit af. Karin deed
een logische volgende stap: ze
werd docent levensbeschouwing,
want kinderen iets meegeven
heeft haar altijd geboeid, die drive
zat er al vroeg in.

Docent levensbeschouwing, dat
is kinderen vertrouwd maken met
levensvragen. Niet evangeliseren,

maar kennis laten maken met ver-
schillende levensvragen en gods-
dienstige stromingen. Het zoeken
naar zingeving en naar antwoor-
den met de leerlingen.

Elke school zou levensbeschou-
wing moeten aanbieden, onge-
acht of de school christelijk is, of
niet. Het vak Levensbeschouwing
is geen verplicht examenvak, het
kan wel een voorbereiding zijn
voor verdere studie.

Een belangrijke visie

wil ze wel kwijt

De mensis een spiritueel wezen en
hij/zij wil contact met het hogere.
De noodzaak wordt niet altijd
gevoeld, maar door bijzondere
gebeurtenissen zoals een sterfge-
val, trouwen, geboorte, een onge-
luk of operatie wordt die behoefte
bij de mens duidelijk gevoeld. De
vraag van zingeving komt vroeg
of laat bij iedereen naar boven.
Wij zijn opgegroeid in onze chris-
telijke cultuur waar het stellen van
levensvragen en zingeving heel
centraal staat. Jongeren van nu
krijgen de vragen over zingeving
van huis uit niet altijd mee. Door
levensvragen al op jonge leeftijd
bespreekbaar te maken, maakt
het hen weerbaarder in hun ver-
dere leven.

De leerlingen met een leeftijd
van 12-18 jaar, die zij als coach
onder haar hoede heeft, hebben
behoefte om over onderwerpen
of ervaringen te praten, waar ze
tegenaan- of ook op vastlopen.
Karin werkt nu in Amsterdam,
waar Agora onderwijs wordt
gegeven. Het woord ‘agora’
komt uit het Grieks en betekent
plein. Men komt op deze school
samen om te leren, net zoals in



het oude Griekenland. Het is een
gemeenschap met en voor elkaar,
waar leerlingen en coaches leren
van elkaar.

Er is geen vast rooster, er klinkt

geen schoolbel, er is wel een
vaste dag structuur met o.a. een
half uur stiltetijd, waarbij ieder-
een een half uur stil is, men geen
social media gebruikt, maar leest
of tekent. Stilte is echt stilte.

Even terug naar ons dorp
Karin en haar man Jan hebben een
aantal jaren geleden de stormach-
tige ontwikkeling meegemaakt in
de Godcentre in Gouda.

De diensten richten zich op de
persoonlijke band met God. Na
een aantal jaren de sterke groei
van deze gemeenschap te hebben
meegemaakt, kwamen Karin en
Jan tot de conclusie, dat ze het
samen beleven in de gemeen-
schap misten.

In de Emmals-gemeente ervaren
ze niet alleen het gemeenschaps-
gevoel, maar ook de ruimte voor
rust. De liefde en genade van
Christus wordt verkondigd en
daarbij wordt ruimte gelaten om
ditin je eigen leven toe te passen.
Jezus is niet alleen vriend, maar
ook God. Het is goed om die Hei-
ligheid van Hem een belangrijke
plaats te geven.

Karin is regelmatig voorganger in
een SHH-dienst en soms in een
reguliere eredienst. Karin hangt
haar preek op aan drie woorden:

Hoofd, hart en handen

Hoofd: Wat is het verhaal?

Hart: Wat betekent het voor jou?
Handen: Hoe ga ik het toepassen?

Karin vindt het belangrijk, dat in
een kerkdienst je geloof wordt
versterkt en je iets meekrijgt voor
de komende tijd.

In elke kerkdienst moet er plaats
zijn voor gemeenteleden van alle
leeftijden. Jongeren hoeven het
niet altijd gezellig te hebben, daar-
voor kunnen ze naar de kroeg of
voetbalclub. Ze hebben graag ant-
woorden en willen in gesprek. Dat
heb ik zelf ook gedaan, zegt Karin.
Karin is ervan overtuigd, dat God
zichmet ons mensen wil bemoeien
en dat het van God komt.

Interview

Nadat ze van een ernstige ziekte
mocht genezen, ervaart ze veel
dankbaarheid. Alles wat ze nu kan
en mag doen ervaart ze als een
tweede kans en is reden om God
dankbaar te zijn.” Dankbaar met
de mensen om je heen, dankbaar
voor je leven hier en nu”.

Met deze bijzonder inspirerende
en troostende woorden konden

wij ons gesprek afronden.

Eduard de Lange
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In Memoriam

Trudy Labordus-

In de afscheidsdienst lazen we

Lem R o warn, v om . o e o

van Gelderen

Tivend WA w hean (. g
Tam bt o bd o Wi, wt bt ook o4

met elkaar psalm 121. Het lied dat

i or com e e et onvindon v

o e e o AT

Op 20 april 2024 namen we

Trudy Labordus - van Gelderen

de pelgrims zongen op weg naar
Jeruzalem. Trudy Labordus leefde

Diaarvers v Gk

afscheid van Trudy Labordus — van
Gelderen. Zij overleed in verpleeg-

WY e ov e T herrrereg e besaren

Nowwwra & lamibe.
Margn. D, ke, s on | vk

in het geloof dat ze een pelgrim
was, onderweg naar de stad van

huis de Hanepraij op 85-jarige
leeftijd. Zaterdag 20 april namen
we in een volle kerk afscheid van een zeer geliefde
moeder en oma, maar ook van een vrouw die
lange tijd met hart en ziel verbonden was aan de
Emmais gemeente. Na haar huwelijk verhuisden
zij en haar man naar Bodegraven waar haar man
leraar werd op de basisschool in de Meije. Samen
zetten zij zich volledig in voor personeel en kinderen
van de school. En vanaf die tijd dateert ook de ver-
bondenheid met onze kerkelijke gemeente. Mevr.
Labordus kreeg jaren geleden een herseninfarct
en moest worden opgenomen in de Hanepraij. Het
spreken ging heel moeizaam en werd geleidelijk
aan steeds minder. Dat geldt niet voor het zingen.
Boven de kaart stond de versregel: ‘k Heb geloofd
en daarom zing iK'

Als predikant-geestelijk verzorger heb ik vaak met
haar geluisterd naar muziek en samen gezongen.
Ook de familie zong vaak met haar. Ook in die laat-
ste dagen van haar leven stonden alle kinderen om
haar heen. Toen zij het gedicht ‘Er gaat een engel
met je mee’ (Frits Deubel) lazen voor hun moeder,
blies Trudy Labordus haar laatste adem uit. Haar
levensreis was voltooid, zij kwam Thuis.

God. Tijdens de dienst werd ook
veel gezongen. Allemaal liederen
die mevrouw Labordus graag en van harte zong.
We begonnen de dienst met het lied: Tienduizend
redenen tot dankbaarheid. Dat lied zette de toon.
Een van de lievelingsliederen van Trudy Labordus.
Het roerde me. Ik zag haar voor me in de kerkdien-
sten van de Hanepraij waarin ze zo vaak de liederen
meezong. Wetend dat het leven, zeker in de aller-
laatste levensfase, niet eenvoudig voor haar was.
De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt.

En op die dag als mijn kracht vermindert

Mijn adem stokt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Trudy Labordus heeft geloofd en heeft gezongen.
Ook in de avond van haar leven.

En het was avond geweest ...
dag brak aan.

een nieuwe

Ds. Hetty de Jong (predikant-geestelijk verzorger in
verpleeghuis de Hanepraij)

Jacqueline Beatrix de
Bree-Michel

Jacqueline werd geboren op
31 januari 1952 en groeide op in
een groot gezin in Zwolle. Ze ging
daar naar de lagere school en na
de HBS studeerde ze aan de soci-
ale academie. Op diverse plekken liep ze stages en
ging ze aan het werk.

Ze ontmoette Dick de Bree, een vonk sloeg over

en ze trouwden in 1973. Hun huis
stond open voor pleegkinderen en
ze werden de ouders van Rick, Bas,
Charlotte en Rolf. Omdat hij voor
zijn werk veel op reis was maakten
ze de keuze dat zij er vooral voor de
kinderen zou zijn. Maar, mensen-
mens als zij was, deed ze daarbij
allerlei soorten van vrijwilligerswerk: vluchtelin-
genwerk, buurtwerk, bemiddeling, jarenlang het
Comité Meeleven, zingen in Promising Voices, ze
was ouderling, en deed mee in Vriendenschaar. Ze
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In Memoriam

Ans Spijker — Bouter
(1931-2024)

Langzamerhand gleed Ans Spijker uit
het leven weg. Zij overleed op zaterdag
8 juni als laatste van haar generatie in
“Wonen bij September”, het huis waar
zij sinds 2021 woonde. Zij had zo lang
mogelijk de regie in handen gehouden,
totdat het niet meer ging.

Zij, mensenmens, werd in 1931 als jongste gebo-
ren in een groot gezin in Streefkerk. Binnen een
jaar na haar geboorte overleed haar moeder.
Op haar twintigste overleed haar vader, met wie
zij een sterke band had. Nadien maakte zij vele
jaren deel uit van gezinnen van familieleden en
zag daar kinderen komen. Zij ging werken in het
kleuteronderwijs, eerst in Bergambacht, later in
Groot-Ammers en tenslotte in Bodegraven. Dat
deed zij met hart en ziel.

In 1977 ontmoette zij Geerlof Spijker, toen zij bij
hem een naaimachine kocht. Enige tijd eerder was
hij weduwnaar geworden. Begin 1978 trouwden
zij. Geleidelijk aan kwam zij meer in de winkel. Eind
1978 zei zij het kleuteronderwijs vaarwel om vol-
tijds in de winkel te komen. In 1985 werd de winkel
gesloten. Samen maakten zij reizen, tot haar echt-
genoot ziek werd en zij hem meer dan twee jaar
verzorgde tot zijn overlijden in 1990.

In 1995 ontstond een relatie met Jan Boutkan, die zij
kende vanuit de Bergambachtse periode. Zij waren

tien jaar samen, tot ook hij overleed.
Ans genoot van de jonge kinderen die in
de families om haar heen geboren werden,
maakte uitstapjes met hen, leerde hen
allerlei handvaardigheidstechnieken.
Tot lang bleef zij zelfstandig. Als zij erop
uittrok met haar auto, bad zij een kort
gebed: “Heer, wilt U met mij meegaan?”
Dat zij onder ogen wilde zien dat zij
ouder werd, blijkt uit het feit dat zij al jaren gele-
den de tekst opstelde die nu op de rouwbrief
werd afgedrukt, waarin zij uit haar eigen beleving
spreekt in de eerste persoon. De kaart begint met:
“Mijn Heiland heeft mij geroepen de weg te gaan
die vele geliefden mij zijn védrgegaan.” Op deze
manier werd de rouwbrief ook een getuigenis van
haar geloven. Zij droeg Psalm 146 aan als tekst
boven de kaart, waarin de woorden “wees” en
“weduwe” voorkomen, beide van toepassing op
haar leven. Met Psalm 146 en de belijdenistekst
uit Johannes 15:4 hebben we Ans herdacht op
donderdag 13 juni in de Ontmoetingskerk. Drie
mensen vertelden over haar leven. We zongen
tevens enkele liederen die zij voor haar afscheid
had aangereikt.

Nadien vond de graflegging plaats op de begraaf-
plaats Vredehof.

Dat Ans mag rusten in Gods vrede.

ds. Adri van der Wal

was sportief; deed aan hardlopen en badminton.
Onverwacht bleek ze eind 2018 ernstig ziek. Een
operatie in het LUMC hielp niet, maar was wel een
forse aanslag op haar conditie. Gelukkig had de
nieuwe zogenoemde Tare-behandeling wel effect
en later volgde chemotherapie. Daarmee hebben
de artsen veel bereikt, maar een kleine twee jaar
geleden was helaas hun conclusie dat behande-
len niet meer hielp. Samen met Dick en gesteund
door de kinderen en verdere familie hield Jacque-
line vol om zoveel mogelijk positief te blijven en
te doen wat wel kon. De kleinkinderen Eveline,

Wendely, Ravi, Rohan en Indy betekenden daarbij
bijzonder veel.

Afgelopen mei werd duidelijk dat haar leven naar
het einde boog. Moedig nam ze afscheid en ze
overleed op maandag 27 mei. Een week later
hebben we met Gods ogen teruggekeken op haar
leven, de liederen gezongen die ze had uitgezocht
en haar begraven op Vredehof. We bidden voor
Dick, de kinderen en kleinkinderen, familieleden
en iedereen die van Jacqueline gehouden heeft.
BT
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De Veldwerkers

De veldwerkers — aflevering 9

Er zijn binnen Emmaus vele vrijwilligers actief. Op aller-
lei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden
geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet
zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze de veld-
werkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Wie ben je?

Mijn naam is Gerda Bonnema,
getrouwd met Sietse en woon sinds
1987 in Bodegraven. Wij hebben
twee zonen en een schoondochter.
Voor de Voorleesexpress ga ik
1x per week een uurtje voorle-
zen/spelletje doen bij kinderen

thuis met een te kleine Neder-
landse woordenschat.

Op vrijdagmorgen geef ik samen
met meerdere vrijwilligers Neder-
landse les aan jongens die door het
COA in het Gr8 Hotel geplaatst zijn.

Wat doe je?

3x per halfjaar ben ik aan de beurt
om u welkom te heten en evt. de
liturgie uit te delen.

Waarom doe je dit?

Als lid van deze gemeente wil ik ook
een vrijwilligerstaak op mij nemen.
Het is heel fijn weer veel bekende
en nieuwe gezichten te zien en
te begroeten.

Paaskaarsen 2023

Traditiegetrouw heeft het moderamen zich gebogen over de vraag aan
wie de twee Paaskaarsen 2023 uit de Ontmoetingskerk en Lutherkerk
uitgereikt zouden worden. Eigenlijk gun je iedereen een paaskaars,
want het is fantastisch te zien hoeveel mensen zich jaar in jaar uit
inspannen voor Emmaiis op allerlei vlakken.

m KERKMAG Bodegraven

it jaar viel de
keus op Annama-
rie Steenhoven-

van Wensveen voor haar
rol in de kinderkerk 2.0 en
de Kliederkerk. Zij heeft
zich samen met het klieder-
kerkteam sterk gemaakt
om de Kliederkerk van de
grond te krijgen, daarom
zeker ook veel dank aan de
andere leden van het team.
Als gemeente hebben we
al enkele diensten mee
mogen maken. Annamarie

was erg verrast, net als de kinderen.
De kaars krijgt een mooie plek in huis!
De tweede kaars ging naar Ria van de
Lagemaat. Al heel veel jaren is Ria
actief binnen de diaconie, maar ook
in de tuingroep van de Vrije Nesse.
Deze groep vrijwilligers zorgt met de
opbrengst van dit werk dat er geld
naar goede doelen kan. Daarnaast is
zij vrijwilliger in het Roosevelthuis in
Doorn tijdens de vakantieweek begin
mei. Een fantastische week, waar ook
leden van onze gemeente naar toe
gaan en daar hele fijne herinneringen
aan over houden. U heeft de foto’s
misschien gezien op de Emmalus-app.
Ook de Philadelphiaclub kan altijd op
Ria rekenen. Vanaf het begin van de
club, nu alweer 35 jaar geleden, is Ria
erbij geweest. Daarnaast is ze actief
bij de bezinningsavonden in Rijn-
gaarde. Alle reden om de paaskaars
bij haar te brengen!

Alie Benedictus



Veertig jaar predikant

Hieronder de tekst van de toespraak die op

16 juni is uitgesproken

Geachte dominee van der Wal, beste Adri,
Het is vandaag een bijzondere dag voor jou omdat je mag herdenken dat
je veertig jaar geleden tot predikant werd bevestigd.

en lange periode die voor
jou, je echtgenote en jullie
kinderen vol herinnering

zitten. Wij hier in Emmaus hebben
daar feitelijk maar een heel klein
stukje van mogen meemaken,
maar dat stukje voor ons heel
belangrijk geweest.

Je begon je loopbaan als kandidaat
uit Kerkdriel in 1984 in de Gere-
formeerde Kerk van Vinkeveen en
Waverveen. In 1989 nam je een
beroep aan naar Vianen waar je
tot 1996 aan verbonden werd. Je
kreeg vervolgens een beroep uit
Hoofddorp van de Gereformeerde
Kerk, de gemeente rondom de
Marktpleinkerk.

Hoofddorp begon toen aan een
enorme groeispurt. Je bent tot
2018 aan Hoofddorp verbonden
gebleven, tot 2007 aan de Gere-
formeerde Kerk en vanaf dat jaar
aan de Protestantse gemeente
Hoofddorp.

Al lezend op diverse websites valt
op te maken dat je daar je sporen
echt hebt verdiend. Een betrokken
predikant, altijd aanwezig als dat
nodig was, bijna altijd op de fiets.
Eén van de eerste zaken die je in
Bodegraven regelde was overigens
ook een fiets, zodat je er pastoraal
op uit kon trekken. De foto daarvan
op de website was min of meer de
eerste kennismaking met jou.

In 2018 ging je met emeritaat. Je
besloot het ambt van verkondiger
van de blijde boodschap te blij-
ven vervullen door vrijwel iedere
zondag ergens in het land een
preekbeurt in te vullen, ook bij ons
in Emmads.

In een gesprekje met toenmalig
ouderling Janneke Benedictus liet
je weten wel open te staan om
Emmals te willen ondersteunen in

Jubileum

het pastorale werk. Op dat moment
was Emmadis formatief onderbe-
zet dus we namen je aanbod van
harte aan.

Je bent nu alweer bijna twee jaar
actief in onze wijkgemeente. In het
opbouwende werk, ondersteunend
in het pastoraat, raadgevend in de
kerkenraad, en als verteller over
kunst in de kerk.

Ik mag je namens de kerkenraad en
de gemeente van harte feliciteren
met dit jubileum. Prachtig dat je dit
mooie werk als predikant al zo lang
in goede gezondheid mag doen. De
felicitaties gaan ook zeker uit naar
je echtgenote en je gezin.

Namens ons allen bied ik je hier-
bij een mooi boeket aan met de
wens dat je dit werk nog lang mag
voortzetten.
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Beheer Kerkgebouwen

Vakantie of... klussen?

De zomer heeft zich nog niet van zijn beste kant laten zien. Mede daar-
door is het voegwerk aan de Ontmoetingskerk nog niet afgerond. Ster-
ker nog, het duurt nog wel even voordat het allemaal gereed is.

p het moment van dit
schrijven komt het weer
met bakken uit de lucht

en is het voor de voeger moeilijk
in te schatten wanneer de klus
klaar is. Daarna volgt het schilde-
ren, maar ook daarvoor geldt dat
de planning behoorlijk opschuift.
We moeten het ermee doen en de
hoop is dat rond de vakanties de
zon zich wat meer laat zien...

Er is behoorlijk wat interesse voor
de koop van de pastorie. Er zijn al
meerdere bezichtigingen geweest
en nu is het wachten op het
geschikte bod. De makelaar houdt
ons gedurende dit proces goed op
de hoogte. Ook wordt binnenkort
door het Kadaster het pand en de
grondoppervlakte ingemeten, om
een eigen kadastraal nummer te
krijgen. Nu staat de pastorie samen
met de kerk namelijk nog met één
nummer bekend bij het Kadaster.
Voor de visuele afscheiding hebben
we aan de voorzijde enige aanpas-
singen aan de tuin laten doen.

Op zaterdag 25 mei is er een bezin-
ningsdag geweest voor de kerken-
raad. Elders in deze KERKMAG is
daarover mogelijk al iets vermeld.

E KERKMAG Bodegraven

Tijdens deze dag hebben we onze
plannen voor de herinrichting van
de Ontmoetingskerk mogen pre-
senteren. Op de plannen werd
positief gereageerd. Het past in
de nieuwe tijd, het nieuwe elan,
de nieuwe energie die voelbaar is
binnen Emmalus. De plannen zijn
uiteraard nog niet concreet, er
moet nog veel onderzocht worden.
De kerkenraad heeft toegezegd met
een opdracht te komen voor de
Herinrichtingsgroep, waarna deze
groep diverse zaken kan uitzoeken
en kan komen met een concreet
voorstel. Eén van de belangrijkste
tips die we meekregen is dat we
hierover goed in contact moeten
komen en blijven met de gemeente.
De taakgroep Beheer & Financién,
onder wie de Herinrichtingsgroep is
gestart, zal hierop toezien. Tijdens

\ ol
\ | —

- e
deze bezinningsdag gingen de
diverse taakgroepen aan de slag en
bedachten allerlei zaken die voor
hun taak ‘meegenomen’ kunnen
worden bij de herinrichting van het
kerkgebouw. Zo werden er allerlei
(wilde) ideeén gepresenteerd. En
vanuit die ideeén ontstaan prach-
tige plannen, zo is wel gebleken.
Los van de plannenmakerij gaan
zaken zoals onderhoud ook door.
Vernieuwing van de regenpijpen
i.v.m. de afvoer van het vele water,
wordt de deur op de binnenplaats
hersteld, is het bord met de tijd
van de zondagsdienst vernieuwd,
hebben we weer een bordje opge-
hangen in de fietsenstalling voor de
parkeerplaats voor scootmobielen,
is de vlaggenmast gerepareerd,
zijn de zogenaamde vluchtwegen
nagelopen en .. mag en moet
het onderhouds- en schoonmaak-
werk op de laatste vrijdag van de
maand worden benoemd. Chapeau
voor al diegenen die dit elke keer
weer doen!
Namens de taakgroep Beheer
& Financién,
Frank Baas




BOC

Verslag Bodegraafse
Oud Papiercentrale

0ok in 2023 hebben onze vrijwilligers papier opgehaald voor de BOC.
Veel dank voor hun inzet, waardoor onze wijkgemeente Emmaiis een
mooie financiéle bijdrage heeft mogen ontvangen.

Per kg papier ontvangen we e e 14| ¢) Eerdere jaartotalen

van de gemeente Bodegra-

ven € 0.04. De kosten van Maand 2023 2022 Jaar Gewicht (kg)
de vrachtwagens en personeel jan. 86.860 89.080 2023 726.090
draagt de gemeente bij. feb. 54000  53.000 2022 771320
De dalende trend van de hoeveel-
. ) . maart 55.080 70.120 2021 886.780
heid papier zet zich door. _
De Opbrengst Wordt Verdee|d Op aprl| 70060 73860 2020 763520
basis van het aantal vrijwilligers  mej 42.100 59.680 2019 957.260
per deelnemende organisatie. Voor  Ji 62.330 57.600 2018 997.860
Emmads blijft het lastig om elke
maand voldoende vrijwilligers te ~ JUli 54.980 62.040 2017 1.036.240
vinden. We zijn blij dat met name aug. 61.620 52.480 2016 1.141.180
de Gereformeerde Gemeente de  ¢ep. 51.340 54.440 2015 1.121.460
ontstane gaten telkens kon invullen. okt 63.260 60.900 2014 1118.940
Namens de BOC nov. 53.540 71.820 2013 1.172.840
dec. 65.920 66.300 2012 1.256.640
totaal 726090 771.320 2011 1.271.440
Beknopt financieel verslag
80C 1983 - 2023
Verlies en Winst 2022 (euro) 2023 (euro) T [
Opbrengsten 30.852,80  29.040,00 :
* Y
Kosten -2.800,91 -3.200,87 . :
Resultaat 28.051,89 25.839.13 [ P
e ane
ek
Resultaat per deelnemer — —
Hervormd 9.12851  9.259,46 ; =
Emmaiis 7.737,40 6.290,99 PR ERRRRERRRRERRERRE
Gereformeerde Gemeente 10.335,48 9.457,95
Milandschool 850,50 830,73
Totaal resultaat 28.051,89 25.839,13
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Diaconie

Pauluskerk

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder
hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen
zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun

bestaan en kwetsbare ouderen.

itgangspunt voor de Pauluskerk is het
| | belang en het ‘perspectief op beter’ van
deze mensen. En dus is ieder mens bij ons
onvoorwaardelijk welkom.
Door de haperende economie, zware bezuinigingen
op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid
en gezondheidszorg en een steeds strenger vreem-

delingen- en asielbeleid is het voor veel van onze

bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze
maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het
voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist
voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten
willen we hen als het even kan weer nieuw perspec-
tief bieden.

Ditte Eling

Zorg en aandacht voor
kwetsbare ouderen in Moldavié

Ons tweede project in het sponsorland Moldavié is voor kwetsbare
ouderen. Dit project gaat in op 30 juni. We zullen verschillende zonda-

gen hiervoor collecteren.

ier volgt een aansprekend
Hverhaal van de Kerk in

Actie partner Home Care.
Een sprankje hoop voor ouderen
Raisa Harabagui (55) werkt al ruim
9 jaar als verpleegkundige bij Home
Care. Deze organisatie geeft liefde-
volle zorg en aandacht aan kwets-
bare ouderen in Moldavié. “Het
leed van ouderen raakt me. Nie-
mand kijkt naar ze om. Ze horen
vaak dat wij de enige bron van licht
in hun leven zijn. Ik wil zo graag dat
hun leven een beetje beter wordt.
Daarom doe ik dit werk met hart
en ziel” Raisa merkt dat veel van
haar patiénten niet genoeg geld
hebben om eten te kopen en ook

m KERKMAG Bodegraven

niet voldoende hout hebben om
hun kamer warm te stoken in de
winter. Ze is vaak tot tranen geroerd
als ze na een visiteronde thuiskomt.
“Ouderen klampen zich bijna vast
aan me als ik wegga.” “Wanneer
kom je weer?” vragen ze me bijna
wanhopig. “Elke zondag brand ik
een kaarsje in de kerk en bid ik
voor mijn patiénten. Ze hebben
een sprankje hoop nodig.”

En nog een verhaal:

Toma kan in haar eigen huis
blijven wonen

Toma Tecla (82) woont alleen in
een klein huisje dat je alleen via
een onverharde weg met diepe
kuilen kunt bereiken. Door de grote

armoede in Moldavié werken al
haar kinderen in het buitenland.
Ze heeft niemand die naar haar
omkijkt. En dat terwijl ze nog een
groot verdriet moet dragen. Twin-
tig jaar geleden is haar dochter-een
van haar zeven kinderen- ver-
moord. Ze werd maar 21 jaar. De
misdaad werd nooit opgelost. Via
Kerk in Actie partner Home Care
krijgt ze hulp aan huis. Verpleeg-
kundigen van de thuiszorgorga-
nisatie zoeken haar wekelijks op,
controleren haar gezondheid en
brengen haar eten en maken haar
huis schoon. In de winter krijgt ze
hout voor de kachel. Ik ben zo
dankbaar voor alles wat ze voor me
doen. Ik heb weinig geld en het zijn
dure tijden. Zonder de hulp van de
verpleegsters van Home Care zou
ik niet in mijn huisje kunnen blij-
ven wonen”.

Zomaar een paar verhalen. De
armoede in Moldavié is enorm. Het
is het armste land van Europa.



Altijd snel op de hoogte

In onze eigen Emmaiis-app vind je altijd actueel nieuws, foto’s,
video’s en informatie over wat we als een kerk met elkaar meema-
ken. Ben je lid van Emmaiis? Voel je dan van harte welkom om ook
zo mee te delen, mee te geloven en mee te doen!

fgelopen weken genoten
we van alle foto’s rond de
(her)bevestiging en (her)

benoeming, de Juniorkerk en Kin-
derkerk. En veel mensen maakten
gebruik van de mogelijkheid om
de families met alle geslaagde jon-
geren persoonlijk te kunnen felici-
teren! Wat een feest om dat met
elkaarin de kerk te kunnen delen!

Heb je nog geen app? De
Emmads-app is te downloaden
in de appstores van Apple en
Google. Zoek daar op “Emmaus
Bodegraven”. Vraag gerust één
van ons, je buurman/-vrouw in de
kerkbank, de kinderen of kleinkin-
deren om je te helpen. Je bent van
harte uitgenodigd om een kijkje te

Emmaiis-app

nemen, betrokkenheid te tonen
en te reageren.

Ps. Gaat u strak op vakantie? Jan
& Ria en Alie & Erik stuurden
hun vakantiegroeten in de app!
Doen jullie deze zomer mee? We
zien uit naar mooie uitzichten,
zonsondergangen en kerkjes,
zodat we allemaal kunnen mee-
genieten van Gods schepping en
jullie avonturen!

Hartelijke groet vanuit de
Emmadis-app werkgroep,

Inge, Erik, Cees, Yorick,

Arjo en Manon
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Local Care

Busjesproject

Afgelopen februari heeft Stichting Local Care weer een hulptransport
georganiseerd naar Oekraine. Op verzoek van pastor Viktor Zaychuck
zijn voor het transport (tuin)gereedschap en fietsen ingezameld. Na
een oproep in de zondagsbrief kregen we gelukkig veel gereedschap
en een aantal fietsen aangeboden. Uiteindelijk zijn er ruim 30 fietsen
meegegaan naar Oekraine. Naast fietsen en gereedschap was er in de
opslag ook nog sprake van meubels, kleding en medische benodigdhe-
den. Alles is op transport gegaan en na het vertrek van Viktor was de
opslagruimte leeg.

fietsen in de opslag in Bodegraven

zijn. We kunnen ons geld beter
daar besteden. Daarom zullen er

at was ook de bedoe-
ling, want we hebben
besloten de opslag op te

zeggen. Enerzijds zijn de transpor-
ten een kostbare aangelegenheid
en anderzijds is er in Oekraine een
oorlogseconomie ontstaan, waar-
door veel zaken weer verkrijgbaar

vooralsnog geen transporten meer
worden georganiseerd.

De opbrengst van de ‘busjes bij
de uitgang’ was vorig jaar voor
de zorgboerderij Dim Dirk Jana in

local
hulp die aankomt!

Oekraine. De renovatie van het
hoofdgebouw is bijna klaar. Het
geld wordt met name gebruikt voor
de afwerking. Het was de bedoeling
om de verwarming voor afgelopen
winter klaar te hebben, maar door
de uitzonderlijke (oorlogs)situatie
is dat helaas niet gelukt; daar wordt
nu nog hard aan gewerkt. Op het
buitenterrein breidt de veestapel
zich verder uit.

De bloembollen die een paar jaar
eerder zijn meegegeven, staan
weer volop in bloei. Dat wordt
ook in Oekraine gezien als een
teken van hoop.

Gert Jan Meijers,
Stichting Local Care (mei 2024)

m KERKMAG Bodegraven



Bouwen en Ontmoeten

Een nieuwe start, met....

et de benoeming van

dominee Annelene Metz,
breekt er voor onze gemeente
een nieuwe tijd van opbouw en
(her)ontmoeting aan. Om dit te
markeren willen we met elkaar
iets creatiefs doen. Een groepje

enthousiaste gemeenteleden
heeft bedacht om in het najaar
een mooi project te starten. Er
kunnen veel mensen aan mee-
doen die volop gaan samenwer-
ken om iets moois neer te zetten.
We kunnen nog niet veel melden

Zomermarkt 1 juni 2024

maar om een tipje van de sluier op
te lichten: het heeft met muziek,
zang en toneel te maken. Na de
zomer wordt er meer informatie
gedeeld, dus houd de berichtge-
ving in de gaten!

Namens de Taakgroep Bouwen en
Ontmoeten, Petra Verra

Wat was het gezellig op de eerste editie van de Zomermarkt. Als commissie vonden we het reuze
spannend hoe het zou gaan, nu we na vele jaren het vaste concept van een Rommelmarkt gingen
loslaten. We waren blij met alle hulp, zowel met het opbouwen als de inzet op de dag zelf. En
natuurlijk alle mensen die langkwamen om wat te kopen of een kopje koffie of thee kwamen drinken

met een taartje.

ndanks dat het kleinschaliger was opgezet,
hebben we een mooie opbrengst van bijna

€3000. Daarvan gaat een deel naar de kerk

en het andere deel is voor vakantieboxen voor kin-

deren, zodat zij kunnen uitkijken naar iets leuks in

de vakantie.

Hartelijk dank aan alle sponsoren en gemeentele-
den. Dankzij u allen was het geslaagd.

Heeft u nog suggesties hoe we dingen anders of
beter kunnen doen, dan horen we dat graag. We

hopen dan volgend jaar de tweede editie van de
Zomermarkt te realiseren.

Wilco, Adrie, Lisette en Jeannette

Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Marianne Verburg, Marja Sandifort
en Trudy Janmaat zijn begin van dit
jaar gestart met de training

“leiden van uitvaartdiensten door
gemeenteleden” gegeven door een
cursusleidster van de PKN. De trai-
ning neemt je mee van het eerste
gesprek met de familie na overlij-
den tot en met de dag van de uit-
vaart. Wat ons verbaasde is, dat er

veel gemeenten zijn, die (gedeel-
telijk) vacant zijn. Hierdoor is het
pastoraat mede belast met de uit-
vaartbegeleiding van hun gemeen-
teleden. De training is intensief en
alle onderdelen van het begeleiden
van een uitvaart komen aan de
orde. Zoals gespreksvoering, leren
luisteren als basis,gesprekstechnie-
ken, symbolen en rituelen, jouw

rol als begeleider, presenteren en
stemgebruik, het in elkaar zetten
van de liturgie en het maken van
een overdenking.

Deze training geeft ons belangrijke
inzichten! We zullen ons hier nog
verder in gaan verdiepen.

Met vriendelijke groet, Marianne,
Marja en Trudy
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Oudijzer-groep

Container

Alle leden van de oudijzer-groep zijn u dankbaar voor al het ijzer en
andere metalen die u bij ons inlevert. ledere eerste zaterdag van de
maand komen wij naar de container (sommigen zelfs vaker) om daar
het metaal dat is gebracht schoon te maken en te sorteren.

at schoonmaken doen
wij om er een hogere
prijs voor te krijgen. Het

schoonmaken is niet zo heel erg,
maar we moeten het restmateriaal
afvoeren naar het afvalbrengsta-
tion in Bodegraven en dat kost
ons veel tijd die we eigenlijk liever
besteden aan het sorteren van alle
verschillende metalen. We doen
het werk met veel plezier maar
ook onze tijd is beperkt net als bij
ieder ander. We begrijpen dat niet
iedereen het hout of doek van zijn
of haar tuinstoelen af kan halen, en
dat doen we dan ook graag.

Maar er worden ook wel eens
dingen gebracht waar wij heel
veel extra werk aan hebben of
zelfs voor moeten betalen bij
het afvalbrengstation. En dat
gaat natuurlijk ten koste van de
opbrengst voor het goede doel.
Zo worden er regelmatig volle
brandblussers gebracht. En laatst
een nog bijna volle gasfles.

Als een gasfles echt leeg is pro-
beren wij de kraan eruit te halen.
Met de slijptol maken we er dan
ook nog een kruis in en slaan
deze met een hamer naar binnen
zodat de metaalhandelaar kan
zien dat deze leeg is. U begrijpt
dat dit met een nog gevulde
gasfles niet mogelijk is. Daarom
vragen wij u om brandblussers
en gasflessen zelf in te leveren
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bij het afvalbrengstation. Heeft u
vragen of twijfelt u of u iets kunt
inleveren? Bel dan naar Christiaan
Zwaan (06-48574568).

Met het geld dat wij krijgen voor
onze metalen steunen wij goede
doelen. Als de diaconie een mooi
doel heeft, dan geven wij daar ook
aan, bijvoorbeeld de appelboom-
projecten. Maar we mochten ook
de volgende doelen steunen: het
hospice in Bodegraven, de actie

voor oogoperaties in Malawi,
matrassen voor Hand in Hand
in Ghana. Ook als er een ramp
ergens in de wereld heeft plaats-
gevonden doen we een duit in het
zakje. Natuurlijk steunen we ook
World Servants. De container is
immers ooit neergezet als actie
om geld op te halen voor project-
reizen. Wij staan ook open voor
suggesties van gemeenteleden
om een goed doel te steunen.

Zoals al eerder vermeld, staan
we iedere eerste zaterdag van de
maand voor u klaar om metalen
in ontvangst te nemen en te sor-
teren. Tussen 9 en 11 uur kunt u
alles inleveren bij de container.
De container staat bij de familie
Voshart op het erf, Buitenkerk 57a
in Bodegraven.

Bij voorkeur GEEN gasflessen |



Financiele thermometer Verantwoording

, contante giften
t/m mei 2024
€ 265.000
€ 270.000
€167.067
€102.933

Vrijwillige bijdragen

Begroot 2024 (kerk, diaconie en kiaww)
Toegezegd

Ontvangen

Nog te ontvangen toezeggingen

10 april via E.v.d.Ben

voor comm.meeleven € 20,00

19 mei via M.Verburg
Collecten wijkgemeente
Begroot 2024
Ontvangen tot en met
Verschil

voor bloemenfonds € 20,00
€ 20.000

€7.144
€12.856

22 mei via onbekend

voor bloemenfonds € 20,00

Giften algemeen en acties 22 mei via onbekend
Begroot 2024
Ontvangen

Verschil

voor bloemenfonds € 10,00

5 juni via A.Benedictus
voor diaconie/kerk € 108,00

G

Zomermiddag

Op dinsdag 16 juli a.s. willen we de zomer vieren
met Muziek en een High Tea.

Onder het genot van lekkere hartige en zoete
hapjes is er een leuke muzikale quiz.

De middag begint om 14.30 uur en om 16.30 uur
wordt deze High Tea afgesloten. Ook gasten zijn
hartelijk welkom.

Voor deelname aan de High Tea moet u zich wel
opgeven, het is fijn als we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Wel vragen wij een

kleine bijdrage van € 7,00 per persoon, komt u
samen, dan betaalt u € 14,00.

Aanmelden en betalen kan voor 10 juli: Door het
bedrag over te maken op rekening:

NL35 RABO 0308 8393 74 van de ANBO-PCOB afd.
Bodegraven-Reeuwijk.

Door uw naam, adres en telefoonnummer met het
geld af te geven bij: Ineke Post, Henegouwerhof 4
of in de brievenbus van de PCOB, Rijngaarde 5,
2411 EV Bodegraven.

De aanmelding is alleen geldig na betaling.
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Mutare

Activiteiten Mutare
overgedragen aan taakgroepen

Platform voor veranderend geloven

Jarenlang organiseerde Mutare inspirerende activiteiten voor Emmaiis.
Inmiddels ziet de kerngroep dat deze activiteiten goed passen bij de
reguliere taakgroepen. Daarom draagt de kerngroep van Mutare, in
overleg met de kerkenraad, haar activiteiten over aan de Taakgroepen
Bouwen & Ontmoeten en Eredienst. De kerkenraad heeft hier positief
op gereageerd, en dat geldt ook voor de taakgroepen.

mmaus is na de ontwik-
kelingen rond de kerkvi-
sitatie op weg naar een

nieuwe toekomst met een nieuwe
predikant. Die laatste is duidelijk
geworven voor een veelkleurige
gemeente waarin de activiteiten
van Mutare passen. Het platform
Mutare werkte de afgelopen jaren
vanuit een mandaat van de kerken-
raad aan ‘veranderend geloven’. In
het licht van alle positieve ontwik-
kelingen en de veelkleurigheid van
de gemeente, ziet de kerngroep dit
als een mooi moment om het plat-
form op te heffen. Daarmee wordt
dit type activiteiten onderdeel van
het geheel aan activiteiten van
onze gemeente.

Balans tussen ruimte en grenzen

Mutare kent een geschiedenis
die begint rond de fusie (2012).
Het werd duidelijk dat een groep
mensen zich minder thuis voelde
binnen Emmalds. Zij vonden er (te)
weinig ruimte voor hun persoon-
lijke geloofsbeleving. In november
2013 heeft de kerkenraad deze
leden gevraagd zich te organise-
ren, zodat er een aanspreekpunt
kwam. Onder de werknaam ‘Spiri-
tueel Beraad’ werd een kerngroep
opgericht, die met de kerkenraad
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in gesprek ging. De naam is later
gewijzigd in Mutare, om het stre-
ven naar meer ruimte voor ‘ver-
anderend geloven’ beter weer te
geven. Het werd een zoektocht
naar een balans tussen de ruimte
die Mutare voor ogen stond en de
grenzen binnen Emmaluls die de
kerkenraad wilde hanteren. Vanaf
2016 konden de activiteiten zonder
discussie voortgang vinden. Sinds-
dien waren er goede contacten met
de kerkenraad, Vorming & Toerus-
ting, de Taakgroep Eredienst en de
mensen van de preekvoorziening.

Van meditatieve diensten tot
inspiratieweekenden

De activiteiten die Mutare organi-
seerde omvatten het houden van
meditatiebijeenkomsten, het orga-
niseren van lezingen, kloosterbe-
zoeken, inspiratieweekenden en
het voorbereiden van meditatieve
diensten. Deze laatste hebben
intussen een vaste plaats in het
rooster van erediensten (4x per
jaar). Vanaf 2016 heeft Mutare
31 meditatieve diensten geregeld,
met 14 verschillende predikanten.
Met uitzondering van de corona-
periode werden er elk jaar bijeen-
komsten (met in totaal 9 sprekers)
georganiseerd. In 2024 staan er

nog 2 van deze avonden gepland.
Eris 3 keer een klooster- of ‘inspi-
ratieweekend’ geregeld; het vol-
gende weekend staat ingeboekt
op 22-24 november 2024 (op de
boerderij van fam. Coes te Olst).
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Vanaf 2020 werden er regelmatig
meditatiebijeenkomsten gehou-
den. In het seizoen 2023/24 werd
een ‘Micha-cursus’ van 5 avonden
met afsluitende excursie georga-
niseerd. Mutare werd regelmatig
uitgenodigd om mee te denken
over de keuze van het jaarlijkse
thema van Emmads. Daarnaast
is er enkele malen meegewerkt
bij de voorbereiding en evaluatie
van Groothuisbezoeken.

Volgend hoofdstuk

De huidige kerngroep heeft haar
taken overgedragen en zich-
zelf opgeheven. We kijken terug
op inspirerende activiteiten die
regelmatig op veel belangstelling
konden rekenen. We zijn blij met
de goede contacten met de ker-
kenraad en de prettige samenwer-
king met de taakgroepen Bouwen
& Ontmoeten en Eredienst. Bij het
afsluiten van dit hoofdstuk zijn we
vooral dankbaar dat wij via onze
activiteiten de aandacht voor ‘ver-
anderend geloven’ levend hebben
mogen houden. Met veel vreugde
kijken we nu vooruit en zullen wij
ons steentje blijven bijdragen aan
een veelkleurig Emmaus. Op naar
het volgende hoofdstuk!

Kerngroep Mutare

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Kees van Wijk

Adrie Zaalberg

(contact: p.verra@docentplus.nl)



Doe mee

Startzondag 15 september: doe mee!

Op zondag 15 september 2024 vindt onze jaarlijkse Startzondag plaats. Deze Startzondag biedt een mooie
gelegenheid om samen te komen, te vieren en elkaar te ontmoeten.

e Startzondag begint met een korte viering
D om 10.00 uur in de kerk, hierin zullen Mari-

anne en Arjo samen voorgaan. We introduce-
ren hier het thema van dit nieuwe seizoen: Als nieuw!
Inspiratie in de praktijk van alledag, dus op school,
in ons werk, in onze relaties, in het vormen van onze
overtuigingen, etc. Als onderdeel van de viering gaan
we daarna met elkaar in gesprek. We doen dat onder
het genot van een kopje koffie/thee/limonade. Vervol-
gens verdelen we ons over verschillende activiteiten:

1. Sing-in: zing mee met
bekende en nieuwe liederen
onder leiding van onze Canto-
rij en Emmadus-band.

2. Fietstocht met Reint het
paard: voor jong en oud een fiets-

?JEJ_jF N
03
tocht langs gemeenteleden met prik-
kelende vragen en hierbij speelt Reint

ook een rol.

3. Tafel van verbinding - bloemschikken: maak
mooie boeketjes voor gemeenteleden die niet aan-
wezig kunnen zijn. Neem op de startzondag alle-
maal een bloem/bloemen uit eigen tuin of van de
bloemist mee. Dat staat al feestelijk bij de start van
de dienst. Hiervoor vragen wij jullie om vanaf nu
al lege jampotjes en conservenpotjes te sparen en
in te leveren in de doos in de Ontmoetingsruimte
van 't Centrum.

4. Tafelgesprekken: voer interessante gesprek-
ken met behulp van ‘kletspotvragen’ over
het jaarthema.

Na de groepsactiviteiten komen we om 11.30 uur weer
samen voor een gezamenlijke afsluiting in de kerkzaal
met een slotlied en voor de zegen. Hierna is er gele-
genheid om na te praten onder het genot van koffie/
thee/limonade en door gemeenteleden gebakken
taart of cake.

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen
zijn en dat we er samen een mooie ochtend van
kunnen maken.

Commissie Startzondag:

Frederik de Koning, Inge Habold, Miriam
Timmermans-Kemp, Arjo van der Steen, Annie Schiere,
Cees van der Wel, Herma Minnaard, Petra Verra

- Nieuwe 10

Spaar vanaf nu lege jampotjes en conservenpotjes voor de
bloemschikactiviteit en doe die in de daarvoor bestemde doos
in de Ontmoetingsruimte van de kerk.
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Agenda

Datum
6 juli

13 juli
20 juli
27 juli

3 aug.

10 aug.
17 aug.
24 aug.
31 aug.

Weeksluiting ‘Vijverhof’

Voorganger

ds. H. van Veen
mw. G. Postma
dhr. J. Kromwijk
dhr. M. Commelin

mw. C. de Goede
ds. mw. H. de Jong
dhr. J. Kromwijk
dhr. P. v .d. Zee
mw. P. Verra

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Koor / Begeleiding
dhr. N. van Vliet

mw. N. v. d. Vlist en mw. E. Roseboom

mw. B. Veenstra

dhr. W. Kusee en mw. C. de Goede

dhr. J. Kroon en dhr. E. de lange

mw. B. Veenstra
dhr. J. van Leeuwen
St. Luciakoor

dhr. P. van Lunteren

Kerk in de week Emmaiis

Datum

juli

3juli 2024
6 juli 2024
10 juli 2024
16 juli 2024
20juli 2024
30juli 2024

augustus

3 augustus 2024
16 augustus 2024
17 augustus 2024
27 augustus 2024

september

4 september 2024
7 september 2024
13 september 2024
17 september 2024

De data voor de agenda graag aanleveren via KERKMAG@pge.nu

Tijd

Bezorging KERKMAG
Inleveren oude metalen
14.30 uur

14.30 uur

BOC

9.30 uur

Inleveren oude metalen

Kopij sluiting KERKMAG september
BOC

9.30 uur

Bezorging KERKMAG

Inleveren oude metalen

Kopij sluiting KERKMAG oktober
14.30 uur

E KERKMAG Bodegraven

Activiteit

Buitenkerk 57A
Ouderenkring
PCOB Zomermiddag

Koffieochtend

Buitenkerk 57A

Koffieochtend

Buitenkerk 57A

PCOB-contactmiddag

Plaats

Salvatorkerk
't Centrum

't Centrum

't Centrum

't Centrum




Kerkdiensten Emmaus

Kerkdiensten Emmalis

7 juli 2024

14 juli 2024

21juli 2024

28 juli 2024

4 aug. 2024

11 aug. 2024

18 aug. 2024

25 aug. 2024

1sep. 2024

11.00

19.00

10.00

19.00

10.00

19.00

10.00

19.00

10.00

19.00

10.00

19.00

10.00

19.00

10.00

19.00

11.00

19.00

Ontmoetingskerk

Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

Ontmoetingskerk

Lutherkerk

Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk

Lutherkerk

Arjo van der Steen/SHH/

overstapdienst (na de dienst

preekbespreking)
Songs of Praise
Gezongen liturgie

Ds. R.J. van Amstel
Arjo van der Steen

Ds. A. van der Wal

Ds. J. Schellingerhout
Ds. Annelies Moolenaar
Ds. A. van der Wal
Songs of Praise

Ds. Marianne Bogaard
Ds. E. Westrik

Ds. E.P. van der Veen/

Heilig Avondmaal

Ds. Ole van Dongen/

Heilig Avondmaal /

Vieren

Verdiepen

Verdiepen

Verdiepen

Verdiepen

Verdiepen

Vieren en

gedenken

kringviering Gezongen liturgie

Ds. W. ten Voorde
Ds. A. van der Wal
Reint van Asselt/SHH

Songs of Praise

Verdiepen

Beleven

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven zie: hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/

1t
I
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80 jiiase
Vreeken
ERA &Meijer

makelaardij
AANKOOP - TAXATIES

R!AL ESTATE
VERKOOP -

oogmerk
vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tek 0172 - 612747

www.vandambrillen.nl

VAN DIEIJEN |5
o

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandieijenadvies.nl
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1
2411 NC Bodegraven

Aankopen Marktstraat 6

Verkopen

it 2411 BE Bodegraven
Nieuwbouw Tel. (0172) 46 08 00

Persoonlijke begeleiding
rondom uw afscheid

Telofoon 06-2864 5140
E-mal  info@baeldeuitvaartennl
Dag en nacht beselkbaar

@ ‘ baelde uitvaarten

Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV j
Warmtepompen I

Klimaatbeheersin q
Zonne-energie
Service en onderhoud
\

UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT

/-v';;‘s

WWW.HEATINGSERVICE.NL

Protestantse Wi ]kgemeente

Emmaus
\Bodegraven

T ~—

DE BOUWMARKT
VAN BODEGRAVEN!

KARWEI Bodegraven g8
Lemsteraak 2

2411 NC Bodegraven
0172- 611102
www.karwei.nl

OPEN 9-9

zaterdag 9.00 tot 18.00 uur




